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Görüş ve düşünceleriyle İslam kültür ve medeniyetinin teşekkülünde en etkili şahsiyetlerden biri olan İmam Ebu Hanife, İslam tarihi boyunca dini ve günlük hayatlarının düzenlenmesinde Müslümanların önemli bir kesimine kılavuzluk yapmıştır. 
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TAKD 


veya davranışın öncesinde başkalarının düşüncelerine başvurmak, yapılacak 

işin daha sağlıklı hâle gelmesini sağlar. İş, aile, eğitim ve toplum hayatının 

diğer bütün alanlarında istişare kabiliyeti, gelişmişliğin ve olgunluğun bir göstergesidir. İnsanın görme, işitme duyuları nasıl sınırlıysa düşünme ve değerlendirme yetisi de kendi bilgi ve tecrübeleriyle sınırlıdır. Bu açıdan her insan düşünce, karar ve eylemlerinde hata yapabilir. Burada asıl mesele, başka akılları da devreye sokmak suretiyle hatayı asgariye indirmek, böylece doğru olana daha çok yaklaşmaktır. Çünkü bir insanın dikkatinden kaçan diğerininkinden kaçmayabilir. 


© i stişare, toplumsal barışın ve başarının temel dinamiğidir. Herhangi bir işin 


İstişare, İslami kaynaklarda emredilmiş, geçmiş peygamberler ve Hz. Muhammed (s.a.s.) örnekliğinde bir ahlaki seciye olarak ortaya konmuştur. Hz. Peygamber, istişareyi bir müessese titizliğiyle pek çok işinde egemen kılmış, sahabeye ve kendisinden sonraki Müslümanlara temel bir prensip olarak miras bırakmıştır. Bu açıdan istişare bir peygamber mirasıdır. 


İstişare sadece başarı için değil, barış ve huzur içinde bir arada yaşamanın ön şartıdır. İstişare sayesinde insanlar arasındaki mesafeler kapanır ve birlikte yaşamanın anlamı pekişir. Bir mümin özelliği olarak istişare, Kur'an'da üç yerde zikredilir. Bunlardan birinde Cenab-ı Hak, Hz. Peygamber'e ashabıyla istişare etmesini buyurur. (Âl-i İmran, 3/159.) Bir diğer ayette müminlerin özellikleri sıralanırken, onların işlerinin aralarında istişare ile yürüdüğü kaydı düşülür. (Şüra, 42/37-38.) İstişarenin yer aldığı üçüncü ayet ise özelde anne babanın genelde ailenin kendi aralarında yapması gereken istişareye dikkat çeker. (Bakara, 2/233.) 
Böylece istişarenin sadece sosyal veya siyasi değil ailevi bir boyutunun da olduğuna dair güçlü bir gönderme içerir. 


Bu sayımızda “İslam'ın Ortak Aklı: İstişare” konulu dosyayla siz değerli okurlarımızın huzurundayız. Dr. Bayram Köseoğlu, Kur'an'ın Işığında Ortak Akıl: İstişare; Doç. Dr. Recep Aslan, Hz. Peygamber'in Hayatında İstişare Örnekleri; Prof. Dr. Ejder Okumuş, İstişarenin Toplumsal Anlamı; Prof. Dr. Ali Galip Gezgin, Türk-İslam Devlet Geleneğinde Şüra; Dr. Lamia Levent Abul, Başka Bir Akılla Dost Olmak başlıklı yazılarıyla dosyamıza katkıda bulundular. Bu ayki söyleşi konuğumuz İslam Hukuku alanındaki önemli çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. 
Hayrettin Karaman. 


Üç ayların manevi bereketini yaşadığımız şu günlerde, Yeni Zelanda'dan gelen acı haberle yüreklerimiz yandı. İslam düşmanlığını ve şiddeti kendisine amaç edinen zalimler, savunmasız müminleri Rabbleriyle buluşma makamında, mabette hunharca katletti. Saldırıyı en şiddetli biçimde lanetliyor, şehitlerimize rahmet diliyorum. 


İçinde bulunduğumuz üç ayların ve mübarek gecelerin ülkemize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere. 


İyi okumalar. 


Dr. Fatih Kurt 
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Başka Bir Akılla Dost Olmak 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ve çıkartmalar yapılabilir. Yazıların 

bilimsel sorumluluğu yazarlarına 

aittir. Diyanet Aylık Dergi, Diyanet 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Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 


İSLAM'IN ORTAK AKLI: 


En güzel surette yaratılan insanoğlu, esasen birçok yönden sınırlı bir varlıktır. Bu husus insanı doğal olarak başka varlıklarla iletişim ve etkileşime sevk etmektedir. İnsanın bütün varlık âlemiyle ilişkisinin şekil ve boyutlarını belirleyen merkez nokta ise; Allah'la ilişkisidir. Cenab-ı Hakk'ın ilim, irade ve kudret sıfatını hakkıyla idrak ederek oluşturulan bir bilinç ve yaklaşım, insana, âlemle ilişkisinde sahih ve sağlam bir zemin sunacaktır. 
Buna göre, farklı bilgi ve tecrübe havzalarından faydalanıp onu özümseyen her insanın bir başkasına katkı sağlayacağı aşikârdır. “...Eğer bilmiyorsanız, ilim sahiplerine sorun...” 
(Nahl, 16/43.) ilahi hitabı, sözü edilen gerçeğe işaret etmektedir. Bu yönüyle istişare, fikir 


İSTİŞARE 


ve aksiyon planında insanlığın vazgeçilmez değeridir. Nitekim hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in bizlere en güzel örnek olarak takdim ettiği Hz. Peygamber (s.a.s.); “Sizden biriniz kardeşiyle istişare etmek isterse, kardeşi görüşünü söyleyerek ona yol göstersin” (İbn Mâce, Edeb, 37.) buyurarak bu konudaki rehberliğin önemine dikkat çekmiştir. 


İslam'da istişare ile asıl hedeflenen, herhangi bir olay ya da durum karşısında Yüce Allah'ın muradına en yakın neticeyi elde ederek yine O'nun rızasına ulaşmaktır. Samimi bir niyeti ve hasbi bir gayreti gerekli kılan bu durum, istişareyi aynı zamanda kulluğun, sorumluluğun ve ahlakın mütemmim bir cüzü haline getirmektedir. 


Bu açıdan istişare, mahlükata hizmeti ve ma'büda itaati tazammun etmekte, bu yönüyle de “hayr” kavramıyla doğrudan ve hayati bir ilişki içerisinde bulunmaktadır. Dolayısıyla istişarenin, İslam'ın üzerinde önemle durduğu hak, hakikat, adalet, merhamet ve sorumluluktan azade ele alınması düşünülemez. Anılan değerlerin, insanı ve toplumu inşa eden boyutu göz önüne alındığında, istişarenin Müslümanlar nezdindeki anlam ve önemi daha net anlaşılmaktadır. 


İstişare sonucunda elde edilen ortak akıl, birey ve toplum için her açıdan önemli bir zenginliktir. Zira ortak akıl ile ulaşılan kazanım sadece fikir düzleminden ibaret soyut bir yaklaşım olmanın ötesinde 


BAŞYAZI 


islam'daistişareileasılhedeflenen, herhangi bir olay ya da durum karşısında Yüce Allah'ın muradına en yakın neticeyi elde ederek yine O'nun rızasına 


ulaşmaktır. 


aksiyona dönüşecek, bireysel ve toplumsal hayata daha çok değer katacaktır. Dinin evrensel ilkeleri ve tecrübeler ışığında, derinlikli bir ru'yet ve basiretin izlerini taşıyan, bununla birlikte birbirini takip edip geliştiren birçok aşamayı içeren ortak akıl, aynı sayeye dair en makul yaklaşımı eyleme dönüştürmesi cihetiyle bütüncül ve kuşatıcı bir yapı hüviyetindedir. Dolayısıyla, aynı hedef ve aksiyon birlikteliğini önemseyen insanların kalıcı başarılara imza atmasındaki asıl muharrik hiç şüphesiz istişaredir. Bu olmazsa olmaz değer, yüce kitabımız Kur'an'ı Kerim'de müstakil bir sure adı olarak yer almakta ve “ 

onların işleri, aralarında şüra (danışma) iledir...” (Şüra, 42/38.) 
ayetiyle kalıcı ahiret mükâfatına nail olanların üstün vasıfları arasında zikredilmektedir. Bu çerçevede, ashabıyla istişareye her daim önem veren Hz. 
Peygamber'e, Uhud Savaşı gibi büyük bir hadiseden sonra nazil olan; “...İş konusunda onlarla müşavere et...” ayeti (Âl-i İmran, 3/159.) istişarenin ilahi bir teklif ve nebevi bir miras olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu da göstermektedir ki, şahsi, ailevi, toplumsal ya da küresel bütün meselelerde, istişare ile bilgi ve tecrübelerden oluşan ortak aklın teklifini yerine getirmek, en doğru davranış olmanın yanında hayata 


ve geleceğe dair yol gösterici ve ufuk açıcı yeni perspektifler de kazandıracaktır. 


Bir başka açıdan, insanların birbirine verdiği değerin ifadesi olan istişare, karşılıklı güven, iyi niyet ve samimiyeti de tesis ederek insani değerleri canlı tutmaktadır. Nitekim Allah Resulü; “İstişare edilen kişi, kendisine emniyet edilen kişidir” (Tirmizi, Edeb, 57.) buyurarak istişare eden ve edilen arasındaki güven ilişkisinin önemini ve zorunluluğunu teyit etmiştir. Sonrasında ise; “Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona dayanıp güven)” (Âl-i İmran, 3/159.) emr-i ilahisi ile istişare sürecinde yaşanan güven, Allah'a güven ve tevekkül ile bütünleşerek muhkem bir kaleye dönüştürmektedir. Bu açıdan istişare; gönülleri imar etmek, zihinleri beslemek, birlik-beraberlik ve kardeşliği pekiştirip sevgi ve dayanışma bağı kurmak, imanın ve İslam'ın toplumsal boyutlarını geliştirmek için muazzam bir imkândır. Öte yandan, istişare ilkesine işlerlik kazandırıldığında, ümmet planında ihtilaf gibi gözüken birçok meselenin çözümünün de daha kolay ve objektif koşullarda gerçekleşeceği aşikârdır. 


İstişare bağlamında bahse konu maslahatları temin etme- de önemli bir husus da ortak bir dil ve yapıcı bir yaklaşımın 


varlığıdır. Zira ortak zihin ve gönül imbiğinde demlenmeyen; kuşatıcı, yapıcı, birleştirici ve kucaklayıcı olmaktan uzak bir dil, istişare önündeki en önemli engeldir. Diğer taraftan, benmerkezci, dışlayıcı ve dikte edici bir yaklaşımın önüne geçerek yapıcı, kuşatıcı bir tutumla kolektif çözüm imkânı sunan istişare, birçok farklı fikir ve görüşün aynı potada buluşmasıyla bilgi, hikmet ve marifeti önceleyen medeniyet hazinesinin en değerli yapıtaşıdır. 


Bugün yaşadığımız dünyanın maddeyi aşırı yücelten ve yegâne hedef kılan bir yaklaşım üzerinden biz şuurunu iyice zayıflatması ve bunun sonucunda tebarüz eden aşırı bireysellik ve bencillik, istişare mekanizmasının işletilmesinin önündeki en büyük engeldir. 
Aile ve toplumla doğru ilişkiler kurmakta zorlanan insanın yaşadığı problemler analiz edildiğinde, istişarenin göz ardı edilmesi temel bir sebep olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla bugün hayatın her alanında fikir ve düşüncelerimizi tecdit, ifsada sebep olacak yönlerimizi ıslah, medeniyetimizin kurucu değer ve dinamiklerini ihya, güzel ahlak merkezli düşünce, söz, tutum ve eylemleri inşa ve ikame etmek için istişare, en önemli imkân, kazanım ve sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır. m 


— GÜNDEM 


KUR'AN'IN IŞIĞINDA ORTAK AKIL: İSTİŞARE 


Dr. Bayram KÖSEOĞLU 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 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"Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven, 

doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever." (Âl-i İmran, 3/159.) 





— DİYANET AYLIK DERGİ 





Hattat: Abdurrahman Depeler 


stişare kelimesinin kökü 

olan “ş-v-r”, o“kovandan balı almak, ürünü 

toplamak; işaret etmek ortaya çıkarmak” gibi anlamlara gelmektedir. (Halil b. Ahmed, Kitâbü'l-'Ayn, İbn Manzür, Lisânü'l-'Arab, Zebidi, Tâcu'lArüs, “ş-v-r” md.) Kökün öne çıkan manası, çoğunluğu ilgilendiren bir söz, iş veya görüş arasından birini seçip almaktır. (el-Mustafavi, et-Tahkik fi Kelimâti'l-Kur'â- ni'l-Kerim, c.6, 5.180.) Kelimenin kökünde var olan “almak” manası, kendisiyle istişare yapılan kişiden görüş almayı ifade etmektedir. Bu bağlamda olmak üzere teşâvur, meşüra ve müşavere; insanların birbirine danışarak bir görüş ortaya çıkarmaları manasına gelmektedir. (Râgıb el-İstehâni, el-Müfredât, “$-v-r” md.) 


Aynı kökten olan istişare, şüra ve müşavere kelimeleri terim olarak kök anlamıyla yakın manalar ifade etmektedir. Buna göre “istişare, önemli konularda, kesin karara varmadan önce akıllı, ahlaklı ve deneyimli insanlara danışmak, onlarla görüş alışverişinde bulunmak, konuyu iyice mütalaa ve müzakere etmek ve ondan sonra 


karar vermektir.” (Cafer Sadık Yaran, Müslümanın Edinmesi Gereken Ahlaki Erdemler, DIB. Yay., Ankara 


2018, s.183.) Şüra ise, İslami literatürde yöneticilerin görev alanlarına giren işler hakkında ilgililere danışıp onların eğilimlerini göz önünde bulundurmasını ifade ettiği gibi (Talip Türcan, DİA, “Şüra” md.) toplanıp görüş alışverişinde bulunan cemaat anlamına da gelir. Terim olarak müşavere; herhangi bir iş hakkında konunun uzmanlarının veya o konuda görüş bildire- 


bilecek kimselerin görüşlerine başvurmak, onlarla görüş alışverişinde bulunmak demektir. 
(Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, c. I, 5.700.) Kur'an-ı Kerim'de doğrudan istişareden bahseden ayetler olduğu gibi, “bir 





İstişare, önemli konularda, kesin karara varmadan önce akıllı, ahlaklı ve deneyimli insanlara danışmak, onlarla görüş alışverişinde bulunmak, konuyu iyice mütalaa ve müzakere etmek ve ondan sonra karar vermektir. 





konuda görüş/bilgi istemek” manasını ifade eden farklı kelimelerin de istişare manasına işaret ettiği söylenebilir. 


Sormak-Soruşturmak 


Bilgiye ve doğruya ulaşma yollarının en önemlilerinden biri sormak, soruşturmaktır. 
Kur'an da, bir konuda bilgi edinmek için sormayı tavsiye etmektedir. (Yusuf, 12/82; İsra, 17/101.) Bu bağlamda, 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bilgi sahibi olunmayan hususlarda konuyu bilenlere müracaat edilmesini isteyen ©... 
eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun.” mealindeki ayetlerin (Nahl, 16/43; Enbiya, 21/7.) mutlak anlamda bir konuda görüş almaya işaret ettiği söylenebilir. Ayrıca, Kur'an'da çokça tekrarlanan “sana soruyorlar” ifadesinin yer aldığı ayetler (Bakara, 2/189,215; Maide, 5/4; Araf, 7/187.) muhataplarının, ihtiyaç duyduğu konularda Hz. 
Peygamberden görüş alma isteklerini göstermektedir. 


Fıkhi bir meselenin hükmünü fetvaya yetkili kişilerden sormaya istiftâ denilmektedir. 
(Fahrettin Atar, DİA, “Fetvâ” md.) 
Kavramın temelinde, bir konudaki en uygun görüşü açıklama/sorma manası vardır. 
Sahabe-i kiramın kadınlar ve kelâle ile ilgili konularda Hz. 
Peygambere fetva sormalarını ifade eden “yesteftüneke” kalıbı (Nisa, 4/127,176.) bu bağlamda değerlendirilebilir. Aynı şekilde, Yusuf kıssasında geçtiği üzere, bir rüya gören kralın rüyasıyla ilgili toplumun ileri gelenlerinden bilgi talep etmesi “eftüni” (Yusuf, 12/43.) ve bunun üzerine zindandan kurtulan Hz. Yusuf'un arkadaşı- nın gelip meseleyi Hz. Yusuf'a danışması da “eftinâ” (Yusuf, 12/46.) örnek olarak zikredilebilir. 

Kur'an'da istişare örnekleri 


Hz. Musa'nın, peygamber olarak görevlendirildiğinde kardeşi Harun'un kendisine yardımcı yapılması ve işine ortak edilmesi yönündeki duası (Taha, 20/29-32.) istişareye işaret eden bir örnek olarak zikredilebilir. (Talip Türcan, DİA, “Şüra” 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md.) Bunun dışında, Müslümanların işlerini istişare ile yürütmelerini isteyen Kur'an'da, özellikle peygamber kıssalarını ihtiva eden ayetlerde istişare örnekleri de yer almaktadır. 


Hz. Yusuf kıssasının bu konuda öne çıktığı görülmektedir. Hemen surenin başında, Hz. Yusuf'un gördüğü rüyayı: “... Babacığım! Ben (rüyamda) on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederlerken gördüm.” (Yusuf, 12/4.) diyerek babasına anlatması üzerine Hz. Yakup oğluna “Yavrucugum! Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma; sonra sana bir tuzak kurarlar! Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır.” 
(Yusuf, 12/5.) tavsiyesinde bulunmaktadır. 


Hz. Yusuf kıssasında yer alan bir diğer istişare örneği, kardeşlerinin Hz. Yusuf'a olan kıskançlıkları neticesinde kendisinden nasıl kurtulacaklarına yönelik aralarında yaptıkları istişaredir: Kur'an olayı şöyle anlatır: “(Kardeşleri) dediler ki: Yusuf'la kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Hâlbuki biz kalabalık bir cemaatiz. 
Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanlışlık içindedir. (Aralarında dediler ki:) Yusuf'u öldürün veya onu (uzak) bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın! Ondan sonra da (tövbe ederek) salih kimseler olursunuz! Onlardan biri: Yusuf'u öldürmeyin, eğer mutlaka yapacaksanız onu kuyunun dibine atın da geçen kervanlardan biri onu alsın (götürsün), dedi.” (Yusuf, 12/8-10.) 


Hz. Yusuf'un kardeşlerinin, kaybolan su kabının kendi eşyaları arasında çıkması üzerine 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durumu görüşmek üzere aralarında yaptıkları istişare de aynı kıssanın devamında yer alan bir başka örnektir: “...Ondan ümitlerini kesince, (meseleyi) gizli görüşmek üzere ayrılıp (bir kenara) çekildiler. 
Büyükleri dedi ki:...” şeklinde devam eden ayetlerde Hz. Yusuf'un kardeşlerinin bu önemli meselede nasıl hareket edeceklerine istişare ederek karar verdikleri görülmektedir. (Yusuf, 12/80-81.) 





Kararlılık, istişare yapılıp bir karara varıldıktan sonra o karara bağlı kalmak, onu ısrarlı, ilkeli ve tutarlı bir biçimde sabır ve sebatla sonuna kadar sürdürmektir. 
Bu aynı zamanda, görüşlerine başvurulan kişilere saygının ve onlara verilen değerin de bir gereğidir. 





Kur'an'da yer alan bu örneklerin yanında, Sebe Melikesinin, halkının ileri gelenleri ile istişaresi bu konudaki en somut örneklerdendir. Hz. Süleyman'ın mektubunu alan Sebe Melikesinin bu önemli meseleyi kavminin ileri gelenleri ile istişare etmesi ve görüşleri- 


ne başvurduktan sonra aldığı kararı onlarla paylaşması şöyle anlatılır: “Sebe Melikesi (adamlarına) şöyle dedi: Beyler! Bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte, rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır; “Bana üstünlük taslamayın, gelip bana teslim olun” denilmektedir. 
Kraliçe şöyle dedi: "Efendiler! 
İçinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem. Şu cevabı verdiler: "Biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız, yine de yetki senindir; artık ne buyuracağını sen düşün." 
Kraliçe şöyle dedi: "Krallar bir ülkeye girdiler mi oranın altını üstüne getirirler ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim, sonra bakacağım elçiler ne ile dönecekler?” (Neml, 27/29-35.) 


Kur'an'da yer alan başka bir istişare örneği ise Hz. Musa kıssasındadır. Hz. Musa'nın doğruluğunu ispat etmek üzere mucize göstermesini isteyen Firavun'a Hz. Musa mucizelerini gösterir. Bunun üzerine Firavun ve adamları arasında şu konuşma gerçekleşir: “Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki: "Bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor." 
Firavun, "Peki ne buyurursunuz?" (dedi.) Dediler ki: "Onu da kardeşini de beklet; şehirlere toplayıcılar (memurlar) yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler.” (Araf, 7/109- 112; Şuara, 26/34-37.) 
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Yüce Allah, Hz. Peygamber'e, bir konuda karar vermeden önce, onu arkadaşlarına danışmasını ve istişare sonunda kararını verince artık Allah'a güvenerek uygulamaya geçmesini emretmektedir. Hz. Peygamber, vahiy dışındaki meselelerde özellikle savaş konularında sahabe ile istişare eder, tartışır, sonra karar verirdi. 





İstişare müminlerin bir özelliğidir 

İstişare ve türevleri Kur'an'da üç ayette geçmektedir. Bunlardan ilkinde, Uhud savaşında yaşanan tecrübeye de işaret edilmek suretiyle öncelikle Hz. 
Peygamberin güzel ahlak ve hoşgörüsü vurgulanmakta, nihayetinde onları affetmesi ve meseleleri ashabıyla istişare etmesi emredilmektedir: “Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. 
Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever.” (Âl-i İmran, 3/159.) 


Yüce Allah, Hz. Peygamber'e, bir konuda karar vermeden önce, onu arkadaşlarına danışmasını ve istişare sonunda kararını verince artık Allah'a güvenerek uygulamaya geçmesini emretmektedir. Hz. 
Peygamber, vahiy dışındaki meselelerde özellikle savaş konularında sahabe ile istişare eder, tartışır, sonra karar verirdi. Bu onların şahsiyetleri- ne değer verdiğini göstermesi yanında onlara görev verip sorumluluk duygularının gelişmesine de vesile olacaktır. Ay- 


rıca, birbirlerine karşı sevgi ve saygıları daha da artacak, birlik ve beraberlikleri sağlanmış olacaktır. Ayette, Hz. Peygamberin şahsında bütün ümmete ve özellikle yöneticilere danışarak iş yapmaları emredilmiş olmaktadır. (Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, c. I, 5.700.) Ayette vurgulanan diğer bir husus ise kararlılıktır. Kararlılık, istişare yapılıp bir karara varıldıktan sonra o karara bağlı kalmak, onu Israrlı, ilkeli ve tutarlı bir biçimde sabır ve sebatla sonuna kadar sürdürmektir. (Yaran, a.g.e., 5.184.) Bu aynı zamanda, görüşlerine başvurulan kişilere saygının ve onlara verilen değerin de bir gereğidir. 


İstişare kökünün geçtiği ikinci ayet ise sureye de ismini veren Şüra suresinin 38. ayetidir. Kur'an'da Şüra isminde müstakil bir surenin bulunması konuya verilen ehemmiyeti göstermesi açısından dikkate değerdir. Müminlerin birtakım özelliklerinin sıralandığı bu ayet gurubunda şöyle buyrulur: “Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar, öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar. 
İşleri de aralarındaki danışma ile yürür...” (Şüra, 42/37-38.) 
Böylece şüra/istişare, mümin- 


lerin övülen bir özelliği olarak zikredilmiş, pek çok meselede de sahabe-i kiram tarafından bizzat uygulanmıştır. 


İstişareyle ilgili üçüncü ayet ise ailevi meselelerde istişarenin önemine işaret etmektedir: “Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam iki yıl emzirirler... Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur...” 
(Bakara, 2/233.) Ayet, ailevi konularda istişare edilerek en doğru kararın verilmesinin önemini göstermektedir. Böylece mutlu bir aile yuvasının temini için temel ilkelerden biri olarak Kur'an-ı Kerim istişareye özel bir vurgu yapmıştır. Bebeğin emzirme süresinin sonlandırılmasında onun faydası dikkate alınarak karar verilecektir. Bu karar ise istişare ve karşılıklı rıza ile alınacaktır. 
Aile içi istişare şüphesiz ki bu konu ile sınırlı değildir. Aynı şekilde gençlerin de alacakları kararlarda aile büyüklerinin fikirlerini sormaları, onların tecrübelerinden istifade etmeleri gençleri hata yapmaktan koruyacağı gibi, aile büyüklerine önemli ve değerli olduklarını da hissettirecek, onları onurlandıracaktır. m 
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HZ. PEYGAMBER'İN HAYATINDAN İSTİŞARE ÖRNEKLERİ 


Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


Doç. Dr. Recep ASLAN 


“..Onların işleri de aralarındaki danışma (şüra) ile yürür... (Şüra, 42/38) 


ilgisi sınırlı olan insanoğlu, doğruya ulaşmak için kendisinden daha bilgili olanlara danışmak, onların bilgi ve tecrübelerinden istifade etmek istidadında yaratılmış bir varlıktır. Allah o “...İş konusunda onlarla müşavere et.” (Âl-i 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İmran, 3/159.) ilahi mesajıyla Peygamberine dünyevi konularda insanlara danışmayı emretmiştir. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) istişareyi öneren uyarılarında ve bu anlayışa uygun uygulamalarında konuya dair birçok örnek görmekteyiz. Hz. 
Peygamber'in risaleti süre- 





since istişareye, bilindiğinden çok daha fazla önem verdiği bir gerçektir. Onun, gerek Mekke'de gerekse Medine'de hakkında vahiy nazil olmayan meseleleri genellikle arkadaşlarıyla istişare ederek çözümlediğini ve bunu fiilen de gerçekleştirdiğini hadis kay- 


Hattat: AMustafa Parıldar 


naklarından Oo öğrenmekteyiz. 
Bir rivayette şöyle denilmektedir: “Müslümanların fikrini almadan 'emir? tayin etseydim İbn Ümmü Abd'i/Abdullah b. 
Mes'ud'u tayin ederdim.” (Tirmizi, Menâkıb, 38.) Yine Ebu Hureyre: “Rasulullah'tan (s.a.s.) 
daha çok adamları ile istişare eden bir kimse görmedim.” 
der. (Tirmizi, Cihad, 34.) Hz. Peygamber, istişare edeni övdüğü gibi istişare edileni de över: “İstişare edilen kişi, kendisine güvenilen kişidir.” (Tirmizi, Edep, 57; Ebu Davud, Edeb, 114; İbn Mâce, Edeb, 37.) Yine “Sizden, üzerine mesuliyet yüklenen bir kimse için Allah hayır murad ederse ona ‘Salih’ bir vezir nasib eder de unuttuğu şeyleri hatırlatır, hatırladığı şeylerde de yardımcı olur.” (Ebü Davud, Harâc, 4.) diye buyurur. 


İstişare, idari mekanizmaların vazgeçilmez unsurunu meydana getirir. Kanunlara ve hukuka uygun kararlar alıp tatbik etmenin yolu istişareden geçer. 
Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bu konuda yapmış olduğu birçok icraatı vardır. Burada savaşla ilgili bir kısım örnekleri zikredeceğiz. Bedir'de Ebu Sufyan'la savaşılıp savaşılmaması konusunda Hz. Peygamber ashapla istişare etmiştir. Ebu Sufyan'ın gelmekte olduğu haberi kendisine ulaşınca Hz. 
Peygamber bir istişare meclisi kurmuştur. Evvela Hz. Ebu Bekir sonra Hz. Ömer ayağa kalkıp, muhacirleri temsilen Kureyş ordusuna karşı gidilmesi ve Ebu Sufyan'ın kervanını takipten vazgeçilmesi 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Ehliyet ve dirayet sahibi kimse, ister kadın ister erkek olsun istişare edilebilir ve uygun olan görüşleri kabul edilir. Nitekim Hz. 
Peygamber de bunu yapmıştır. 





yönünde görüş beyan ettiler. 
Daha sonra Ensar'dan Hz. Sa'd b. Ubâde ayağa kalkıp: “Ey Allah'ın elçisi! Nefsim elinde bulunan (Allah)'a yemin ederim ki eğer sen bize atlarımızı deryaya sürmemizi emretmiş olsaydın mutlaka deryaya sürerdik. Ve eğer sen bize atlarımızı Berku'l-Gımad'a (o sürmemizi emretseydin bunu da yerine getirirdik.” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber insanları Kureyş ordusuyla savaşmaya çağırdı. Alınan karara göre hareket ettiler ve Bedir'e vardılar. (Müslim, Cihâd ve's-Siyer, 83.) 
Görüldüğü gibi, bu konu bütün Müslümanları ilgilendirdiği için Hz. Peygamber, her kesimin temsilcisiyle görüşmüştür. Görüşmeler neticesinde sonuna kadar savaşılacağına ve Hz. 
Peygamber'e olan bağlılıklarını sürdüreceklerine dair görüşler ortaya çıkmış, ardından savaş kararı alınıp uygulamaya geçilmiştir. 

Yine Bedir'de Mekkeli müşriklerle savaş kararından sonra, ordunun karargâhı ve mevzilenmesi konusunda fikir beyan eden Hz. Hubâb b. Münzir'in görüşüne göre amel edilmiştir. Hubâb b. Münzir bu konu- 


da şöyle der: “Hz. Peygamber ile Bedir günü savaşa ben de katıldım. Hz. Peygamber, Bedir kuyusunun yanına geldi ve kuyunun arkasına mevzilenmeye karar verdi. Ben de: “Ey Allah'ın elçisi! Burası Allah'ın seni yerleştirdiği bir yer mi yoksa bir harp taktiği, bir görüş veya tuzak gereği takdiriniz mi?” diye sordum. Hz. Peygamber buyurdu ki: “Elbette ki o harp, rey ve hile sonucudur.” 
Ben de: “Ya Rasulallah! Burası konaklama yeri için uygun değildir. İnsanları kaldır ve bizimle müşriklerin en yakınındaki suya gel. Sonra o suyun ötesindeki kuyuların sularını bozalım. Orada bir havuz yapalım ve su ile dolduralım ki Kureyş ile savaştığımızda biz içelim onlar ise içmesinler.” 
Bunun üzerine Hz. Peygamber dedi ki: “Hakikaten reyle iyi yol gösterdin.” Hz. Peygamber beraberindeki insanlarla Bedir kuyularına geldi. Sonra emretti, su kuyuları kapatıldı. Müslümanların yanında konakladığı su kuyusunun üzerinde ise bir havuz yaptı. Böylece düşman sudan mahrum bırakılmış oldu. (İbn Hişâm, Abdülmelik b. 
Hişâm, es-Siretü'n-Nebeviyye, Beyrut, 1971, II, 272.) 
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Bu örnekte Hz. Peygamber, Bedir kuyularını iyi bilen ve savaş yerinin tespiti konusunda tecrübeli olan Hubâb b. Münzir'in itirazını dikkate almış ve onun önerdiği yer tercih edilmiştir. Ve yine buna benzer bir örnekte olduğu gibi, Hz. 
Peygamber'in Hendek Savaşı'nın planıyla ilgili Hz. Selman-ı Farisi ile yaptığı istişare örneği savaş stratejisi açısından önem arz etmektedir. Hz. 
Peygamber, Mekke'deki müşriklerin savaş hazırlıklarından haberdar olunca ashabını topladı. Rasulullah (s.a.s.) savaşın ne şekilde yapılacağı konusunda sahabilerle istişare etti. 
Selman-ı Farisi (Medine'nin çevresine hendek kazılmasının uygun olacağını ifade ederek kendi kavmi olan Farisilerin bu yöntemden faydalandığını, bir şehri kuşattıklarında etrafına hendek kazdıklarını söyledi. 
Selman-ı Farisi'nin bu görüşü isabetli bulundu. Hz. Peygamber, hendek kazılmasını emretti, kendisi de hendeğin kazılmasında çalıştı. (İbn Hişâm, es-Siretü'n-Nebeviyye, III, 235; İbn Sa'd, Kitabu't-Tabakâti'l-Kebir, TI, 66.) Görüldüğü üzere Hz. Peygamber, Bedir, Hendek savaşı gibi birçok hadisede devletin önemli işlerini ashabına danışmıştır. Ashab, devlet işlerinde Hz. Peygamber ile istişare ettikleri gibi ticari konularda da istişare etmiş, problemlerinin çözümü için ona başvurmuşlardır. Bir defasında meyve alım-satımı konusunda ashab Hz. Peygamber ile istişare etti. Zeyd b. Sabit'in rivayeti-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Hz. Peygamber'in risaleti süresince istişareye, bilindiginden çok daha fazla önem verdiği bir gerçektir. Onun, gerek Mekke'de gerekse Medine'de hakkında vahiy nazil olmayan meseleleri genellikle arkadaşlarıyla istişare ederek çözümlediğini ve bunu fiilen de gerçekleştirdiğini hadis kaynaklarından öğrenmekteyiz. 





ne göre, (Hz. Peygamber zamanında) insanlar henüz olgunlaşmamış meyveleri alıp satıyorlardı. Müşterilerin meyveleri topladığı ve tarafların haklarını isteme vakti geldiği zaman, müşteri: “Meyve çürüdü, ermeden bozulup döküldü, hastalık dokundu” -ki bunlar birer tabii afettir- gibi laflar ediyor ve taraflar ihtilafa düşüyorlardı. Bu tür davalar artınca Hz. Peygamber, ihtilaf ve anlaşmazlıklarının çokluğundan ötürü bir istişare olmak üzere: “Eğer iş böyle gitmiyorsa o halde meyve olgunlaşana değin satım işlemi yapmayın.” 
buyurdu. (Buhari, Buyü, 85; Ebü Davud, Buyü, 22.) 


Hz. Peygamber (s.a.s.) ailevi ilişkilerde de istişareye önem vermiş, kadınlarla istişareyi ihmal etmemiş hatta en kritik durumlarda bile eşlerine danışmıştır. Hudeybiye antlaşmasının maddeleri sahabeye ağır gelmişti. Hz. Peygamber, Ümmü Seleme'nin yanına geldi, karşılaştığı durumu ona anlattı. Ümmü Seleme, Hz. Peygamber'e sahabenin yanına çıkmasını hiç kimseyle konuşmadan kurbanını kesmesini ve başını tıraş etmesini söyledi. 
Hz. Peygamber de aynen dediğini yaptı. Hz. Peygamber'i gören sahabe de kurbanlarını kesip birbirlerini tıraş etmeye başladılar. (Buhari, Şurüt, 15.) Bu örnekte görüldüğü gibi Hudeybiye antlaşmasının maddeleri ashaba ağır gelince, Sahabe Hz. Peygamber'in umre ile ilgili emirlerine uymakta isteksiz davranmıştır. Hz. Peygamber bu durumun çözümü için hanımı Ümmü Seleme'ye danışmıştır. Bu olaydan şunu rahatlıkla çıkarabiliriz. Ehliyet ve dirayet sahibi kimse, ister kadın ister erkek olsun istişare edilebilir ve uygun olan görüşleri kabul edilir. Nitekim Hz. 
Peygamber de burada bunu yapmıştır. 


Resulullah'ın (s.a.s.) hayatında kadınlarla istişare örnekleri pek çoktur. Hatta bu örneklerin bir kısmında kadınlarla istişare etmeyi emretmektedir: “Kendilerini ilgilendiren hususlarda kadınlarla istişare edin.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Beyrut, ts., IV, 192; II, 97.) “Kızları hakkında kadınlara danışınız.” (Ebu Davud, Nikâh, 23.) 
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İstişareden amaç çok sesliliğe, değişik fikir ve görüşlere engel olmak değil; kolektif aklı öne çıkararak ilgili olan herkesi problemlerin çözümüne 


ortak kılmaktır. 





Yine kadının nikâhı esnasında onunla istişare edilmesi konusunda Hz. Aişe'den şöyle bir rivayet aktarılır. Hz. Aişe şöyle demiştir: “Ya Rasulallah! Kadınlarla nikâh akitleri hususunda istişare edilir mi?” 
diye sordum. Hz. Peygamber: “Evet (kadınlarla nikâh akitleri hususunda istişare edilir.)” buyurdu. Ben: “(Ya Rasulallah!) 
Bakire bir kız, evlilik konusu danışıldığında utangaçlığı sebebiyle sıkıntı çekebilir.” dedim. Hz. Peygamber: “Onun susması, izin verdiği anlamına gelir” dedi. (Buhari, İkrâh, 3; Nikâh, 41.) Özellikle evlenme 


gibi şahsi bir meselede kadının fikrinin alınması ve ona uyulması ısrarla talep edilmektedir. 


Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'e (s.a.s.) istişare etmeyi emretmiştir. Bu emirden dolayı Hz. Peygamber, sadece kendi görüşüyle amel etmemiş, vahiy bulunmayan konularda ashabıyla istişare etmiştir. Nitekim Hz. Peygamber'in siyasi, ticari, cezai, ailevi vb. birçok alanda istişareleri mevcuttur. Rasulullah (s.a.s.) istişare edilecek meselede kimi veya kimleri ilgilendiriyorsa, erkek- 


kadın, genç-yaşlı ayırımı yapmadan onların fikirlerine başvurmuştur. 


Günümüzde insan ilişkileri çok yönlü ve daha karmaşık bir hal aldığı için istişareye daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple Müslümanların muvaffak olması için tüm alanlarda istişare mekanizmasını canlandırmaları gerekir. İstişareden amaç çok sesliliğe, değişik fikir ve görüşlere engel olmak değil; kolektif aklı öne çıkararak ilgili olan herkesi problemlerin çözümüne ortak kılmaktir. m 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oplumsal Bir 
Olarak İstişare 


Olgu 


İstişare, şüra veya meşveret tabiatı gereği toplumsal bir olgudur. 
Teknik anlamda herhangi bir iş konusunda uzmanların, o ehil 


konuyla ilgili donanımlı, ve layık kimselerle görüş alışverişi yapmak anlamına gelen 


istişare, toplumsal etkileşim boyutuyla gerçeklik kazanır. 
İstişare ile insanlar birbirlerine danışır, birbirleriyle fikir alışverişinde bulunur, yapacakları işler konusunda karara varmadan ve uygulamaya geçmeden önce birbirlerine fikirlerini sorar, birbirlerinin görüşlerini alırlar. İstişare eyleminin içinde yer alan iki veya daha fazla insan, belli bir zaman ve mekânda, belli bir amaca yönelik olarak bir fikir ve iş üzerine yaklaşımlarını ortaya koyarlar. Şüphesiz istişare, görüş, ehliyet ve liyakat sahipleriyle yapılır. Bu özelliklere sahip insanlarla yapılan istişarede bir 


etkileşim süreci içinde görüş alışverişinde bulunulur. 


İslamın hem genel olarak toplumsal hayatta bütün Müslümanlara, özelde ise yönetici konumunda olanlara emrettiği istişare, (Âl-i İmran, 3/159; Şüra, 42/38.) mutlu ve huzurlu bir toplumun varlığı ve devamı için hayati derecede önemli bir toplumsal kurumdur. Özgüven ve güvenin hakim olduğu açık bir toplum kuran Hz. Muhammed (s.a.s.), kurduğu bu toplu- 

















mun aynı özellikleriyle devamı için İstişareyi mütemadiyen işler halde tutmuştur. Gerçekten de istişare, kapalı olmayan, tersine açık olan toplum bireylerinin önemli bir özelliğidir. İstişareyle açık toplumun mensupları, birbirleriyle özgüven ve güvenle, güçlü bir meşruiyet ilişkisiyle iletişim kurar ve etkileşime girerler. 


Bir Arada Yaşama ve İstişare 


İstişare her şeyden önce bir arada, barış içinde, karşılıklı sevgi ve saygı düzeyinde yaşamaya önemli katkılarda bulunan bir ilke ve uygulamadır. 
Esasen istişare, bir arada yaşamanın bir gereğidir. Toplum, farklı renk, inanç, beden, kişilik, düşünce, görüş ve dinden insanlardan oluşan bir sistemdir. İstişare yapmak suretiyle, bu sistemi meydana getiren farklı birey ve gruplarla bir araya gelinmekte ve dolayısıyla yaşamak zorunda olduğumuz, üyesi bulunduğumuz toplumsal hayata anlam katılmaktadır. İstişare ile sizinle aynı düşünen veya düşünmeyen kişilere, onların görüşlerine, yaklaşımlarına değer verdiinizi ifade etmiş olursunuz. 
Denilebilir ki istişare, toplumsal hayatın daha anlamlı hale gelmesinde önemli işlevlerde bulunan bir fiildir. 


Şüra veya istişarede bir sosyalleşme söz konusudur. İnsanlar, istişare ile birbirlerine danışarak, birbirleriyle fikir alışverişinde bulunarak çeşitli düzeylerde öğrenme sürecine girerler. Aile, eğitim, ekonomi, din, siyaset, hukuk, ahlak, sağ- 





İstişare her şeyden önce bir arada, barış içinde, karşılıklı sevgi ve saygı düzeyinde yaşamaya önemli katkılarda bulunan bir ilke ve uygulamadır. Esasen istişare, bir arada yaşamanın bir gereğidir. 





lık gibi alanlarda istişare (Bakara, 2/233; Âl-i İmran, 3/159; Şüra, 42/38.) yoluyla sosyalleşme gerçekleşir. O halde istişare bir sosyalleşme aracı ve halidir. 
İstişare, toplumda başarılı bir sosyalleşmenin gerçekleşmesi, bireylerin toplumun inanç ilkelerini, normlarını, değerlerini, ahlâki ilkelerini, tarihi birikimini, geleneğini, kültürünü sağlıklı bir şekilde, olması gerektiği gibi öğrenmelerinde, içselleştirmelerinde ve tekrar davranış olarak ortaya koyup toplumla paylaşmalarında etkili bir toplumsal kurumdur. 
İstişare, sadece istişare edenlerle sınırlı kalmayacak bir sosyalleşme kurumudur. Başarılı sosyalleşme, bir arada yaşamanın anlamlı ve esaslı bir boyutudur. 


GÜNDEM 


Güven Toplumu ve İstişare 


Sağlıklı toplum güven toplumudur. Güven toplumunda insanlar, birbirlerine sevgi, saygı, sadakat, emanet ve adalet temelinde yaklaşırlar. İşte istişare, böyle bir toplumun bariz bir boyutunu teşkil eder. İstişare müessesesinin geçerli olduğu bir toplumsal evrende, güvene dayalı ilişki var demektir. İstişare toplumu güven toplumudur. Emin, güvenilir insan, istişare eden insan, (Tirmizi, Edep, 57.) istişareye dayalı bir etkileşim dünyası inşa eden toplum güven toplumudur. Nitekim emin insan olarak Hz. Muhammed (s.a.s.) şüra ve istişareye çok önem vermiş ve ashabına istişarenin önemini kavratmak için çok çaba harcamış, Medine'de de istişareye dayalı bir toplum kurmaya çalışmıştır. 
Aile hayatında, komşuluk ilişkilerinde, akraba ilişkilerinde, yönetim işlerinde, atamalarında istişarelerde bulunmaya özen göstermiştir. 


Bireysel ve Toplumsal Problemleri Çözmede İstişare 


İstişare, insanların problemlerinin çözümünde hem bireysel hem de toplumsal düzlemde ortaya çıkan sorunların hallinde işlev gören bir ilke ve kurumdur. İstişare geleneği olan toplumlarda insanların problemleri çok daha çabuk ve daha sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturulur. Evlilik, aile, zamanı yönetme, siyaset, ekonomi, hukuk, sağlık, eğitim gibi alanlarda kendini gösteren problemlerin çözüme kavuşturulması için istişare mekanizmasını mutlaka devreye sokmak gerekir. “Danışan dağlar aşar, danışmayan yoldan şaşar.” gibi atasözleri bizim kültürümüzde ve toplumsal hayatımızda istişare etmenin ne kadar önemli olduğunu, çok büyük problemleri aşmada dahi işlevsel olduğunu ifade etmektedir. 


Toplumsal Sorumluluk Paylaşımı Olarak İstişare 


İstişare, insanların sorumluluklarını paylaşmaları itibarıyla da oldukça önemlidir. İstişare eden kişi, görev ve sorumluluklarından doğacak sonuçları istişare ettiği insanlarla ve dolayısıyla aslında toplumla paylaşmış olur. Bu da istişare eden insanın yükünü hafifletir. İnsanların kendisine bakışı güvene dayalı olur. İstişareyle yapılan işlerde yanlışlık olduğunda bunun sorumluluğu bir kişiye değil istişareye katılan herkese ait olacağından insanlar bu yanlışı hoşgörüyle karşılarlar; ayrıca daha kolay ve birbirlerine kenetlenerek telafi ederler. Toplumda sorumluluk paylaşımını sağlayan istişare, aynı zamanda liyakat ve ehliyet sahibi kişilerin ilgili oldukları makam ve mevkilere atanmayı daha kolay, daha gönüllü kabul etmelerini de temin eder. 
Bu ise makam ve pozisyonlara liyakatli ve ehliyetli kimselerin atanması yaklaşımını geliştireceği gibi atananların işlerini daha bir severek yapmalarına vesile olur. 


Aile ve İstişare 


Aile, toplumun temelidir. Sağlam bir aile yapısı sağlam bir 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toplum demektir. Ailede barış olması toplumda barış olmasıdır. Ailede huzur olması toplumda huzur olması anlamına gelir. Ailede bireyler arasında sevgi, sadakat, güven ve saygıya dayalı ilişkilerin hakim olması toplumda sevgi, sadakat, güven ve saygının hakim olması demektir. O halde aile toplum için çok önemli bir kurumdur. 
Böylesine önemli olan bir kurumda istişarenin işletilmesi, söz konusu niteliklerin kalıcı olmasında etkili olur. Ailede, bebeği emzirme (Bakara, 2/233.) de dahil istişare, aile kurumunun güçlenmesine, aile bireylerinin birbirlerine güvenle bakmalarına, sevgi, saygı ve sadakatle birbirlerine bağlanmalarına vesile olur. 


Çalışma Hayatı ve İstişare 


İstişare, çalışma hayatında da çok önemli boyutları olan bir mekanizmadır. İş yerinde gerek ortaklar arasında gerek çalışanlar arasında gerekse çalışanlarla işverenler arasında istişare, işin layıkıyla yapılma- 





sında, emeğin olması gerektiği gibi ortaya konulmasında, üretimin gerektiği şekilde yapılmasında, her şeyden önce işlerin zamanında yapılmasında etkili olur. Çalışma hayatında istişare, emeğin sömürülmesinin önüne de geçer. 


İstişare, çalışma hayatında çalışanların motivasyonunu arttırir. Çünkü istişareyle, çalışanlar arasında güven duygusu gelişir. 
Güven duygusunun gelişmesiyle motivasyonun arttığı bir ortamda verimlilik ve üretim artar. 


Eğitim ve İstişare 


İstişare veya meşveret, toplumsal hayatın birçok alanında olduğu gibi eğitimde de işlevseldir ve dikkate değer işlevler görür. İstişarede, fikir alışverişinde bulunmak, danışmak, toplum aktörleri olarak insanların elbette öncelikle eğitimcilerin, eğitim kurumunun gereği olarak yapmaları gereken işleri başarıyla yapmalarının vazgeçilmez boyutlarındandır. Eğitimde idareciler, öğretmenler, 


öğrenciler, öğrenci velileri ve okul aile birliği üyelerinin, işlerini istişare ile yürütmeleri durumunda eğitimde kalite yükselir; aileler çocuklarını okula veya diğer eğitim kurumlarına özgüven ve güvenle gönderir, emanet ederler. İstişarenin olduğu, işlerin meşveretle yürütüldüğü bir eğitim kurumun- da, bir okulda, emanet bilinci yüksek demektir. Emanet bilincinin yüksek olduğu yerde öğretmenler de öğrenciler de yüksek motivasyonla eğitim ve öğretime yönelirler. 


Adalet ve İstişare 


Toplumda adaletin egemen olmasında, adalet duygusunun güçlenmesinde istişarenin işlevleri vardır. Toplumda genel olarak işlerin, özel olarak adalet ve hukuk sistemindeki muamelelerin istişareyle yürütülmesi insanların adalete olan güvenlerini arttırır. Adalet duygusunun ve sisteminin güçlü olduğu toplumda huzur galip gelir. Adalet ve hukuka dair kararlar alır ve uygularken ilgili ve yetkili kimselerle istişare edilmesi, toplumun görüşlerine başvurulması, insanlarla görüş alışverişinde bulunulması, hukuk ve adalet konusunda istismarların önüne set çeker, hukuk ve adalet sisteminin, adalet ve hukukta, kanun ve nizamda sorumluluk mevkiin- de olan kimselerin aldıkları kararların, toplumdan meşruiyet elde etmesini sağlar, toplumun hukuk ve adalet sistemine güvenlerini arttırır. 


adaletin toplumun 


İnsanlar arasında sağlanmasında, 





Aile bireyleri arasında istişarenin hakim olması, ailede adalet temelli bir yapının egemen olmasını sağlar. Komşuların, aynı mahallede oturanların, aynı şehri paylaşanların, iş arkadaşları- nın, öğretmenlerin işlerini resmi ve sivil boyutlarıyla istişare yaparak yürüttükleri bir toplumsal düzende adalet güçlü olur. 





adalet üzere tesisinde, toplumsal hayatın adalet temelinde yürümesinde, toplumsal ilişkilerin sağlam bir meşruiyet ile gerçekleşmesinde istişare etmek hayati öneme sahiptir. 
Aile bireyleri arasında istişarenin hakim olması, ailede adalet temelli bir yapının egemen olmasını sağlar. Komşuların, aynı mahallede oturanların, aynı şehri paylaşanların, iş arkadaşlarının, öğretmenlerin işlerini resmi ve sivil boyutlarıyla istişare yaparak yürüttükleri bir toplumsal düzende adalet güçlü olur. 


Yönetim ve İstişare 


Kur'an'ın yönetim işlerinde istişareye verdiği önem ve İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) istişare uygulaması ile hadisleri, yönetim işlerinde istişarenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Yönetim işlerinde özellikle yönetici konumundaki kişilerin istişareye önem vermeleri, işlerini şüra ile yapmaları, yöneticinin meşruiyeti için hayati derecede mühimdir. İstişare kurumunun etkin bir şekilde geçerli olduğu yönetim özgüvenle ve güven temelli meşruiyete dayalı ilişki biçimiyle güçlü bir konuma sahip olur. 


Sonuç olarak, toplumda resmi ve sivil kurumlarda var olan yetkili kurullar, komisyonlar vs. de dahil insanların işlerini istişare ile istişarenin gerektirdiği şekilde birbirlerine danışarak yürütmeleri sağlıklı bir toplumsal yapı için elzemdir. Gerçekten de toplumsal bir olgu olarak istişarenin toplumsal anlamına yakından bakıldığında, toplumsal hayatta, toplumsal ilişkilerde  istişarenin hayati bir ilke ve kurum olduğu görülür. İstişarenin hakim olduğu bir toplum, güven, saygı, sevgi, sadakat ve adalete dayalı bir toplumdur. Böyle bir toplumda ise herkes gönül rahatlığıyla üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirir. İstişarenin geçerli olduğu toplumda meşruiyet ilişkisi yüksek düzeyde olur. Meşruiyet düzeyinin yüksek olduğu bir toplumda ise barış ve huzur hakim olur. m 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ur'an'da insanlığın 

istifadesine sunulan umdelerden birisi 

“şüra”dır. Şüra, günümüzdeki ifadesiyle “danışma” demektir. İnsan, yaşadığı süre içerisinde zaman zaman hayati önem taşıyan kararlar vermek durumunda kalmaktadır. Bireyin vereceği kararlar onun gelişimiyle ilgili olduğu kadar yakın çevresiyle ve içinde yaşadığı toplumun kültürü ile de yakından alakalıdır. Bir kimse sadece kendi yeteneklerine güvendiği 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takdirde hatalarını göremez. 
Bazı işlerde doğru hareket etse bile genellikle yanılır. Bundan dolayı sağlıklı karar verebilmek için yeterli derecede bilgi ve deneyime ihtiyaç vardır. Bir ferdin tek başına her türlü bilgi ve deneyime sahip olması zordur. 
Onun için “Akıl, akıldan üstündür.” denilmiştir. 


Kur'an-ı Kerim'den aldıkları ilham sayesinde, asrın idrakine İslam'ı söyleten Türkler; kendi devlet geleneklerinde bulunan ve İslamiyet'i kabullerin- 


den sonra da inandıkları dinin temel kaynağı olan Kur'an'da üzerinde önemle durulan “istişare/meşveret/şüra”yı devlet yönetiminde başarıyla uygulamışlardır. Çünkü Kur'an'da, danışma ve istişarenin önemi vurgulanırken; “Bilmiyorsanız bir bilenden (ehl-i zikr) sorun.” 
(Nahl, 16/43; Enbiya, 21/7.) buyurulmuştur. Türkler, şüra kelimesine karşılık olarak “işlerde danışma, görüşme, düşünme ve müşavere” anlamına gelen “kenğeş” kelimesini kullan- 


mışlardır. “Kenğeşlik bilig artamas” yani “Danışıklı iş bozuk olmaz.” (Kaşgarlı Mahmud, Divânü Lügâti'i-Türk, III, 365.) Bu cümle, Türklerin şüraya ne kadar değer verdiklerini göstermektedir. 


Türk-İslam Devletlerinde Şüra 

Şüra ilkesinde, devlet başkanı her ne kadar istişare sonucunda alınan kararları yürürlüğe koyup koymama hususunda birtakım yetkilerle donatılmış olsa da yönetim anlayışında meşveret prensibini ön plana çıkarması, demokratik bir yaklaşım içinde olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Nitekim bu konuda müstakil bir eser telif eden Mehmet Saray; “...Bugünkü cumhuriyetlerin Türk halklarının ataları, diğer milletlerle mukayese edilemeyecek derecede meclis ve demokrasi fikrine sahip idiler. Hiçbir Türk devleti tek bir kişi tarafından yönetilmemiştir. 
Her Türk devletinin bir meclisi olmuş ve bu mecliste bazen halkın temsilcileri ve bazen de devletin yetkilileri ülke meselelerini enine boyuna tartışmışlardır...” (Saray, Mehmet, Türk Devletlerinde Meclis, s. V.) demektedir. 
Dolayısıyla Türk devletlerinde mevcut olan ve meselelerin ayrıntılı bir biçimde müzakere edilmesi, karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulması gibi olgular Kur'an'da da önem verilen bir husustur. Kur'an'da, şüra ile ilgili olarak öncelikle Hz. Peygamber'e idari ve diger işlerde ashabına danışması emredilmektedir. “...Onları affet, bağışlanmaları için dua et; (yapacağın) iş(ler) hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a dayan; çünkü Allah 





Türk halklarının ataları, diğer milletlerle mukayese edilemeyecek derecede meclis ve demokrasi fikrine sahip idiler. 
Her Türk devletinin bir meclisi olmuş ve bu mecliste bazen halkın temsilcileri 

ve bazen de devletin yetkilileri ülke meselelerini enine boyuna tartışmışlardır. 





kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmran 3/159.) buyurulmaktadır.  “...Onların işleri, aralarında danışma (şüra) iledir...” (Şüra 42/38.) mealindeki ayet ile şüranın insan hayatındaki önemi vurgulanmakta ve işlerini istişareyle yapan müminler övülmektedir. 


Karahanlılarda Şüra 


Karahanlı devlet teşkilatına dair bilgileri, Karahanlılar döneminde Yusuf Has Hâcib tarafından yazılan “Kutadgu Bilig” te bulmaktayız. Zira bu eser, “Karahanlı Devlet Teşkilatı” adı altında müstakil bir çalışma yapmış olan Reşat Genç'in de önemli bir kaynağını oluşturmaktadır. Karahanlı devletinde Türklerin ideal hükümdar tipi, onların erdem olarak kabul ettikleri yüksek ahlâki değerleri şahsında toplayan kişidir. (Genç, Reşat, “Karahanlılar”; Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, c.VI, 5.166.) Bu hükümdarlar, “Tonga, İli, Buğra, Arslan, Tamgaç (Tafgaç, Tabgaç), Han, Hakan ve Terken” gibi unvanlar kullanmışlardır. Türklerin daha Hunlar zamanından beri tanıdıkları “Katun” tabiri Karahanlılarda da (çoğu defa Hatun şeklinde) kullanılmakta olup hükümdarın yanında yer alan “Hatun”, diğer Türk devletlerinde olduğu gibi Karahanlı devletinde de mühim bir mevkie sahiptir. Yağru (vezir) esasında başvezir (sadrazam) makamını temsil eden en yüksek hükümet görevlisi olup, emrinde de günümüz kabinelerine benzeyen büyük bir “Divan” bulunmaktadır. Bu divanda, idari işler görüşülerek kararlar alınır ve bu kararlar hükümdara arz edilip onun onayı alındıktan sonra uygulamaya konulur. (Genç, Reşat, a.g.e., s. 170-174.) 


Selçuklularda Şüra 


Selçuklu devleti, Türk-İslam orijininden gelen “töre”, “kut”, “şüra” gibi kurumların birleşmesiyle meydana gelmiştir. 
(Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, s.217.) Eski Türk devletlerinin, bir bakıma demokratik anlayışla örtüştüğü söylenebilecek ananesi olan “şüra”, Selçuklulara da intikal etmiştir. (Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefküresi Tarihi, I, 
122) Zira, Büyük Selçuklu Devleti'nde “âlimler ve ihtiyarlar meclisi”, “müşavere meclisi” veya “meşveret meclisi” adını taşıyan bir kurumun oluşu (Taneri, Aydın, Türk Devlet Geleneši, 5.237.) bu geleneğin devam ettiğini göstermektedir. Selçukluların danışmaya verdiği önemi daha iyi kavrayabilmek için Selçuklu vezirlerinden Nizamü'l-Mülk'ün (6. 485/1092.) 
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“Siyasetnâme” isimli eserini incelemenin yeterli olacağı kanaatindeyiz. Nizamü'l-Mülk bu eserinde, önemli problemleri danışmak suretiyle insanın fikir gücünü artırabileceğini belirtmektedir. Ona göre danışmak, bireyin tam fikir sahibi olmasını ve ileriyi görmesini sağlar. Nizamü'l-Mülk, şu dikkate değer fikirleri zikreder: “Devlet yönetimi hakkında bilginler ve cihan görmüş kişiler ile tedbir almak gerekir. Tedbir alan kişilerin sayısı ne kadar fazla olursa, gücü de o kadar fazla olur. On kişinin alacağı tedbir, üç kişinin alacağı tedbirden daha kuvvetli olacaktır.” (Nizamü'l-Mülk, Siyasetname (Siyeru”I-Mülük), 133, 134.) 


Nizamü'l-Mülk'ün bu uyarıları- nın lafta kalmadığını, Selçuklu devlet mekanizması içerisinde uygulandığını da kaynaklardan öğreniyoruz. Zira meşveret ilkesinin uygulandığına dair en önemli gösterge, Selçuklu devlet yönetiminde “Divan-ı Saltanat/Büyük Divan” adı verilen bir meclisin bulunmasıdır. (M. A. 
Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, II, 157-187; Kafesoğlu, İ, “Selçuklular”, İA, X, 388-399.) Bu meclisin çalışmaları hükümet başkanı olan büyük vezirin riyasetinde yapılmaktadır. Meclisi oluşturan üyeler ise şunlardır: İçişleri, dışişleri, maliye, askeri eğitim ve donatım, adalet işlerinden sorumlu olan vezirler ile ordu komutanları, şehzadeler, onların yetişmesinden sorumlu olan ata-beglerdir. Ülkenin çözüm bekleyen problemleri bu divanda tartışılmakta ve alınan kararlar devletin başı olan Selçuklu sultanı tarafından genellikle kabul edilmektedir. 
Bununla birlikte, nadiren de olsa meclisin almış olduğu bu 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kararları Selçuklu hükümdarı değiştirebilmektedir. Bütün bu bilgilerden anlaşılan odur ki Selçuklu Devletinin başındaki hükümdar, devleti, meclisin aldığı kararlar çerçevesinde idare etmiştir. Selçuklu Devletinde gelişen bu meclis sistemi Anadolu Selçuklularında da biraz değişikliğe uğramakla birlikte aynı şekilde devam etmiştir. Bu küçük değişiklik, özellikle Anadolu Selçuklularının Moğollara mağlup olmasından sonra ortaya çıkmıştır. Moğol istilasından sonra, Anadolu Selçuklularının meclisi teşkil eden divana ve onun yan kuruluşlarına nezaret etmekle yükümlü bir Mogol Naibliği ilave edilmiştir. Bu naiblik, meclisin diğer işlerine karışmamakla birlikte vergi ve maliye işlerine müdahalelerde bulunmuştur. Anadolu Selçuklu devletindeki kısmen değişmiş meclisin adı “Divan-ı Saltanat/ Divan-ı A'lâ”dır. Bu divan, bazen hükümdarın bazen “Sahib-i A'zam” denen vezirin başkanlığında toplanan en büyük karar ve müzakere organıdır. (Saray, M., a.g.e., S.16,17.) 


Osmanlı Devletinde Şüra 


Osmanlı Devletinde, idari yapı tesis edilirken oldukça zengin bir “yönetim geleneği” mirası hazır bulunmuş ve bu zengin mirastan engin basiret ve firaset ile yararlanılmıştır. Osmanlı Devletinin idari teşkilatı, en azından başlangıçta İslamiyetten önceki Türk devletleri ile İslamiyetin kabulünden sonra kurulan Türk devletlerinin deneyim ve birikimlerinin bir sentezidir. 


Osmanlı Devletinde “devlet teşkilatı”nın kuruluşu Orhan Bey (6.761/1360) ile birlikte ger- 


çekleşmiştir. Orhan Bey zamanında (1326-1359) ilk vezir tayin edilmiş ve bir bakıma meşveret meclisinin prototipi olan “Divan-ı Hümayun”, klasik dönemdeki biçimiyle olmasa bile toplanmaya başlamıştır. (Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, “Osmanlılarda İlk Vezirlere Dair Mütalaa”, Belleten, HI, 99 vd.) Osmanlı padişahları- nın hassasiyetle gözettikleri ve kendi icraatlarının Divan-ı Hümayunda tartışılmasından ne kadar çok hoşlandıklarını dile getiren H. A. Johnstone'un: “©... 
Hükümdarların hiçbir icraatı yoktu ki şüradaki manevi sultan tarafından sorgulanmasın. 
Osmanlılarda da var olan bu milli müessesenin üzerine gitmek mümkün değildi...” (Johnstone, H. A., Türkler, 30.) dediği bu divana, kuruluşundan Fatih Sultan Mehmed'e (ö. 886/1481.) 
kadar geçen devirde Osmanlı padişahları başkanlık etmişlerdir. İstanbul'un fethinden sonra büyük bir imparatorluk haline gelen Osmanlı devleti, daha komplike problemlerle karşı karşıya kaldığı için padişahın meşguliyeti artmış ve onun yerine Sadrazam Divan-ı Hümayuna başkanlık etmeye başlamıştır. (Saray, M., 27.) Selçuklulardan intikal eden istişare müessesesi olan Danışma Kurulu, Osmanlı İmparatorluğun- da “Meclis-i Meşveret” adı ile devam etmiştir. Hatta bu kurum zamanla önemini kaybeden Divan-ı Hümayunun yerini almış ve yetkisi genişlemiştir. XVIII. 
yüzyılın sonlarında III. Selim (6.1223/1808.) devrinde (1789- 1807.) devlet işlerinin görüşülmesi için “meclis-i meşveret” sık sık toplanmaya başlamış ve eskiden Divan-ı Hümayuna giren devletileri gelenleri bu defa 


meclisi teşkil etmişlerdir. Savaş konuları görüşüldüğünde Yeniçeri ocağı erkanı da toplantılara alınmıştır. Padişah dilediği zaman bu toplantılara katılmıştır. 
(Taneri, A., 238.) 


Padişahların, “müşir” diye bilinen ve on kişiden teşekkül eden devlet vezirleri olup bu 


vezirler “Meclis-i Şüra” adı verilen mecliste Sadrazam başkanlığında, Şeyhülislam 


ve yüksek dereceden iki memurun da hazır bulunmasıyla toplanmışlardır.  (Ubicını, H.A, Osmanlı'da Modernleşme Sancısı, 40.) Bu mecliste harp ilanı, sulh akdi veya yabancı devletlerle anlaşma yapılması gibi önemli kararlar alınmıştır. Oy birliği ile karar vermek mecburiyetinde olan bu meclisin aldığı kararların uygulanması sorumluluğunu ise padişaha karşı sadrazam üstlenmiştir. (Taneri, A., 238.) 


Divan-ı Hümayunun aldığı kararların büyük çoğunluğu padişah tarafından onaylanmıştır. 
Padişah, ender denilebilecek kadar çok az sayıda alınan kararın yeniden görüşülmesini istemiştir. Neticede, Divan-ı Hümayunun aldığı kararlar, en kısa zaman içinde yürürlüğe girmiştir. Genellikle Divan-ı Hümayunda alınan kararlar padişahlarca kabul edildiğine göre, Divan-ı Hümayunun padişahın otoritesini sınırlandırıcı bir işlev gördüğünü söylemek mümkündür. (Okandan, Recai Galip, Umümi Amme Hukukumuzun Ana Hatları, 37.) Ne var ki, Osmanlı devletinin zaafa düştüğü XVII. 
ve XVIII. yüzyıllarda Divan-ı Hümayun toplantıları da bozulmaya başlamıştır. XIX. yüzyılın ilk çeyreği sonlarında II. 
Mahmud (6.1255 /1839.) zama- 


nında yapılan reformların içine, Meclis (Divan-ı Hümayun) reformu da dâhil edilmiştir. 
(Mumcu, Ahmet, “Osmanlı Devletinde Meşveret Yöntemi Demokratik Bir Gelişme Sağlayabilir Miydi?”, 3-23.) 
Osmanlı Devletindeki meclis sistemi en büyük değişikliğe 
1856 Tanzimat Fermanı ile 
uğramıştır. Tanzimat dönemi, Osmanlı devletinin Avrupalılara benzemeye çalıştığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde Osmanlılar, pek çok konuda olduğu gibi meclis meselesinde de Avrupaya benzemeye çalışmışlardır. Bu şekilde Avrupalıyı taklit etmek, bazen lehimize bazen de aleyhimize olmuştur. 
Bu dönemde, daha önce var olan “Meclis-i Hass-ı Vükelâ”ya ilave olarak “Meclis-i Âli Tanzimat” ve “Meclis-i Ahkâm-ı Adliyye” kurulmuştur. Fakat bu iki meclis birleştirilerek “Meclis-i Vâlây-ı Ahkâm-ı Adliyye” şekline dönüştürülmüştür. Ne var ki bu birliktelik de uzun sürmemiş ve özellikle işlerin sevk ve idaresinde daha pratik yollara gidilmesini sağlamak maksadıyla hukuki konularla ilgili meclis tanzim edilmiştir. 1867'de “Divan-ı Ahkâm-ı Adliyye” ve “Şüra-yı Devlet” olmak üzere bu meclis ikiye ayrılmıştır. Bir süre sonra da “Divan-ı Ahkâm-ı Adliyye” bugünkü “Yargıtay”ı, “Şüra-yı Devlet” ise “Danıştay”ı oluşturmuştur. (Saray, M., 29,30.) 


1860'lı yıllarda ortaya çıkan Yeni Osmanlı hareketi, modern Batının ortaya attığı problemlere karşılık bulmak; Batının yaydığı evrensel değerlerin yerine geçebilecek, yeni kavram ve kurumlara geçmişten karşılıklar bulmak çabasında olan bir hareket olmuştur. Bu çabaların 


GÜNDEM 


merkezinde ise “demokrasi” yer almıştır. Yeni Osmanlılar, demokrasiyi “meşveret”; parlamentoyu “şüra”, modern kamuoyunu “ehl-i hall ve'l-'akd” gibi kavramlarla karşılayarak bu kavramları Müslüman toplumda yerleştirmeye çalışmışlardır. 
Nihayet Osmanlı devleti çökerken, diğer kurumlara paralel olarak “danışma” kurumunun da bozulduğu anlaşılmaktadır. 
Osmanlı devletinin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen tarihi süreçte, “şüra” ve “meşveret” ilkesi zaman zaman gereği gibi tatbik edilmiş olsa da özellikle devletin son dönemlerinde bu ilkenin uygulamadan ziyade sembolik olarak algılandığını görmekteyiz. 


Türk devlet geleneğinin en önemli yönetim ilkelerinden birisi kökleri tarihi derinliklere kadar uzanan “şüra”dır. Türkler zaten kendi geleneklerinde var olan bu ilkeyi, İslamiyeti benimsedikten sonra dinin içerisindeki istişare ile mezcetmişlerdir. 


Türk devlet yönetiminin temel dinamiklerinden biri olan “şüra”, gereği gibi uygulandığı takdirde gerek birey gerekse topyekün bir millet olarak isabetli ve başarılı adımlar atılmasını sağlar. Şüraya sadece devlet yönetiminde değil hayatın her aşamasında ihtiyaç vardır. 
Şüra, bilgi birikimi ve tecrübesi olan kişilerle yapılan bir faaliyet olduğuna göre, bireyin hata yapmasını büyük ölçüde önleyen bir ilkedir. m 


NİSAN 2019 pa — — 











SÖYLEŞİ 


Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN: 


“İstişare Müslümanlar için en uygun, en faydalı düzenleme ve uygulamayı bulmak için yapılmalıdır.” 


Söyleşi: Dr. Elif ARSLAN 


DİB Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı 


Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de “Onların (Müslümanların) işleri aralarındaki danışma ile yürür.” (Şüra, 42/38.) 
buyuruyor. Bu ayet-i kerime bağlamında istişarenin dinimizdeki yeri hakkında neler söylersiniz? 


Ayetler ve hadisler ile örnek neslin uygulaması, istişarenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Buna göre Müslümanların her işleri danışma ile yürütülecektir, sorumluluk taşıyanlar güvenilir ve âlim kişiler ile istişare edecek, yakın çevrelerinde bu kişileri bulunduracaklardır. İstişare, Allah ve Resulünün (s.a.s.) 
hükümlerini, maksatlarını ortaya koymak, hakkında özel talimat (ayet, hadis) bulunmayan konularda Müslümanlar için en uygun, en faydalı düzenleme ve uygulamayı bulmak için yapılacaktır. Kamuyu ilgilendiren konularda sorumlu kişilerin danışması farzdır. Kişiler ve bireylerin kendi işlerinde ve kararlarında istişare ise sünnettir. Danışma ihmal edilir ve bu yüzden şahsa veya başkasına bir zarar, bir haksızlık yapılmış olursa ihmal eden kişi sorumlu olur. 


İslam'da istişarenin belli prensipleri vardır ve istişare de bu prensipler çerçevesinde yapılır. Bizlere bu prensiplerin neler olduğunu anlatır mısınız? 


a) İstişare eden, danıştığı kimseleri peşin karar ve hükümlerine çekmeye çalışmamalıdır. 


b) İstişare edilen kimselerin istişare konusunda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmasına dikkat edilmelidir. Diğer taraftan görüşlerine başvurulacak kişiler zahir halleri itibarıyla da güzel ahlaklı olmalıdırlar. 
Yanıltıcı etkilerin tesirinde kalmadan hakkı ve hakikati söylemelidirler. 


c) Kamuya ait alanda danışma, bu maksatla oluşturulmuş kurumlar aracılığı ile olmalıdır. 


d) İstişareden çıkan sonuç ittifaklı olursa istişare eden buna uymalıdır. İhtilaflı olursa tercihte bulunma hakkı vardır. 
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e) Muhalifler de -kendi şahsi kanaatlerini muhafaza hürriyetine sahip olmakla berabercemaatten ayrılmayacak, ortak hareket edeceklerdir. 


Hz. Peygamberin karar alırken çevresiyle istişare ettiğini ve istişareyi önemsediğini biliyoruz. Efendimizin sünnetinden şüra örnekleriyle onun istişare konusundaki yaklaşımını anlatır mısınız? 


Allah Teâlâ, Şüra suresinde Müslümanların işlerinin aralarında danışma ile yürümesi gerektiğini buyuruyor. Danışma gerçeğin ortaya çıkmasından ve karar vermeden önce olacaktır; çünkü Allah Teâlâ 


Peygamberine (s.a.s.) hitaben “Bir kere azmettin mi artık Allah'a güven” (Âl-i İmran, 3/159.) 
buyurmaktadır. Allah Resulü (s.a.s.) kararını verince, insanların Allah ve Resulünün (s.a.s.) 
önüne geçmesi (kararına karşı çıkmaları) mümkün değildir. Hz. 
Peygamber (s.a.s.), Uhud savaşı öncesinde şehirde kalıp savunma yapmak yahut şehirden çıkıp düşmanı yolda karşılamak konusunda ashabı ile istişarede bulundu; onlar çıkmasını uygun bulduklarını söylediler; zırhını giyip çıkmaya karar verince de şehirde kalalım, dediler. Resulullah (s.a.s.) kararını verdikten sonra onlara eğilim göstermedi ve “Bir peygambere, zırhını giydikten sonra -Allah aksini hükmedinceye kadar- onu çıkarıp koyması yakışmaz.” buyurdu. 
İftiracıların Hz. Aişe'ye attıkları yalan konusunda Ali ve Üsame ile istişarede bulundu, onların söylediklerini dinledi; sonunda Kur'an (ilgili ayetler) gelince farklı görüşlere aldırmadan Allah'ın emri ile hükmetti ve iftiracıları cezalandırdı. Resulullahtan (s.a.s.) sonra gelen imamlar (başkanlar, halifeler) da, en uygun ve kolay yolu bulmak ve uygulamak üzere güvenilir ilim sahipleri ile serbest (mubah, içtihada açık) konularda istişarede bulunurlardı. Ancak, Kitap ve sünnetin açık hükmü ortaya çıkınca tıpkı Allah Resulü (s.a.s.) 
gibi onlar da hiçbir kimsenin farklı görüşüne aldırmadan onu uygulamaya koyarlardı. Genç olsun yaşlı olsun Kur'an âlimleri (kurrâ), Hz. Ömer'in danışma meclisinin üyeleri idiler. Allah'ın hükmü ortaya çıkınca Hz. Ömer orada durur, bir milim öteye geçmezdi." (Buhari, İ'tisâm, 28.) 
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İslam coğrafyasının dört bir yandan tarumar edilmeye çalışıldığı, savaşların ve çatışmaların eksik olmadığı bir zamanda “Ümmetin Şürası”- nın anlamı ve gerekliliği hususunda neler söylersiniz? 


Parçalanmış ümmet genellikle ulus devlet şeklinde örgütlenmişlerdir. Siyaset, bilim ve teknoloji ile ilgili konularda nasıl danışma kurulları ve kurumları olacaksa İslami bilgi ve hüküm konularında da danışma kurulları olmalıdır. Bu kurum ve kurulların temsilcileri belli zaman ve zeminlerde toplantılar yaparak istişare ve müzakereler yaparlarsa “ümmetin şürasına” doğru adımlar atılmış olacaktır. 


Şürayı oluşturacak kişilerin üç önemli vasfı olacaktır: İlim, güvenilirlik ve Müslümanlık. Ülkemizden ve diğer Müslüman ülkelerinden İslam'a hizmette samimi ve güvenilir, konusunda âlim kişiler elbette vardır. 
Böyle bir şüra oluştuktan sonra çeşitli grupların temsilcileri de bu şüraya -belli statüler- de- katılabilirler. İslam'ın ve Müslümanların önemli meseleleri bu şürada tartışılır, karara bağlanır, bu karar din ve vicdan açısından bağlayıcı olur. Aksine fikirler geçerliliğini kaybeder, asla baş çekme, bölünme sebebi olamaz. 


Bir yazınızda “danışanın hatası az olur, istişare eden pişman olmaz.” diyorsunuz. 
Müslümanlar olarak gündelik hayatımızda istişareye nasıl yer verebiliriz ve istişare hayatımızın hangi alanlarına, nasıl bir katkı sağlar? 


İnsanımız genellikle bir aile içinde yaşar. Aile fertlerinin bir- 


birine karşı hak ve ödevleri vardır. İnsanımız bir cemiyet içinde yaşar; cemiyeti (toplumu) oluşturan birimlerin de karşılıklı hak ve sorumlulukları vardır. 
İnsanımızın vücudu kendine bir emanettir, onu korumak da bir vazifedir. Genellikle insanların bir görevleri, bir işleri vardır, kişi yaptığı işlerle ilgili ne kadar bilgili olursa olsun yine de bilmediği şeyler ve bunları daha iyi bilenler mevcuttur. İşte bütün bu alanlarda ve konularda ehline danışmak bazen farz bazen sünnet olarak ortaya çıkar.m 


rof. Dr. Hayrettin Karaman 

1934'te Çorum'da doğdu. 
Konya İmam-Hatip Okulundan (1959) ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden (1963) mezun oldu. İki yıl İstanbul İmam Hatip Okulunda meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştı. 1965 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsüne fıkıh asistanı oldu. 1971'de "Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İctihad" konulu tezi ile öğretim üyesi oldu. Ardından akademik çalışmalarını tamamlayarak doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldı. 1976-1980 yılları arasında yayımlanan Nesil dergisini çıkaranlar arasında bulundu. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki o görevinden emekliliğini isteyerek ayrıldı. 
2001-2004 yılları arasında Avrupa Uluslararası İslam Üniversitesinde O (Hollanda) misafir öğretim üyeliği yaptı. 
İslam'ın İlk Emri Oku, Nesil, İzlenim, Gerçek Hayat, Eğitim Bilim gibi dergilerde yazıları olan Karaman'ın Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde yazdığı maddeleri ve 
50 civarında basılmış eseri 
bulunmaktadır. Halen Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaktadır. 
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Eğer aklın varsa, başka bir akılla dost ol ve onunla me İki akıl sayesinde birçok beladan kurtulur, göklerin doruğuna ayi y Salihler güruhu ile meşveret et, peygambere gelen “onlarla meşve ” emrini bil 


Hz. Mevlana 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ilgi sahibinin üs- 


öğüt, ne kadar bilgi sah : da insanın sadece kendi görüş ve düşüncesiyle yetinmemesi anlamına geliyor. İnsan sadece kendi görüş ve bilgisine gü- 


JaK 


Mam. 





venseydi insanlık bugün sahip olduğu medeniyet seviyesine hiçbir zaman ulaşamayacaktı. 
İnsanoğlu bilgilerini paylaşarak, başka akıllarla ve bilenlerle istişare ederek genişletti ilmini. 
Bu sayede yeni ilimler inkişaf etti, yeni fikirler doğdu. Her medeniyet bir öncekinin ilmi ve fikri mirasını tevarüs ederek daha zengin daha gelişmiş medeniyetler vücuda getirdi. Artık biliyoruz ki başkalarıyla ilmi ve fikri teatide bulunmakla ve tec-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DİN 
DÜŞÜNCE 
YORUM 


rübelerinden Oo faydalanmakla Mevlana Hazretlerinin beytinde işaret ettiği göklerin burcuna ayak basıp yükseliş ufkunu yakalayabiliriz. 


İnsanlık ailesinin fikri tesanütünün ortaya koyduğu düşünce birliğini büyük ve ümit verici bir gelişme olarak görür Cemil Meriç. Ortak aklın göz kamaştırıcı tecrübesi, her birimiz için alınacak pek çok dersleri de barındırır. Tarihin tekerrür etmesi, ortak aklın ortaya koyduğu bu tecrübelerin değerini hatırlatıyor bizlere. Lokman Hekim'in oğluna verdiği öğüt esasında bu hakikatin dile getirilmesidir: “İşleri denenmiş kimselere danış. Zira onlar kendilerine pahalıya mal olmuş doğru görüşleri sana bedavaya verirler.” 
Kendi yaşadığımız deneyimler de zaman içinde bize belli bir olgunluk ve tecrübe kazandırır. 
Ancak yılların birikimiyle tecrübe sahibi olmuş kimselerin görüşlerine de kulak vermek bizi daha donanımlı ve zengin kılar. 
Bir akıl iyidir ama iki akıl daha iyidir, sözünün ışığında hayata bakanlar ve danışmayı, istişareyi hayat düsturu haline getirenler elbette kazançlı çıkarlar. 


İlmin anahtarı sorudur diye sık sık söylenir ama sıra sormaya geldiğinde pek çok insan soru sormaktan imtina eder. İnsanı sormaktan alıkoyan ve ilim elde etmesine engel olan şey ise benliği yani nefsidir. Çünkü bilmemeyi kendisi için bir eksiklik ve noksanlık olarak görür. 
Nefsi gurur ve kibre kapılarak soru sormak istemez. Bu bü-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Ortak aklın göz kamaştırıcı tecrübesi, her birimiz için alınacak pek çok dersleri de barındırır. Tarihin 


tekerrür etmesi, ortak aklın ortaya koyduğu bu tecrübelerin değerini hatırlatıyor bizleyüklenme haline saplanalar için sormak, danışmak, başkalarının fikirlerinden istifade etmek adeta zuldür. Sormamak kibirli kimseyi cehalet karanlığina iter ki artık bu ikisi birbirini besleyen bir sarmal halinde ilerler. Sadi Şirazi'nin ifade ettiği gibi, “sormaz ki bilsin sorsa bilirdi, bilmez ki sorsun bilse sorardı.” Cehaleti yenmenin yolu sormaktan geçer, pek çok büyük âlim bilmedikleri bir şey olduğunda açık yüreklilikle bilmiyorum diyebilmişlerdir. Zira bilmediğini bilenler öğrenmek için sorar soruşturur, eksikliklerini gidermeye çalışırlar. 
Ancak kibir ve gurura kapılanlar bundan mahrum olmaya mahkümdurlar. 


Danışmanın, istişare etmenin nasıl güzel sonuçlara vesile olduğunu Hz. Ali'nin veciz sözünden öğreniyoruz. (Dr. Muhammed Ebu Faris, en-Nizamu's-Siyasi f'l-Íslâm: s. 86.) O, istişare eden kimsenin yedi güzel haslet elde edeceğini söylüyor. Yapacağı işlerde doğrunun ve iyinin ne olduğu konusunda danışan kimse büyük bir ihtimalle en isabetli olan görüşü elde eder, diyor Hz. Ali. Eğer bilmiyorsak bilenlere, tecrübe sahibi olanlara günümüzün ifadesiyle işin uzmanlarına danışmak gerek. 
Danıştığı kimseler işin erbabı ise artık yanlış yola sapması mümkün değildir. İstişare ile en isabetli görüş elde edilir ve insanı en doğru ve en güzele ulaştırır: “Kim ki bir iş yapmak istediğinde Müslüman bir kimseyle istişare ederse, Allah onu işlerin en doğrusuna iletir.” (Taberani, Evsat. Münavi, Feyzu"l-kadir, VI, 50, hadis nu: 8391.) 


Meşveretin ikinci güzel sonucu ise yeni düşüncelerin ve fikirlerin ortaya çıkmasına vesile olmasıdır. Namık Kemal'in ifadesiyle müsademe-i efkârdan barika-i hakikat doğar, yani fikirlerin karşılıklı konuşulması ve paylaşılması ile hakikat şimşek gibi parlayarak meydana çıkar. Âlimlerin, bilenlerin meclisine devam edip soranlar yeni fikirler ve görüşler kazanırlar. 
Zira bir konuda farklı görüşler, fikirler ve önerileri dinlemek, doğruya ulaşmada insana yardım eder. Diğer taraftan sorup soruşturmak aradığımız her neyse onunla bağlantılı olan 





başka hakikatlerin de tebellür etmesini sağlar. Hz. Ali, istişarenin üçüncü güzel hasleti olarak düşük davranışlara düşmekten kişiyi korumasını saymıştır. Bazen insanın karşılaştığı bir takım sıkıntılar ve meşakkatler onu hatalar, yanlışlar yapmaya sevk edebilir. Ancak nasıl davranması, ne yapması gerektiği konusunda ehline danışan, kötü davranışlar sergileme gafletinden kurtulur. Danışmakla kişi doğru tercihlerde bulunur ve düzgün davranışlar ortaya koyar, bunun neticesinde başkalarının kınamasından da emin olur, diyor Hz. Ali. Doğru yolu gösteren azdır ancak insanlar başkalarının hata ve kusurlarını konuşmak ve onları eleştirmek konusunda daha heveslidir. 


Fevri hareket etmek insanın tabiatında vardır, Kur'an insanın 


aceleci yapısına dikkat çeker. 
Acele ile düşünmeden, danışmadan hemen karar vermek akıllı kimsenin yapacağı iş değildir. Zira danışmadan yapılan işlerin sonunda pişmanlık vardır. 
İstişare eden ise pişmanlıktan kurtulur. Pişman olsa bile bu sonuç sadece kendisine ait olmadığından üzüntüsü de daha az olur. Tecrübenin bize söylediği bir hakikattir bu: “Meşveretsiz kim ki bir iş işleye / Şol nedamet parmağın çok dişleye.” 


Hz. Ali istişarenin güzel sonuçlarından son iki hasleti de şöyle sıralar. Kur'an ve sünnetin emri olan istişareyi hayatında bir düstur edinen kimse için yanlış ve hatalı işler yapması ve yanılması zordur. Çünkü Yüce Allah'ın ve Resulü'nün öğüdüne uyarak bilenlere danışmış ve bu minval üzere hareket etmiştir. 
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Diğer yandan istişare insanların aklına ve görüşlerine değer vermenin alametidir. Fikrine ve aklına güvenerek danışılan kişi onore olur ve böylelikle kalpler birbirine ısınır. 


Akıl akıldan üstündür demiş atalarımız, yüzyılların tecrübe imbiğinden süzülen bu söz bizi her konuda başka akıllarla dost olmaya götürür. Böylece başka bir akılla dost olanlar onların da aklına sahip olurlar. Ortak aklın mahsulü olan iş hayırdan başka bir sonuç vermez. “Çünkü bir akıl başka bir akılla birleşince kötü işe, kötü söze mâni olur. 
Nefis, başka bir nefisle arkadaş olursa cüzi akıl işe yaramaz ve atıl kalır.” diyen Hz. Mevlana, kendisine danışanlara aklın yolunu yüzyıllar öncesinden aydınlatmaya devam ediyor. m 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KALP 


İSTİŞARESİ 








Selvigül KANDOĞMUŞ ŞAHİN 








üreklere doğru bir sefer başlasa. 


Usul usul akan, derin 

vadileri aşıp gelmiş, berrak kar suları ile köpük köpük arıtan nehirler gibi yürüse yaşam damarlarımıza. 


Yüreğimizin en tenha duraklarına, kararmış, katılaşmış hallerine, buza kesmiş demlerine, soğuktan yarılmış, kabuk bağlamış yaralarına ve dahi 


yi: DİYANET AYLIK DERGİ 


la 


dermansız sancılarına doğru ılık, arıtan şifa duruluğunda bir ırmak boşalsa... 


“O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Allah'a kalb-i selim (arınmış bir kalp) ile gelen başka.” (Şuara, 26/ 88-89) 


İstişareler, istihareler, toplantılar, görüşmeler yapılır da; hayat damarlarına durmaksızın kan pompalayan, gümbür gümbür atan bir yumruk et parçası var 








ya, işte o hiç aklına gelmez mi ey yolcu? 


Sen bilmez misin derin vadilerin suları yataklarını bir gün bulur, sancılar durulur, sızılar diner, yolculuklar biter bir gün, bitmeyen kalp ağrısıdır. 


Kalb-i selim olanların, kalbi mutmain olanların yüzlerine baktığınızda anlarsınız seferlerin menzillere nasıl taşındığını. 
Anlarsınız mutmain kalbin yan- 





sımaları ile yüze inen nurun ve durgun tebessümün, teslimiyet soluğu ile kuşanmış nurani çehrenin vakur duruşunu... 


Çünkü mutmain ve teslim bir kalbi barındırırlar göğüslerinin tam içinde. Bedenlerinde, iltica durağında, Allah'ın ayetleri anıldığında titreyen, nefes nefes çoğalan ve azalan sancılarla ürperen yürekleri vardır. 
İmani diriliş ve direnişlerle, an an ölüme akarken bedenleri, derin soluksuz bir nefes gibi hayat ve aşk pompalayan yürekleri vardır her daim. Dirilişe akan hayatlar vardır. Tıpkı üstad Sezai Karakoç'un dediği gibi: “Diriliş, hakikatle yarayı deşmek ve âdeta ölüme kadar gidip oradan gerçek sağlığa ve şifaya dönüş demek olacaktır, insan için insanlık için.” 


Ey yolcu, çıktığın bu yolda, azığın hayatın engebeli, çetin, zorlu yollarında sana yetmediği zaman; durup dinlenmek istediğinde, sorgulamalarla, çetin imtihanlarla sıkıştığında, başını ellerinin arasına alıp divaneler gibi çırpındığında, elini göğsü- ne koyup yasladın mı kendini yüreğine? 


Bir yumruk et parçasının görkemli ve ihtişamlı direnişi hiç mi etkilemedi seni? O, derin sızılarla yandığında, ığıl ığıl adeta içine kanadığında ve o sarsıldığında büyük depremlerle sen nerelerdeydin ey yolcu? 


Eğittin mi kalbini, yükünü hafifletip sancısını dindirdin mi? Ey yolcu bilmez misin azıklar zehir olduğunda, azıklar ağır olduğunda, azıklar yalan olduğun- 


Eğittin mi kalbini, yükünü hafifletip sancısını dindirdin mi? Ey yolcu bilmez misin azıklar zehir olduğunda, 


azıklar ağır ol- 


duğunda, azıklar yalan olduğunda, yol uzar; yolcu her daim zarardadır, sabretmez ve yolculuk bitmez. 





da, yol uzar; yolcu her daim zarardadır, sabretmez ve yolculuk bitmez. 


İşte sen bu bitmeyen yollara revan olduğunda sordun mu kalbine: Ey kalbim, ey yüreğim, ey hayat damarlarımın büyük trafosu nasılsın, sonra benim ahvalim halim nasıldır, diye sordun mu hiç? 


Kalbine soranlar bellidir. Kalbi ile dertleşenler, halleşenler bellidir. Kalbine iltica ederek oradan kendi Hira'sına doğru yolculuğa çıkanlar bellidir. Degil mi ki Efendimiz en tükenmiş hallerinde Hira mağarasına, Nur Dağı'nın burçlarına tırmandığında aslında, kendi yürek Hira'sına doğru kıldan ince ve kılıçtan keskince bir yolculuğa çıkmıştı da nice yollar açılmıştı. 
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O zaman çölleşmiş, kurumuş, çürümüş dünyanın insanlık duraklarına Rabbinden aldığı ayetleri akıtmıştı, İnşirah solugu ile diriliş ve abıhayat suyu gibi. Terleyen alnı ve heyecanı vardı ama sadece inip kalkan mübarek göğsünün içinde çırpınan et parçası değildi artık vahye muhatap olmuş kalbi. 
Ağır bir yükü yüklenmiş, dağların bile kaldıramayacağı bir emaneti taşıyordu artık. Mutmain, teslim, selim bir kalbi vardı artık Efendimizin. Ama o da insandı işte, mübarek, eşsiz bir insan. 


Peygamberimizin de ümitleri, kaygıları ve heyecanları vardı. Elinde hiçbir şey yoktu Hira mağarasından, tertemiz eyleyerek, arıttığı, bereket soluğuyla ihlasın ve teslimiyetin duraklarında titreyen yüreğine Rabbinin yüklediği ayetlerden gayrı... İnsanlığa şifa olan ayetler yüklenmiş kalbi vardı Nebinin. Mübarek bir kalbi. İnkılapların meydana geldiği, son peygamberin kalbi... 


Titreyen bedenini, terleyen alnını sıvazlayarak örtüyordu onu Haticetü'l-Kübra'sı. Mübarek çehresinde nurlu bir ışıma, yüreğinden akan teslimiyetin tılsımlı yankısı gibiydi. Elinde yazılı hiçbir ayet, bir belge yoktu daha peygamberliğine dair gönlüne sıralanmışlardan gayrı. Ama işte mübarek eşi, sırdaşı, yâreni, koruyanı, Efendimize yine kol kanat germiş, sarıp kuşatmıştı. Güvenmişti El-Emin olan Nebiye güvenmişti işte. 
Hz. Hatice ` nin yanına geldiğinde Efendimiz: “Beni örtün, beni 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örtün!” diye buyurmuştu. Allah Resulünü örtmüştü eşi, korku gidinceye kadar öyle kalmış ve süküna erince Hz. Hatice'ye (ra.) başından geçenleri anlatmıştı Efendimiz, “Kendimden endişe ettim!” demişti, kaygıyla. Hz. Hatice annemiz: “Endişe etme! Vallahi Allah seni ebediyen mahcup etmeyecektir. Zira sen, sılayırahimde bulunursun, doğru konuşursun ve işini göremeyenlerin yükünü taşırsın. 
Fakire kazandırırsın, misafire ikram edersin, Hak yolunda zuhur eden hadiseler karşısında (halka) yardım edersin!” (Buhari, Bedü'-Vahy 1.) diyerek Efendimizi nasıl güzel teselli etmişti. Çünkü Efendimizin teslim olmuş, selim bir kalbi vardı ve bunu biliyordu Haticetü”l-Kübra'sı. 


“Dikkat edin vücutta bir et parçası vardır, eğer o iyi olursa vücudun tümü iyi olur; şayet o bozuk olursa vücudun tamamı fena ve bozuk olur. İşte o, kalptir.” (Buhari, İman, 39.) 


Muharebe alanı olan kalbine sordun mu ey yolcu? Bütün inkılapların vuku bulduğu, tüm güç dengelerinin savaş halinde bulunduğu mekâna girebildin mi? Şeytani ve rahmani tüm güçlerin birbirleri ile didişip güç savaşı yaptıkları bir karargâhtan bahsediyoruz. Kalp dediğimizde anatomik yapısı ile vücuda hayat akıtan ve damarlara kan pompalayan bir yumruk et parçasının biyolojik yapısı değil konumuz. 


Göğüs kafesinin tam sağ tarafındaki muhteşem yaratılıştaki et parçası. Dünyevi ve uhrevi 


DİYANET AYLIK DERGİ 


Mutmain ve selim bir kalbin şahitliği- ne ve istişaresine ihtiyacımız vardır. 
Yüreğe sefer başlatanların, yolcu olanların, yola 


çıkanların menzile ulaşmaması beklenemez elbet. Bu yollar arayış içinde olan, hakikatin izini süren yolcuyu Rabbe ulaştıracaktır. 





tüm yaşamsal rollerin kontrol altına alınıp yönlendirildiği muhteşem karargâh. Çalkantıların ve inkılapların mekânı kalp. Arayış içinde, hep arayan, arayıp yorulan ve tekrar arayan değil midir? 


“Ey hep bir kelime arayan kalbim 

Sonra arayan tekrar arayan kalbim” diyor ya şair Erdem Beyazıt. Tıpkı şairin bahsettiği gibi nice muharebeler sonu yorgun düşmüş, savaşların ve nice güçlerle üzerine gelen nefs ordularının karşısında dimdik duran kalbimiz var mıydı? 


Sorular sorup mutmain bir kalp ile yöneleceğimiz bu karargâh nasıldır? Buğzun, ıstırabın, 


endişenin, vesvesenin, şirkin, kirin, kinin merkezi olan kalp, aynı zamanda, sevginin, aşkın, huzurun, arınmanın, teslimiyetin, mutmainliğin de mekânı değil midir? 


Yaşadığımız tüm zorlu imtihanlarda diz büküp kapısını çaldığımızdır kalbimiz oysa. Tüm hevâ ve heveslerimiz, tüm girdaplarımız ve sancılarımızdan sonra, nice yürek yangınlarımızdan sonra, abıhayat suyu gibi kurnasına dayandığımız ve ırmak ırmak bizi arındıran yangınlarımıza serin sular gibi akan kalbimiz... 


Mutmain hallerine yöneleceğimiz, istişare edeceğimiz, ilk kapısını çalacağımız bir kalbimiz var mıdır? 


Vâbisa İbni Ma'bed (r.a.) anlatiyor: Resulullah (s.a.s.), “İyilik ve kötülüğü (ne olduğunu) sormaya mı geldin?” dedi. Ben de “Evet.” dedim. Hz. Peygamber, parmaklarını birleştirip göğsü- ne vurarak üç defa “Kendine danış. Kalbine danış ey Vâbisa!” buyurdu (ve devam etti): “İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülük ise insanlar sana fetva verseler (onaylasalar) bile, gönlü(nü) huzursuz eden ve iç(in)de bir kuşku bırakan şeydir. (Dârimi, Büyü”, 2.) 


Mutmain ve selim bir kalbin şahitliğine ve istişaresine ihtiyacımız vardır. Yüreğe sefer başlatanların, yolcu olanların, yola çıkanların menzile ulaşmaması beklenemez elbet. Bu yollar arayış içinde olan, hakikatin izini süren yolcuyu Rabbe ulaştı- 





racaktır. Tek gaye de bu vuslat hâsıl olduğunda, yüce Allah'ın karşısına selim, sağlam, muhkim ve temiz bir kalple çıkmaktır. Allah'ın istediği böyle bir kalp ile O'na gitmek. Yoksa mühürlü, kararmış, paslanmış, perdelenmiş, katılaşmış, taşlaşmış bir kalp ile gelme diyor Allah. Mutlaka dünya yolculuğu hitama erecek ve yolculuk bitecektir. İşte, o zaman ey yolcu muttaki, münib ve selim bir kalbin olsun Allah'a teslim edeceğin. Taşlaşmış, katılaşmış ve kararmış bir kalp ile gidilmez Rabbe. 

“Taş taş değil bağrındır taş senin 

Nereni nasıl yaksın söyle bu ateş senin 

Bir katılıktır dinamit söker mi yürekleri 





Başın bir kez bu kalbe çarpmasın ey taş senin 

Kazmayı kayalara değil kalplere vur ey 


Ferhat niçindir kırdığın bunca taş senin” diye nasıl da anlamlı seslenir Şair Osman Sarı, “Taş Gazeli”nde... 


Kalbimizin selim ve teslim olduğunu, yumuşadığını nasıl bileceğiz? 


Kalbimizin istişare durağı olması için neler yapmamız gerekiyor? Vahiy ile terbiye olup yumuşamış bir halde midir? 
Allah'ın ayetleri ile muhkem bir halde midir? Huşu ve ürperti ile yöneliyor mu Rabbine? 


Kalbine yönel ey yolcu. 


Cennetlerin ve cehennemlerin karargâhı olan, nice inkılapların 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meydana geldiği kalbine yönel. 
Bil ki cennet de orada cehennem de. Kurtuluş da orada esaret de. Sen kurtuluşa revan ol. 
Sen Rabbine, Rabbinin nimetlerine yönel; selim, arınmış, yumuşamış, ürperen, huşu ile teslim olmuş kalbinle. İşte o zaman tüm istişarelerinin de durağına ulaşmış olursun. Rabbim ayetlerle ne güzel yol gösteriyor ne güzel anlatıyor: 


“Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.” (Enfal, 8/2.) 


“Onlara, çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.” (Meryem, 19/58.) m 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KELÂM-I KADİMİN HATASIZ BASIMINI GAYE EDİNMİŞ BİR MÜESSESE: MUSHAFLAR TETKİK HEYETİ-2 


ir önceki yazımızda matbaada mushaf basımının tarihi arka planı hakkında özet bilgi sunmuş, Diyanet İşleri Reisliği bünyesinde oluşturulan Mushaflar Tetkik Heyetini de kısaca tanıtmaya çalışmıştık. Bu yazımızda, Heyetin 1950 öncesi bazı hizmetleri ve özellikle Latin alfabesiyle mushaf basımı meselesi çerçevesinde hazırladığı raporlar üzerinde durmak istiyoruz. 


Hemen belirtelim ki İstanbul'da hizmet veren Mushaflar Tetkik Heyeti, faaliyetlerinde Müşavere Heyetiyle sıkı bir teşrikimesai içinde olmuştu. Nitekim 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Mushaflar Tetkik Heyetince bu süreçte hazırlanan önemli raporlardan bir kısmı doğrudan Reisliğin, bir kısmı da Müşavere Heyetinin talebi üzerine hazırlanmış, bunlar, makamın havalesiyle Müşavere Heyetince tetkik edildikten sonra resmi karar haline getirilmiştir. Ayrıca, Müşavere Heyetinin, Mushaflar Tetkik Heyetine özel bir önem atfettiğini bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bir kısım mütalaalarında bu heyeti, “hükümetin resmen kabul etmiş olduğu” bir heyet olarak tanımlamak suretiyle onun haiz olduğu önem ve yetkisine dikkat çekmişti. 
Daha 1934 yılında, Mushaflar 





Tetkik Heyetinin tetkik ve tasdikinden geçmemiş mushafların basımına izin verilmemesi doğrultusunda (o Başvekâletten ilgililere emir verilmesi için karar aldığını söylersek, Müşavere Heyetinin bu heyete atfettiği önemi daha iyi anlatmış oluruz. 


1944 yılında Reislik, bu tarihteki 
adıyla Mushaflar ve Dini Eserler Tetkik Heyetinin inceleme ve tasdikinden geçirmeden mushaf veya ayet metinlerinin yer aldığı kitapları basan şahıs ve yayınevlerinin, 1937 tarihli Diyanet İşleri Reisliği Teşkilâtının Vazifelerini Gösterir Nizamnamenin Mushaflar Tetkik Heye- 


tinin görevlerini açıklayan 6. 
maddesindeki hükmünü ihlâl ederek suç işlemiş olacaklarını duyurmuştur. 


Süreçte, Mushaflar Tetkik Heyetinin faaliyetlerinin yetersizliginin öne sürüldüğü bir şikâyete de rastlıyoruz. Ancak, hem yapılan şikâyetin hem de şikâyete mevzu konuyla ilgili Reisliğin gerekli teşebbüslerde bulunmasının, başından beri ifade etmeye çalıştığımız, Allah kelamı olan Kur'an'ın hatasız basılmasına matuf bir titizliğin eseri olduğunu belirtmem gerekir. 


Şöyle ki bir Müşavere Heyeti kararından öğrendiğimize göre, Eskişehir Müftülüğünden (bu sırada müftü Asım Öğütçü olmalı) Diyanet İşleri Reisliğine gönderilen 15 Ekim 1943 tarih ve 294 
sayılı yazıda, Mushaflar ve Dini Eserler Tetkik Heyetinin ihmali yüzünden mushafların hatalı basıldığı, bu durumun gelecek nesil arasında ihtilâflara sebep olacağı belirtilerek daha titiz çalışması doğrultusunda adı geçen heyetin Reislikçe ikaz edilmesi istenmişti. Yazı ekinde bazı Mushaflardaki hataları gösteren çizelgeler de bulunuyordu. 


Müşavere Heyeti, Eskişehir Müftülüğünden gelen hata listelerini de göz önünde tutarak bir araştırma yapmış, bu cümleden olarak Hicri 1321 yılından itibaren basılmış bazı mushafları incelemesi sonucu adı geçen müftülüğün tespit ettiği hataların dışında da bazı hatalar tespit etmiş ve bunların bir listesini çıkarmıştır. Bunun üzerine makamdan Mushaflar Tetkik Heyetine 9 Haziran 1942 ve 16 
Ekim 1942 tarihlerini taşıyan yazılar gönderilerek hatalı görü- 


DİYANET ARŞİVİ 





len Mushafların yeniden tetkiki ve her bir mushaf için ayrı ayrı hazırlanacak yanlış-doğru cetvellerinin Reisliğe gönderilmesi istenmiştir. Bunların dermeyan edildiği 15 Kasım 1943 tarihli mütalaada Müşavere Heyeti ayrıca, Eskişehir Müftülüğünün konuya gösterdiği hassasiyetin takdire şayan olduğunu, ancak Reisliğe gönderilen yazıdaki üslubun ise yerinde olmadığını; bununla birlikte Mushaflar ve Dinî Eserler Tetkik Heyetinin mushaf tetkikinde daha dikkatli davranması gerektiğini belirtmiştir. 

Sözü edilen mütalaada Müşavere Heyeti, bu vesileyle mushaf basımı konusunda bazı önerilerde de bulunmuştur. Basılan mushafın ilk baskısının kontrolü yanında sonraki baskılarının da takibi, biri Diyanet kütüphanesinde biri Mushaflar Tetkik Heyetinde biri de mushafın basıldığı yerin müftülüğünde saklanmak üzere basılan her mushaftan üçer nüshasının Reisliğe verilmesi bu öneriler arasında yer almıştı. 


Arşiv belgelerinden anlaşıldığına göre, Mushaflar Tetkik Heyeti, makamın arzu ettiği çalışmayı yapmış, Bahriye Matbaasında Hicri 1319, İsmail Hakkı Matbaasında 1313 ve Evkaf-ı İslamiye Matbaasında 1341 yıllarında basılmış mushaflardaki baskı hatalarını tespit ederek her biri için yanlış-doğru cetvelleri tanzim etmiş ve İstanbul Müftülügünün 3 Ocak 1944 tarih ve 2 
sayılı yazısı ile Reisliğe göndermiştir. Müşavere Heyeti bu cetvelleri incelemiş ve daha önce hazırlanmış benzer cetvellerle birlikte bunların bir el kitabı halinde bastırılarak kütüphaneler 


yanında müftü, vaiz ve imamlara gönderilmesinin, Kur'an kursu öğrencilerine dağıtılarak ellerindeki mushaflarda yer alan baskı hatalarının bu cetvellerle karşılaştırarak düzeltilmesinin sağlanmasının uygun olacağına karar vermişti. Ayrıca, Allah kelâmına bir saygı ve hizmetin gereği olarak, bu kitapçığın baş tarafına bir giriş olmak üzere Kur'an'ın cem'i, kıraatler, Kur'an hattı, secaventler ve işaretler hakkında özlü bilgi verilmesinin çok faydalı olacağı, bu doğrultuda hazırlık yapması için Mushaflar Tetkik Heyetine bir tebligat yapılmasını talep etmişti. Ancak, öyle bir çalışmanın yapılıp yapılmadığına dair elimizde bir kayıt bulunmamaktadır. 


Latin harfleriyle Mushaf Basımı Teşebbüsleri Karşısında Diyanet İşleri Reisliği ve Mushaflar Tetkik Heyeti 


Ele aldığımız süreçte; yani 1950'ye kadar olan dönemde, muhtevasında ayet ve hadis metinleri bulunan kitaplarla mushaf tetkik ve tasdiki bağlamında, Müşavere Heyeti ile birlikte Mushaflar Tetkik Heyetini en çok meşgul eden husus, ayet ve hadis metinlerinin ve bilhassa Mushaf'ın Latin harfleriyle basılması teşebbüsleri olmuştur. Buna dayalı olarak Mushaflar Tetkik Heyetinin en önemli raporları, Müşavere Heyetinin en detaylı mütalaaları da bu konuya ilişkin olmuştur. 


1928'de yapılan harf devrimi sonrasında bazı şahıs ve yayınevleri, önce namaz hocası gibi adlarla bastıkları kitaplarda namaz surelerini, daha sonra da Kur'an-ı Kerim'in tamamını Latin harfleriyle ya da o gün 


NİSAN 2019 kef 


ifade edildiği şekliyle “yeni Türk harfleriyle” basıp piyasaya sürmüşlerdi. Bunlardan bir kısmı doğrudan, bir kısmı da Başvekâlet veya Basın Yayın Umum Müdürlüğü gibi resmi mercilerden Reisliğe gönderilerek tetkikleri ve haklarında görüş bildirilmesi istenmiştir. Reislik, sözü edilen her iki heyet maharetiyle bu talepleri yerine getirmiş, incelenen kitapların bir kısmı hakkında, örneklerini vereceğimiz gibi, bazı detaylı rapor ve mütalaalar hazırlanmıştır. 


Kur'an sure ve cüzlerini ve nihayet bütün bir mushafı Latin harfleriyle basmaya ilk teşebbüs edenlerden ve hâliyle Reisliğin gündemini işgal edenlerden birinin İbrahim Hilmi olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da Hilmi Kitaphanesinin O (“Kitaphane-i Hilmi?” ve “Hilmi Kütüphanesi” olarak da bilinmektedir) sahibi olan İbrahim Hilmi (Çığıraçan), 
7 Nisan 1931 tarihli dilekçe 
ekinde Mızraklı Köy İlmihali ve Halk İçin Din Kitabı adlı kitapları tetkik için Reisliğe göndermişti. 
Dilekçesinde öteden beri İslami kitaplar da yayınladığını hatırlatan İbrahim Hilmi, bu iki kitabı da İslam dinini halka ve köylülere sevdirmek ve dini hükümleri öğretmek amacıyla yayınladığını ifade etmiş, uygun görülmesi halinde Reislikten ayrıca bu iki kitabın müftülükler aracılığıyla halka ve köylülere ulaştırılmasını istirham etmişti. 


Bu kitapları bizzat Müşavere Heyeti tetkik etmiş ve 6 Mayıs 
1931 tarihinde aldığı kararda; 
kitaplarda yer alan ayet ve surelerin Latin harfleriyle (karardaki ifadesiyle ‘yeni Türk harfleriyle) yazılmış olmasına işaretle, harflerin “tebeddül etmesiyle” 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ayetlerde ve manalarında tahrif husule geldiği; “çünkü harflerin, değil noksan yazılması, yerinden tebeddül etmesi bile Kur'an'ı tahrif mahiyetinde” olduğu sonucuna varmıştı. Ayrıca, bundan böyle içinde ayet ve hadis metinleri bulunan kitapların basımından önce İstanbul'daki Mushaflar Tetkik Heyeti'ne inceletilmesi gerektiğini hatırlatmıştı. Şu ifadeler de o kararda yer alıyordu: 


“Esasen herhangi bir ecnebi lisanında yazılmış eser aynen nakledileceği zaman da mesele böyledir. Türk harfi Türk yazısına mahsus olduğundan ecnebi yazılar da kendilerine mahsus harflerle yazılır. Nasıl ki Darülfünun İlahiyat Fakültesine ait ilmi mecmuada Arapça bazı ebyatın aynen yazılmakta olduğu görülüyor. Binaenaleyh, ilmi esaslara mugayir olan bu tarzdaki neşriyat aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in tahrifine de yol açacağı cihetle noksan harfleri ifade etmek üzere Kur'an'a mahsus bazı harf veyahut işaret kabul edilinceye kadar Kur'an-ı Kerim ile ahadis-i nebeviyyenin yine eski harflerle yazılması zaruri (..) olduğunun mezkür kütüphaneye cevaben iş'ar buyurulması tezekkür kılındı.” 


Bu karar metninin sonunda, “...hilâfına mücaseret edenler hakkında muamele-i lazımeye tevessül edileceğinin mezkür kütüphaneye bildirilmesi ve badema Tetkik-i Mesahife müracaat etmeksizin böyle hutbehut Kur'an-ı Kerim veya ecza-yı şerife tab edenler hakkında da icabat-ı kanuniyeye tevessül edilmesi lüzumu?” ibaresi yer almışsa da bu ibarenin üzeri sonradan çizilmiştir. 


Reislik, Müşavere Heyetinin bu mütalaasını 7 Mayıs 1931 tarih ve 646 sayılı yazı ekinde Hilmi Kütüphanesi sahibi İbrahim Hilmi'ye göndermiştir. 


İbrahim Hilmi, Reisliğin bu olumsuz mütalaası üzerine bu defa Kur'an harflerine güya karşılık olmak üzere kendince belirlediği birtakım harf ve işaretlerden oluşan, ilgili Müşavere Heyeti kararındaki ifadeyle söylersek “bulduğu bazı huruf 
ve işaratı havi” bir çizelgeyi 19 
Haziran 1931 tarihli dilekçe ekinde Reisliğe göndermişti. 
İbrahim Hilmi, bu çizelgede yer alan harf ve işaretlerle, Kur'an-ı Kerim'le diğer Arapça yazıların Latin harfleriyle eksiksiz bir şekilde yazılıp okunabileceğini ileri sürüyordu. 


Dilekçe ve ekindeki çizelgeyi 
inceleyen Müşavere Heyeti, 1 
Temmuz 1931 tarihinde şu mütalaada bulundu: 


“İşbu işaretlerle gösterilen yeni yazının bütün meharic-i hurufa, talim ve vücuh-i kıraate elhasıl vakıf, vasıl ve saire gibi en ufak şeylere varıncaya kadar hiçbir noksan kalmamak şartıyla eski harflerle ifade olunan eşkâl, kıraat ve manayı tamamen ifa edip etmeyeceğinin, lafzen ve manen Kur'an-ı Kerimin tamamıyla eda edilip şekl-i aslisinden hiçbir harf noksan kalmamak için daha ne gibi işaret veya harfe ihtiyaç olduğunun Tetkik-i Mesahif-i Şerife Reisi ve azası da dâhil olmak üzere İstanbul Müftüsünün riyasetinde teşekkül edecek talim ve kıraatte ehliyetleri müsellem bir heyet tarafından uzun uzadıya tetkik ve misallerle tavzih edilerek neticenin bâ-rapor Makam-ı 


Riyasete bildirilmesi ve ondan sonra icabının tekrar düşünülmesi muvafık olacağının İstanbul Müftülüğüne iş'arı ve istida ile cevabının irsal buyurulması tezekkür kılındı.” 


Görüldüğü gibi, mütalaada İstanbul Müftüsünün başkanlığında, içinde öncelikle Mushaflar Tetkik Heyeti reis ve azasının da bulunacağı bir komisyon kurularak bu çizelgenin detaylı incelenmesi ve sonucun rapor halinde Reisliğe bildirilmesi isteniyordu. 


Müşavere Heyetinin bu karar, 2 Temmuz 1931 tarih ve 2379/924 sayılı yazı ekinde, gereği yapılmak üzere, Reislik makamından İstanbul Müftülügüne gönderildi. Bunun üzerine İstanbul Müftüsü M. Fehmi Ülgener'in başkanlığında, aralarında Tetkik-i Mesahif-i Şerife eski reisi, görevdeki reisi ve azasının da bulunduğu beş kişilik bir komisyon oluşturularak latin harfleriyle mushaf yazımı meselesini ve İbrahim Hilmi'nin bu amaçla oluşturduğu harf ve işaretlerden oluşan cetveli inceledi. Komisyonun yaptığı çalışmalar sonucu hazırlanan rapor, 
25 Temmuz 1931 tarih ve 285 
sayılı yazı ile Reislik makamına gönderildi. Ağırlıklı olarak Mushaflar Tetkik Heyetinden oluşan komisyonun hazırladığı bu raporu, bu alanda hazırlanmış mühim tetkik ve tarihi bir belge olarak buraya aynen alıyorum: 


“Müstağni-i arz-ı beyandır ki, Mushaf-ı Şerifin hatt-ı marufu Resül-i Ekrem Efendimizin emi- ni ve kâtib-i vahyi bulunan Hz. 
Zeyd ibn Sabit'in emr-i nebevi ile imla ettiği resimdir ki, bunun her şekli bir nükteye ve bir 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hikmete müstenit olduğundan, bunun hilafı ve âyât-ı Kur'aniyyenin huruf-i mukatta ile tahriri tecviz edilmemiştir. 


Asr-ı Saadetten beri Kur'an-ı Kerimin vücuh-i kıraatine ve elfaz-ı şerifesinin resim ve edasına müteallik ulum ile birzümre-i mümtaze iştigal ederek elfaz-ı Kur'aniyenin mahfuziyeti hususunda birçok kitaplar telif ve her surenin kaç ayet, kaç kelime ve kaç harften mürekkep olduğu tasrih ve hatta Kur'an-ı Mübinde huruf-i hecaden ne miktar elif, be, te, se ilâ âhirihi bulunduğuna tenbih olunmuştur. 


Filhakika Kur'an-ı Mübinin şekl-i hazırı icma-i ümmetle müraati vacip olan resm-i hurufu havi ve beynelmüslimin müşterek ve mecburiyülkabul bir mahiyeti haizdir. Binaenaleyh, tahrirat-ı Riyasetpenahileri melfufu olan levhadaki huruf ile Kur'an-ı Azimüşşanın tahriri fevkalade haiz-i ehemmiyet bir mesele olup bununla yazılacak bir Mushaf-ı Şerifin nüshalarında imla itibariyle birçok tahrifat ve galatata sebebiyet verilerek Kur'an-ı Kerimin sahih ve salim bir şekilde temin-i tahririne ve muhtelif lehçeler ve tablara göre zuhur edecek mübayenetlerin tashihi- ne imkân bulunmayacaktır. 


Bir de harekât-ı Kur'aniye, huruf-i Kur'aniyeden madut olmadığı cihetle levha-i mezkuredeki rüsuma nazaran harekât makamında bulunan saitlerin ecza-yı kelimata dâhil ve benaberin nefs-i huruftan madut olması ve binnetice huruf-i Kur'aniyenin tezayüt etmesini ve mütevatir-i meşhur olan vücuh-i aşere ve sairenin gayrikabil-i tatbik bir hale gelmesini icap etmekle be- 


raber levha-i mezkure Kur'an-ı Mübine mahsus birçok rumuz ve işaratı ihtiva etmediği cihetle vücuh ve tecvide mutabık bir surette kıraat-i Kur'aniyeyi teminde gayri kâfi bulunmaktadır. 


Şurası da vareste-i arz-ı izahtır ki, müslim ve gayrimüslim bütün erbab-ı ilim ve tetkik indinde müsellem olduğu üzere, kütüb-i semaviye arasında elfaz ve meanisi, ecza ve eşkâli velhasılı hey’et-i umumiye-i mahsusası itibariyle vahdet ve ayniyeti muhafaza etmek şerefi ancak Kur'an-ı ulviyet-nişana has bir meziyettir. Resm-i hatt-ı Kur'an'ın tağyiri takdirinde ise bu meziyetin, bu fevkalade kıymet-i tarihiyenin zail olacağı şayanı mülahaza bir keyfiyettir. 
Mahaza, Hükümet-i Cumhuriyemizin resmen kabul ve bilitina tatbik etmekte olduğu muayyen şekillerdeki huruf ve rüsumun keyfemayeşa tağyir ve tezyidi de muvafık görülmese gerektir. 


Hülasa: Levha-i mezkuredeki eşkâl ve işarat ile Kur'an-ı Kerimin tahriri esasat-ı maruzaya mugayir, temin-i maksada gayri kâfi ve mehazirden gayri hâli görülmekle bu baptaki kanaat-ı âcizanemiz berveçhi bâlâ serd ve ityan edilmiş ve keyfiyetin hall ü hasmı samii dekayik dânâlarının re'y-i rezineleri- ne vabeste bulunmuş olduğu kemâl-i ihtiram ile arz olunur efendim hazretleri.” 


Reislik makamı bu raporu evveliyatı ile birlikte Müşavere Heyetine havale etmiştir. 


Bu raporun Müşavere Heyetince değerlendirilmesi ve müteakip gelişmeleri, imkân olursa, bir başka makalede ele almak istiyoruz. m 
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Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, 


çarşıda pazarda gezerlerdi. (Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. 


(Bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin, hakkıyla görendir. (i 


Peygamber Efendimizin (s.a.s.) peygamberliğini reddedenler onun melek değil de bir insan oluşuna akıl erdiremiyor, “Bu ne biçim peygamber?” diye itiraz ediyorlardı. Çünkü onlara göre yemek yemek, çarşı pazar dolaşmak bir peygamber için uygun bir şey değildir. O şayet peygamber ise bu konularda diğer insanlardan farklı olması gerekir. Eğer insan olacaksa bile böyle bir görevi yerine getirmeye gücü yetmeyeceğinden kendisine bir melek gönderilmiş olmalıdır. Ayrıca kendisine, istifade edeceği bir hazine, hazine olmasa bile en azından bir bahçe verilmelidir ki onun sıradan bir insan olmadığını bilsinler. (Furkan, 25/7-8.) Müşriklerin peygamberlik müessesine yönelik bu türden şüphe ve itirazlarını Rabbimiz şu kelamı ile reddetmektedir: 


“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, 2 O 
çarşılarda dolaşırlardı. (Ey insanlar!) Si- ®© & 3 
zin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan “3 Sa (vesilesi) kıldık; (bakalım) sabredecek 

misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir.” (Furkan, 25/ 20.) 

Ayeti kerimede sadece Hz. Mu- s Beşer olma 


hammed (s.a.s.) değil diğer peygamberlerin de beşeri özeliklere sahip olduğu vurgulanmaktadır. Onların bu özellikleri peygamberliklerini nakzetmiyor, saygınlıklarına zarar vermiyordu. Beşer olma noktasında onların 


noktasında onların diğer insanlardan farkı yoktu. Peygamberleri farklı kılan; üstün ahlakları, faziletli davranışları, kendilerinden sadır olan peygamberliklerinin delili mucizele- 


kendilerinden sadır olan peygamberlikleri- nin delili mucizeleri idi. Kaldı ki Mekke müşrikleri Hz. Muhammed'den önce peygamberler gönderildiğini inkâr da etmiyorlardı. 
(Enbiya, 21/5.) Dolayısıyla Hz. Muhammed (s.a.s.) peygamberlerin ilki olmadığına göre onun da beşeri özellikler sergilemesi kınanmasını gerektirmemekte, risalet görevi için bir noksanlık teşkil etmemektedir. Üstelik peygamberin insan olması görevini yerine getirebilmesi için bir gerekliliktir de. Zira peygamberlik görevini tam olarak ifa etmesi insanların onu örnek almaları ile mümkün olabilir. O bir melek olsa idi insanlar onu örnek alamazlardı. Diğer taraftan peygamberler, insanları Hakka davet görevini ancak onların içine girerek, kendileri ile görüşerek yerine getirebilirler. Hz. Peygamber de bu yüzden insanların toplu olarak bulundukları meclislere, panayırlara gidip onlara Hakkı tebliğ ediyordu. Ayrıca Hz. Peygamber'in insani özelliklerini sergilemekten çekinmemesi, insanlar arasında dolaşması, kibirden 

uzak ve mütevazı oluşuna da delalet 


b | eder. 


*, 
2; Müşriklerin bu bariz hakikatleri D görmemekte direnip, Hz. Pey- 
; gamber'i niçin ısrarla inkâr ettikleri sorusunun cevabı şu cümlede gizlidir: “Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık.” 
Yani peygamber, insanlarla imtihan edilmektedir. O, başta bu tür insafsız eleşti- 


diğer insanlardan farkı yoktu. ri idi. e riler olmak üzere, yalanlama, Peygamberleri farklı kılan; üs- Biz, 02 kötüleme, düşmanlık etme gibi tün ahlakları, faziletli davranışları, *000000099 pek çok olumsuz tavırla karşı karşı- 


36 DİYANET AYLIK DERGİ 


VAHYİN AYDINLIĞINDA 


ya kalmaktadır. Üstelik bu imtihan tek taraflı eşleri, eşlerinin davalarına hıyanet ederek değildir. Çünkü insanlar da peygamber ile im- bu imtihanı kaybetmişlerdir. Hz. Asiye, inantihan edilmektedir. Allah dileseydi peygam- cı uğrunda gördüğü işkencelere; babasız bir bere birçok dünyalık bahşeder ve insanlar çocuk dünyaya getirmek gibi izahı yapıla- ona karşı çıkmaya fazla mecal bulamazlardı. mayacak bir durumla karşı karşıya kalan Hz. 
Elinde, etrafındakilerin iştahını cezbedecek Meryem de çevresindekilerden gördüğü ağır bir şey olmayınca, bakalım onun davetine ko- hakaret ve baskılara sabrederek bu imtihanı şarak icabet edebilecekler mi? Ote yandan, kazanmışlardır. (Tahrim, 66/10, 12) İnsanın bu ilk dönemde Peygamberimize tabi olanların şiddetli sınamalara gösterdiği direnç heba ol- önemli bir kısmını fakir ve güçsüz Müslüman- mamakta, aksine o ancak bu direnci sayesin- 


lar teşkil ediyordu. Bu, Mekke'nin önde gelen varlıklı kodamanlarının iman etmelerinin önünde önemli bir engel olarak duruyordu. 
Zira onlar, ayak takımı olarak gördükleri bu insanlar kendilerinden önce iman ettiklerinden iman ettikleri takdirde şu anki konumlarını kaybedip onlardan daha aşağı bir konu- Sabır; olumsuz olaylara karşı direnç gösterma düşmekten korkuyorlardı. mek, onları olumlu hale getirmekte metanetli olmaktır. Peygamberin izinden giden, Hakka davet sorumluluğuna talip olanlar bu görevi yerine getirmek için halkın içine karışmalı, alçakgönüllülüğü kendilerine şiar edinmelidirler. Maruz kalabilecekleri ithamları imtihanın 


de selamete erişebilmektedir. Çünkü “Allah her şeyi hakkıyla görmektedir.” (Furkan, 25/20.) 
Allah'ın görmesi, bilgi elde etmek için değil sadece sabır veya sabırsızlığa uygun karşılığı vermek içindir. 


“Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık.” cümlesi sadece Hz. Peygamber ve o dönemki muhatapları için değil bütün insanlar için geçerli bir muhtevaya sahiptir. (Tahir b. Aşur, et-Tahrir ve't-Tenvir, XVII, 344.) Müfessirler imtihanın 





©, 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bu genelliğine, fakir ve zengin ile sağlıklı ve bir cilvesi telakki ederek sabretmeli, kuvve-i hastanın birbirleri ile ilgili düşünce, tutum ve maneviyelerinin kırılmasına müsaade etmedavranışlarını örnek vermişlerdir. Fakir, isyan, melidirler. Şu bir hakikat ki; insan bu dünyahaset, düşmanlık; zengin kibir, tahakküm da en yakınından başlayarak hemcinsinden ve alay duygularına kapılacak mıdır? Hasta, olanlarla imtihan edilmektedir. Hemcinsinkendini sağlıklı ile kıyaslayıp ilahi takdire iti- den kaynaklanan zorlukları imtihan telakki raz edecek; sağlıklı ise hastadan rahatsız ola- ettiği takdirde, bu konuda takınacağı tutucak, onu hor görecek midir? Nitekim Karun, mun uzun dönemli sonuçlarını görebilir, böymaddi varlığına güvenip insanlara üstünlük lece kendinde Allah'ın koyduğu sınırları aş- 


taslayarak, tahakküm ederek ve kibirlenerek o “Xa mama direncini bulabilir. Zorlukların bir kısmı bu imtihanı kaybetmiştir. O, ihtiyaç sahipleri- g% © 3 -yaşanmış bir olay gibi-değiştirilmesi imkân- nin hakkını gözetmemiş, peygamberliğinden “3 > sız durumlardır. Bu tür konularda ona düşen, 


dolayı Hz. Musa'ya haset etmiş, eline yetki ilahi takdire boyun eğerek “güzel bir sabırla” geçtiğinde de halka zulmetmiştir. (Ka- sabretmektir. Zorlukların diğer bir kıssas, 28/76.) se” *s,, mı da değiştirilmesi imkân dâhilin-Kur'an-ı Kerim'de aile efradı ile  # e, de olanlardır. Bu konuda ise akıl ilişkiler de insanoğlunun mu- e “ve iradesini kullanarak, çaba ve 


gayret göstererek Allah'ın ken- 


© hatap olduğu imtihanlardan 8 i ni j š ? ŞU bir hakikat ki; insan bu disi için takdirini arama konu- 


biri olarak zikredilmektedir. 
(Teğabun, 64/15.) Ciğerparesi evladını kaybeden Hz. Ya- 


dünyada en yakınından baş- O sunda sabır gösterir. Sabrı bir layarak hemcinsinden olan- hayat düsturu edinmesinden 


kup, Allah'a itiraz ve isyan larla imtihan edilmektedir. » — dolayı hesap gününde “Sabyolunu tutmayarak; kardeş- e :  retmiş olmaları sebebiyle lerinin ihanetine maruz kalan E © bugün ben onları mükâfatlan-Hz. Yusuf da onları affederek m O dırdım. Şüphesiz onlar başarıya bu imtihanı kazanmıştır. (Yusuf, EN e erenlerin ta kendileridir.” (Mümi- 
12/86-92) Hz. Nuh ve Hz. lut'un °e000000009° nun, 23/111.) hitabına mazhar olur. m 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Enes b. Malik ' ten (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Bazı insanlar iyilikleri açan anahtar, kötülüklere engel olan kilit gibidir. Bazıları da kötülükleri açan anahtar, iyiliklere engel olan kilit gibidir. Allah'ın iyiliklerin anahtarlarını teslim ettiği kullarına müjdeler; kötülüklerin anahtarlarını ellerine verdiği kişilere ise yazıklar olsun.” (İbn Mâce, Mukaddime, 19.) 


Müslümanda bulunması gereken özellikleri Kur'an ana hatlarıyla ortaya koymakta, Hz. 
Peygamber (s.a.s.) ise gerek sözleri gerekse fiilleri ile bunları somut hale getirmektedir. Hz. Peygamber açıklamada bulunurken genellikle benzetmelerde bulunmakta, böylece hem muhatap kitlenin anlamasını kolaylaştırmakta hem de kıyamete kadar gelecek olan ümmetinin üzerinde tefekkür ederek kendi zamanına uyarlayabileceği anlam yüklü vecizeler sunmaktadır. Bu yazıda ele alınacak olan hadislerinde de Hz. 
Peygamber bir benzetme çifti kullanmaktadır: Anahtar ve kilit. 


Hz. Peygamber iki tip insandan bahsetmektedir. Bu iki tip insan hem anahtar hem de kilit işlevine sahiptir. Hz. Peygamber'in anahtar ve kilit kelimelerini tesadüfen seçtiğini söylemek mümkün değildir. Aslında 


bu benzetme insanın kâinattaki konumuna yönelik bir ipucu sun- di e., maktadır. Çünkü varlık âlemi *. 


o 
: © karşısında insanın konumu, O 


koskoca bir binanın kapısı 


anahtar parçası kadar bile değildir. Bununla birlikte Allah Teâlâ insana öyle özellikler vermiştir ki küçücük bir anahtarın kocaman bir kapıyı engel olmak- : tan çıkartması gibi boyundan e 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© 
KOS anin Kapi È İnsanoğlu kendisine önünde duran küçücük bir o * verilen anahtar misali özelè  liklerini hayır yolunda da şer ?* yolunda da kullanabilmekte- 


çok büyük işler yapabilmektedir. İşte insan kendisinin kâinat karşısındaki acziyetini görmeli, ancak acizliğine rağmen kendisine verilen yeteneklerin de farkına varmalıdır. 
Bu noktada, Allah Teâlâ'nın imtihan gereği insanların tümüne aynı fırsatı verdiğini de hadisten çıkartabilmekteyiz. Çünkü insanoğlu kendisine verilen anahtar misali özelliklerini hayır yolunda da şer yolunda da kullanabilmektedir. 


İnsanın bir anahtara benzetilmesinde Allah Teâlâ'nın gücü ve kudretine de işaret olduğu söylenebilir. Çünkü anahtar bir kapıyı açabilme özelliğine sahiptir. Ancak onu da çevirecek bir gücün bulunması gerekmektedir. İşte kâinatta var olan bütün oluşların yegâne kaynağı olan Allah Teâlâ, bu güç ve kudretin de yegâne sahibidir. Anahtar mesabesinde olan insan, açmış olduğu kapıları kendi güç ve kudretiyle açtığı zehabına kapılır. Asıl güç ve kud-Sa, retin onu yaratan, kapıları açma özelliğini ona veren bir ustanın var olduğunu, o usta olmadan hiçbir işe yaramayacağını id- 
© rak edemez; böylece yapılış/ dir. > yaratılış gayesine uygun kapı- 
- lara yönelmezse hadisin son . bölümünde ifade edildiği üzere .* hüsrana uğrayanlardan olacaktir. 
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Allah Teâlâ insana öyle özellikler vermiştir ki küçücük bir anahtarın kocaman bir kapıyı engel olmaktan çıkartması gibi boyundan çok büyük işler yapabilmektedir. 
İşte insan kendisinin kâinat karşısındaki acziyetini görmeli, ancak acizliğine rağmen kendisine verilen yeteneklerin de farkına varmalıdır. 





Hakim et-Tirmizi, hadis metninde yer alan hayır ifadesini Allah'ın rızası; şer kelimesini ise Allah'ın öfkesi şeklinde izah etmektedir. 
Allah bir kulundan razı olduğunda onun rızasının alameti kulunu hayra anahtar eylemesidir. Böylesi bir kişiyle karşılaşıldığında hal ve hareketi sebebiyle hayırlar akla gelir. 
Bir ortama girdiğinde onunla birlikte Allah'ın zikri de girer. Adı anıldığında hayırla yâd edilir. Hadiste ele alınan diğer kişi ise kötülükler içinde bocalar, kötülük düşünür böylece bulunduğu yerde kötülük kapılarını açan bir anahtar gibi olur. Onunla arkadaşık eden herkesin kötülüğüne sebep olur. 
Birinci tip insanla arkadaşlık ilaç, diğeriyle dostluk ise hastalıktır. Herkes kalbinde nasıl bir dünyası varsa başka biriyle karşılaştığında bu dünyasını ona açar. Kendi dünyasına onu çeker, orayı süslü gösterir. 
Kalbinde ahiret arzusu olan kişi bundan bahseder ve kişiyi dünyanın olumsuzluklarına karşı düşünmeye sevk eder. (el-Hakim et-Tirmizi, Nevâdiru'l-Usül, III, 21-25.) 


Ebu'i-Leys es-Semerkandi hadiste yer alan hayra anahtar olma ifadesini emri bil maruf şeklinde anlamıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim 'de (Tevbe, 67/71.) müminler marufu emreden ve münkeri engelleyenler şeklinde nitelendirilirken; münafıklar münkeri emredip marufu 


engellemekle tavsif edilmiş- £ lerdir. (Ebu'l-Leys es-Semerkan- : 

di, Tenbihu'l-Gafilin, 5.95.) e Allah Yapılan bu yorumların tü- : 

münün doğru olduğu söyle- : 


nebilir. Çünkü hayır, Kur'an 

ve sünnette bazen tek tek bazen de toplu bir şekilde ifade edilen, insanlığın ve en genel anlamıyla varlığın hem bu 


olduğunda onun rızasının alameti kulunu hayra anahtar 


dünyada hem de öteki âlemde mutlu ve mesut olabilmesi için yapılması gereken tüm söz, fiil ve tavırları ifade eden genel bir kavramdır. İdeal Müslüman aynı zamanda bir eylem adamı olmak zorundadır. Zira hayır kapıları, oturduğumuz yerde hiçbir şeye karışmamakla açılmaz. Bazen çok küçük görmüş olduğumuz bir eylem tahmin edemeyeceğimiz çok büyük kapıların açılmasına vesile olur. Meşhur deyişle ifade etmek gerekirse, bir çiçekle bahar gelmez ancak her bahar bir çiçekle başlar. Bu sebeple bize düşen, etrafımıza hayır çiçeklerini küçük ya da büyük demeden dikmeye çalışmaktır. 
Hz. Peygamber'in yarın kıyametin kopacağını bilsen de elindeki fidanı dik şeklindeki hadislerini de (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 191.) bu çerçevede düşünmeli ve yapılacak hayırlı faaliyetin önündeki engelleri hesap ederek, küçümseyerek, üşenerek terk edilmemesi gerektiğini bilmeliyiz. 
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Allah azze ve celle, bizleri de varlığını hayır yolunda harcayan ve kötülüklere engel olan kulları arasına katsın. Amin! 
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Hadisten Öğrendiklerimiz 


1- Koskoca varlık âlemindeki konumumuz üzerinde tefekkür etmeli ve acziyetimizin farkında olmalıyız. 


2- Bu acziyetimize rağmen Allah Teâlâ'nın bize vermiş olduğu değer ve yeteneklerin şuurunda olmalıyız. 


bir kulundan razı 


3- Allah'ın bize vermiş ol- 


eylemesidir. 4 À duğu yetenekleri nasıl kul- 
3 lanmamız gerektiğine dair 
À yönlendirmelerini iyi anlamalı e% ve varlığımızı hayır yolunda tü- 
*ee0000009®° ketmeliyiz. m 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içine aldıktan sonra “her şeye muktedir olan” manasında çok zengin bir muhtevaya sahiptir. 


Rabbimizin bu iki ismi, Arapçada geniş bir anlam zenginliğine sahip olan “k-d-r” kökünden türemiştir. “Gücü yetmek; ölçü ile yapmak, planlamak; kıymetini bilmek; rızkını daraltmak.” bu kökün yaygın anlamlarından bazılarıdır. Yine bu kökten gelen “kader” kelimesi de Yüce Allah'ın her şeyi bir ölçü dâhilinde takdir etmiş olması demektir. (Kamer, 54/49; Talak, 65/3; A'la, 87/3.) 


mek olan Muktedir, Kâdir ve Kadir isimlerinden daha kapsamlı olup mutlak kudret ifade eder. Muktedir için hiçbir şey muhal değildir. Hiçbir güç O'nun istediğini yapmasına engel olamaz. (Kehf, 18/45.) 

Kur'ân-ı Kerim'de Allah'ı nitelemek üzere » an 5 ; bu kökten “Kâdir”, “Kadir” ve “Muktedir” > Kuranda Allahın Kudreti olmak üzere üç ayrı vasıf kullanılmıştır. Bu isimler, sırası ile giderek zenginleşen bir muhteva ve güce sahiptir. Buna göre, Rabbimizin kudretini anlatan bu üç isimden muhtevası en zengin olan ise Muktedir ismidir. Âlimler Kâdir ismine genellikle “aciz olmayan, aklen imkân dâhilinde bulunup muhal statüsüne girmeyen her şeye kayıtsız ve şartsız gücü yeten” şeklinde anlam vermiş ve irade sıfatıyla ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü bir fiilin iradi olarak Ey gerçekleşmesi, yani dilediğinde ve diledi- o< 


Kudret kavramı, Kur’an-ı Kerim’de yüz üç yerde Allah'a nispet edilmekte olup Kâdir ismi yedi ayette tekil, beş ayette (tazim ifade etmek üzere) çoğul sigasıyla Allah'a izafe edilmiştir. Bunlardan başka doksan dokuz isim listesinde bulunmayan Kadir ismi kırk beş ayette, Muktedir ismi de dört ayette zât-ı ilâhiyyeyi nitelemektedir. Kâdir ismi, bulunduğu bütün ayetlerde daima “alâ” edatıyla kullanılarak Allah'ın güç ve kud- 
“> retinin ayette zikrolunan bütün hususlara S yettiğini, O'nun hakkında hiçbir zaman acz 






gince olması ancak mutlak kemal mertebe- “4 4” düşünülemeyeceğini ifade eder ve özellikle sindeki bir kudretle mümkün olur. Işte tüm de Allah'ın insanları ölümlerinden sonra di- bu anlamları içerecek şekilde “Kâdir” riltmeye gücü yeteceğini vurgular. (İsra, dilerse yapan, dilemezse yapma- e 90, 17/99; Yasin, 36/81; Ahkaf, 46/33; Kıyayandır. Kur'an'da Kâdir insanla- « P o. *s, me, 75/40; Tarık, 86/8.) Kur'an'da üç ra da izafe edildiği halde Kadir & Alimler Kâdir *.. ayette Allah'ı niteleyen Muk- sadece Allah'ı nitelemiştir. $ ismine genellikle * tedir bunların birinde “Aziz”, Kâdirin yer aldığı ayetlerde ? “aciz olmayan, aklen - diğerinde “Melik” ismine biilahi kudret ayet indirmek, ? imkân dâhilinde bulunup © tişik olarak kullanılmış, tek azap göndermek, ölüleri $ muhal statüsüne girmeyen - başına kullanıldığı ayette de diriltmek, tabiatın ve sos- ` her şeye kayıtsız ve şartsız $ “Allah'ın her şey üzerinde yal hayatın işleyişini ilgilen-  *, gücü yeten” şeklinde ; kudret sahibi” olduğu açık diren kanunları yürütmek ie anlam vermiştir. K bir şekilde vurgulanmıştır. 
gibi alanlara yönelikken Ka- m > (Kamer, 54/42, 55; Kehf, 18/45.) 
dir ismi, geçtiği kırk beş aye- 1” e Kur'an'dan öğrendiğimize göre tin otuz beşinde birçok konuyu **000şpee09** Allah'a imanında eksik ve yanlışlar olan kişiler hep Allah'ın gücü hakkında yanlış düşünceler içinde olmuşlar, Rabbimiz de onları çeşit çeşit örneklerle kendi gücü hakkında ikaz etmiştir. (Kıyamet, 75/36-40.) 


İlahi Kudret İnsanda Nasıl Tecelli Eder? 


Bu isimler, insanda güç ve kudret içeren maddi-manevi kuvvetler olarak tecelli eder. Fakat insana lütfedilen kuvvetler sınırsız değildir. 
Yüce Allah'ın ihsan ettiği yeteneklerin her birinin kendine göre sınırları vardır. Gözümüz, kulağımız; elimiz, ayağımız; aklımız, fikrimiz; kısaca bedeni-ruhi bütün varlığımız bir ölçü dâhilinde ve sınırlı bir güçle yaratılmıştır. Oysa insan çoğu zaman gaflete düşerek kendi gücünü kendinden ve sınırsız zanneder. (Yunus, 10/24.) 
Hâlbuki Allah vermedikçe peygamberlerde dahi dilediğini yapma gücü yoktur. (Araf, 7/188; Yunus, 10/49.) İnsanların çoğu kendi gücü hakkında abartılı düşünceler içinde olduğu gibi Allah'ın gücü hakkındaki düşünceleri de hakkaniyetli değildir. (En'am, 6/91; Hac, 22/74; Zümer, 39/67.) Bu isimlerin idrakinde olanlar ise Allah'ın yetkinliğini ve gücünü tüm haşmetiyle hisseder ve O'ndan asla ümidini kesmez. Umduğuna nail olamadıysa bu Kâdir -i Mutlak öyle dilediği içindir; O'na teslimiyet ve rızadan başka bir yol yoktur. 
Kâdir ve Muktedir olan Allah, bizden bir şey 


istemişse onun yapılmaması düşünülemeyeceği gibi O'nun gücünün önüne kimse geçiril- 


mez; O'ndan başkasının önünde eğilinmez. Kul, O'nun yardımını kazandı mı hiçbir şeyin onu alt edemeyeceğini bilir de bütün gayretini oraya yöneltir. Kuşeyri, Allah'ın her şeye güç yetirdiğini fakat icraata geçmeyip bağışladığını; her şeyi bildiğini ancak acele ve kızgınlıkla muamele etmediğini belirtir. Dolayısıyla Allah'ın Kâdir isminin tecellisine mazhar olan kişi duygusal ve fevri hareketlerde bulunmaz, gücünü öncelikle kendi nefsi üzerinde hâkimiyet kurmak için kullanır. Kendine hâkim olamayan, sağa sola çatıp sonradan pişman olacağı işler yapan kişi güçlü değildir. Aksine kendi zayıflıklarını telafi etmeye çalışan biridir. 


Allah'ın insana çeşitli sebep ve hikmetlere binaen verdiği güçler insanın imtihan alanları konusunda da ona ışık tutar. Allah insanı ancak gücünün yettiği şeylerle imtihan eder. (Bakara, 2/286; En'am, 6/152.) Zihnimiz, ciddi bir yanılgı ile hep verilmeyenlerin imtihan konumuz olduğunu düşündürür bize. Oysa asıl imtihan verilenlerin hangi doğrultuda kullanıldığıdır. Allah'ın verdiği maddi-manevi güçlerini gereken yerler- de kullanmayanlara gelince; işte onlar dünya imtihanını kaybetmişlerdir. Çünkü kullanılmayan imkân insana hiçbir şey katmaz, aksine olanı da götürür. Bir ailenin, bir işin başında olanın dirayetli olması o birliğin amacına ulaşması için hayati önem taşır. m 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zun süren bir hastalıgın ardından, 21 Nisan 

1938'de hayata gözlerini yuman yaşlı adam, 
61 yıllık ömründe hep kurduğu 
o hayalin gerçekleştiğini görememişti. Şiirlerinde, konuşmalarında, konferanslarında, kitaplarında daima aynı şeyi söylemişti: Ülkesinin bağımsız bir devlet olarak kendi ayakları üzerinde durması. Ardında sayısız eser ve destan çapında şiir birakan bu adam, ismi “pak insanların ülkesi” anlamına gelen Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'di. Halkının kendisine verdiği “Allâme” unvanıyla tarihe geçen İkbal'in düşü, vefatından yalnızca 9 yıl sonra 
gerçek olacak, Pakistan, 14 
Ağustos 1947 günü bağımsızlığına kavuşacaktı. İkbal o gün- 


lere yetişemese de genç nesle aşıladığı hayaller ve umutlar sayesinde bugün o, “Pakistan'ın babası” olarak anılıyor. 


11 milyonu aşkın nüfusuyla Pakistan'ın en büyük ikinci şehri (birincisi 14 milyonla Karaçi) olan Lahor'da, Babürlü İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş 


en büyük cami olan Badşâhi 


Mescidi'nin avlusunda Muhammed İkbal'in kabrini ziyaret ederken, Pakistan'ın geçmişiyle bugününü birlikte seyrederiz adeta. 


Günümüzde Hindistan sınırları içinde kalan Panipat'ta 1526'da yaşanan savaşla Lüdi Sultanlığı'nı ortadan kaldıran Babür Şah, kendi adıyla anılacak imparatorluğun kurucusuydu. Çağatay Türklerinden olan Babür, 





dönemin askeri ve siyasi şartları içinde, kurduğu devleti yeterince büyütemeden vefat etmişti. 
Oğlu Humayun ve torunu Ekber döneminde, Babür devleti gerçek bir imparatorluğa dönüştü. 
Ekber'in oğlu Cihangir, İslam sanat ve mimarlık tarihinin şaheserlerinden Tac Mahal'i yaptıran Şah Cihan'ın babasıydı. Şah Cihan'dan sonra tahta oturan oğlu Evrengzib, Babür İmparatorluğu'nun ihtişamını zirveye taşıyan ilk altı hükümdarın da sonuncusuydu. Sırasıyla Babür, Humayun, Ekber, Cihangir, Şah Cihan ve Evrengzib dönemlerinde bugünkü Pakistan ve Hindistan bölgesi birbirinden ihtişamlı eserlerle donatıldı. 


1947 yazına kadar tek bir ülke 
olan Hindistan Alt Kıtası, o tarihten itibaren Pakistan ve Hindistan adında iki ülkeye ayrıldı. 
Araya çekilen sınır, Babür İmparatorluğu asırlarında inşa edilen eserlerin de bugün iki ayrı ülkede yer almasına yol açtı. Örnešin, Muhammed İkbal'in kabrinin bulunduğu Lahor, Babür İmparatorluğu'nun başkentlerinden biriydi. Babür hükümdarları, Lahor'u çok severler, burada yaptırdıkları muhteşem bahçelerde dinlenmeye çekilirlerdi. Bugün izleri hâlâ duran ünlü Şalimar Bahçeleri, Şah Cihan'ın Lahor'a olan düşkünlüğünün işaretlerinden yalnızca biriydi. Günümüzde, Şah Cihan'ın babası Cihangir'in ve üvey annesi Nur Cihan'ın kabirleri Lahor'da bulunur. Babür'ün kabri Afganistan'ın başkenti Kabil'dedir. Hanedanın diğer hükümdarları da Hindistan'ın çeşitli şehirlerinde medfundurlar. Bütün bir coğrafyanın tek bir imparatorluk halinde olduğu eski dönemlerin ilginç bir hatırasıdır bu durum. 


Şah Faysal Camii 


Yakın dönemde yapılmış olmasına rağmen, bugün Pakistan'ın simgesine dönüşen Şah Faysal Camii, Türk mimar Vedat Dalokay'ın imzasını taşır. Başkent İslamabad'da yer alan cami, sıra dışı planı, ferah iç alanı, konumlandığı mekânla fiziksel uyumu ve bembeyaz rengiyle, şöhretini fazlasıyla hak eden bir yapıdır. 


1986'da ibadete açılan ve 75 
bin kişilik bir kapasiteye sahip olan Şah Faysal Camii'nin planı, aslında Ankara için hazırlanmıştı. Günümüzde Kocatepe Camii'nin yerinde inşa edilecek mabet için açılan yarışmada, Dalokay'ın projesi birinci seçil- 





Sıradan değil sıra dışı bir ülke 


200 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık 
Müslüman ülkelerinden biri olan Pakistan, birçok yönden sıra dışı bir ülkedir. İşte Pakistan'ı komşularından ve bölgedeki diğer devletlerden ayıran bazı ilginç noktalar: 


e Tarihin en eski medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapan İndus Vadisi'nin önemli bir kesimi Pakistan'dadır. 4 bin yıllık bir geçmişe ulaşan İndus Vadisi medeniyetinin kalıntılarını Pakistan'da görmek mümkündür. 


e Pakistan, dünyanın en uzun ve yaygın kanal sistemine sahiptir. Ülkedeki tarla ve ekilebilir araziler, toplamda 
34 bin 500 kilometreyi geçen bir kanallar ağıyla sulanır. Bu kanallardan bazıları, yüzlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. 


e Kalabalık ve gelişmiş ordusu ve son teknolojiyle donanmış alt yapısı, Pakistan'ı Asya'nın en güçlü devletlerinden biri haline getirmektedir. 


e Everest Tepesi'nden sonra dünyanın en yüksek ikinci dağı Pakistan'dadır. Çin'le sınır bölgesinde yer alan K2 Dağı 8 bin 611 metreyle dünyada ikinci sıradadır. 
Kogir ve Keçu isimleriyle de anılan dağa verilen “K2” kısaltmasının anlamı “Öldüren Zirve”dir. Her yıl yüzlerce dağcı, bu korkutucu yüksekliğe tırmanmak için gayret göstermektedir. 


e 4 bin metreyi aşan rakımıyla “dünyanın en yüksek asfalt yolu” da Pakistan sınırlarından başlar, Çin'e kadar uzanır. “Karakurum Otoyolu” isimli ulaşım ağı, tıpkı K2 Dağı gibi turistlerin gözde ziyaret noktalarındandır. 
1300 kilometrelik bir mesafede uzanan Karakurum 
Otoyolu boyunca, tabiatın eşsiz manzarasını izlerken dünyadaki ihtişama hayran kalmamak mümkün değildir. 


mişti. Ancak daha sonra yapılan tartışmalarda, tasarım “fazla modern” bulunarak elendi ve şimdiki projede karar kılındı. 
Mimar Vedat Dalokay, üzerinde ayrıntılı biçimde çalıştığı projeyi bu defa Pakistan'a sundu. 
Hemen kabul edilen proje kısa 


süre içinde uygulandı ve ortaya gerçek bir şaheser çıktı. 


Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bu harikulâde eser Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın ortak emeğiyle inşa edilmiş bir hatıra gibidir bu yüzden. Aslında İslam coğrafyasındaki birçok eser de aynı şekilde birbirinden farklı kişi, hareket ve devletin ortak çabasıyla ortaya çıkmıyor mu? 


Dost ve kardeş ülke 


Bağımsız bir devlet olarak uluslararası sahneye çıkışının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin 








bu güzel ülkeye tayin ettiği ilk büyükelçi hepimizin yakından tanıdığı bir isimdir: Yahya Kemal Beyatlı. Türkçemizin bülbül sesli şairi, Üsküp'te geçirdiği çocukluğun ardından İstanbul'da olgunluk dönemi eserlerini vermiş, hayatının ileri çağında da Asya'ya uzanarak tüm bu kültür harmanını oraya taşımıştır. Yahya Kemal'in, Pakistan'ın ilk Devlet Başkanı Muhammed Ali Cinnah tarafından o dönemdeki başkent Karaçi'de kabul edilmesiyle başlayan sıcak ve samimi ilişkiler günümüzde de aynı heyecan ve içtenlikle devam etmektedir. 


Pakistan ve Türkiye halkları birbirini öylesine tabii bir muhabbetle sever ki her iki toplumun her çeşitli kesimleri muhataplarında sayısız ortak noktalar bulurlar. Ülkemizde oldukça yaygın olan “Muhammed İkbal” ismi bile bizim oralara duyduğumuz sevginin açık bir göstergesidir. Pakistanlıların da 


Türkiye'yi yakından takip ettiklerini, kendilerini adeta buraların vatandaşı gibi hissettiklerini, kendileriyle yapacağınız birkaç dakikalık bir sohbet bile ispatlamaya yetecektir. 


Her iki ülkenin bayraklarındaki ay-yıldızlar da, adetatüm bu ortak paydaların ve doğal sevginin pratikteki göstergesi gibidir. Biri kırmızı-beyaz diğeri yeşil-beyaz olan bu bayraklar, ortak bir hissin ve coşkunun ifadesidir. 
“Dost ve kardeş ülke” tanımlaması, söz konusu Pakistan-Türkiye ilişkileri olduğunda gerçek anlamına kavuşur. 


Azametli dağları, coşkun nehirleri, bereketli ovaları, masmavi denizi ve eşsiz konumuyla Pakistan, Türkiyeli kardeşleriyle kucaklaşmayı bekliyor. Özellikle sık seyahat edenler ve gezmeyi sevenler için Pakistan, mutlaka yolumuzu düşürmemiz gereken kardeş ülke olarak uzaklardan bize el sallıyor. m 











Hamza Roberto 
Piccardo:“ Müslüman olunca kendimi büyük bir hazineyle ödüllendirilmiş gibi hissettim.” 
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İslam’la tanışmanızı ve nasıl Müslüman oldugunuzu anlatabilir misiniz? 


Bundan 43 yıl önce 23 yaşında bir gençtim. Afrika'da Sahra Çölü'nü gezerken bir hediye aldım ve bu hediyeyi (iman bağışını) bana verdiği için Kerim olan Allah'a ne kadar şükretsem azdır. 
Yüce Allah bu hediyeyi bana vermek için birkaç kamyon şoförünü, Cezayir vahası sakinlerini ve tüccarların yanı sıra Nijer'de murabıt bir berberi ve Burkina Faso'da, Mali'de, Senegal'de ve Moritanya'da yaşayan sıradan Müslümanları seçti. Bu insanların hepsi de arkadaş canlısı ve dürüst hareketleriyle imanlarına şahit olduğum kişilerdi. Bazı mühtediler derler ki: “İyi ki İslam'ı Müslümanlardan önce tanıdım.” Bu ifade ümmetimizin İslam dininin değerlerini, ilkelerini ve ahlakını bilmediği ve bu durumun yapılanla temsil edilen arasında büyük bir kırılma olduğu anlamına gelir. Benim için bu tam tersi yönde oldu. Yabancıyı dışlamayan ve samimi tavırlarıyla beni etkileyen bu insanlar, dinlerinden önce benim gönlümü fethettiler ve bana yol açtılar. Bu sayede yavaş yavaş Allah'a teslim oldum. Birkaç sene sonra da İslam'ın yayılması uğruna payıma düşeni yapmaya ve Allah'ın bana lütfettiği hediyeyi diğer insanlarla paylaşmaya karar verdim. 
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Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayımladığı İtalyanca meal yazdınız. Böyle zor bir işi nasıl başardınız ve meali hazırlarken hangi çalışmaları yaptınız? 


İslamiyet'i daha iyi anlamak ve anlatabilmek için öncelikle kabul görmüş temel İslami kaynakların yani Kur'an ve hadislerin tercümelerini temin etmem gerektiğini düşünüyordum. İtalyanca eserler arasında 1989 yılında Hristiyan oryantalistlerin ya da Bahailerin etkisinde yazılmış İtalyanca Kur'an mealleri vardı. Bu durum çok can sıkıcıydı. İslam'ı anlattığımız kimseler bizden Kur'an istediklerinde bunların dışında mealimizin olmamasından ötürü mahcup oluyorduk. İslami kaynakların özellikle Kur'an'ın İslam akidesine uygun çevirisinin yapılması gerektiğini düşündüm ve 1993 yılında bir meal yazmaya karar verdim. En büyük sorun Arapça bilmememdi. Beğenilen bir Kur'an mealinden yola çıkarak bunu yapabilirdim. Muhammed Hamidullah'ın daha sonra Dünya İslam Birliği tarafından revize edilen mealini seçtim. Çevirmenden kaynaklı bir hata olmasından korkarak çalışmamı kontrol etmesi için Arap dilinde, İslam akidesinde ve tefsirde uzman küçük bir komisyon oluşturdum. Böylesi titiz bir çalışma 
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5 yıl sonra bitmiş ve mealim 2600 tefsir notu, 
12 ek ve biri tematik diğeri isim bazlı 2 fihrist 
ile birlikte yayımlanmıştı. Bu meal başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere 10'dan farklı yerde basıldı ve dağıtıldı. Allah'ın izniyle birçok kimsenin hidayetine vesile olan bu meal, Arapça bilmeyen İtalyanların Kur'an'dan haberdar olmalarını sağladı. 


Şu anda hangi çalışmalar içerisindesiniz? Bu çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? 


Müslüman olunca kendimi büyük bir hazineyle ödüllendirilmiş gibi hissettim. Biliyorum, bu hazine paylaşmakla azalmayacak hatta çoğalacaktı. Ancak insanlar bu hazineyi istemiyorlardı. En başta ailem bu hazineyi kabul etmemişti ve ben bundan ötürü çok üzülmüştüm. Hâlbuki insanların İslam'a benim gibi kolayca girebileceğini düşünmüştüm. İlim sahibi bir kişi bana “İslam su gibi bir ihtiyaçtır. Eğer bardağın yoksa nasıl içeceğini bilemezsin. Onlara bunu bardakla sunmayıp da üzerlerine direk atarsan geri çekilirler.” dedi. Dolayısıyla insanları bu büyük hazineden haberdar etmek üzere kendimi adadım ve bu uğurda ne yapmam gerekiyorsa onu yapmaya karar verdim. Otuz yıldan beri davamı sözle, yazıyla, katılım sağladığım organizasyonla var olma sebebim ve birincil etkinliğim yaptım. Davamın etkisine asla nicelik atfetmedim ve yürüdüğüm yolu da sürekli sorguladım. Aslında, ilk evrede görevleri ve yasakları şişirme eğilimindeydim. Hedefin özgüllüğünü çok az hesaba katıyordum. Bunların yanı sıra anayasaca tanınmış fakat yazılı belgelerde, konferanslarda, münazaralarda, camilerde ve bunların dışındaki mercilerde uygulanmayan hakları savunmakla uğraşıyorum. 


Bir insana hitap etmek oldukça kolay olsa da önünüzde büyük bir kitle varsa ya da bunu mesaj, kitap ve sosyal medya üzerinden yapıyorsanız iş gittikçe zorlaşır. Bizler önemli metinleri hazırlıyoruz. Ancak bunların okunması ve anlaşılması için uygun araçlar bulmamız gerekiyor. 
Bunların insanlara daha ulaşılabilir olması için 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mücadeleler veriyoruz. Çalışmaların ücretsiz bir şekilde temin edilmesi için internet sitesi kurmaya karar verdim. Önce www.corano.it sitesinde, en son ise www.ilcorano.net sitesinde, tüm tefsir notlarıyla ve sesli Kur'an mealiyle birlikte bu çalışmalar da yayımlandı. Son olarak, İtalyanca Kur'an hizmeti veren tüm akıllı telefon uygulamaları çalışmamızı yayımlamaktadır. 


Bir Müslüman olarak yaşadığınız İtalya'da Müslümanların durumunu bize kısaca anlatabilir misiniz? 

İtalya'da çoğu Asya ve Afrika kökenli olmak üzere 2,5 milyon Müslümanın varlığı söz konusu. 
1980'li yılların sonlarında başlayan ve çatışmaların doğurduğu insani krizler, sürekli uçuşlar ve endüstrileşmiş Batı ile üçüncü dünya ülkeleri arasındaki dengesiz mübadeleler sonucu artarak süregelen göçleri de beraberinde getirdi. 
İslam'ın bu bölgelerde varlığı büyük oranda bu göçlerden kaynaklanıyordu. Bu durum çoğunlukla bugün de geçerli. 


İslam'ın İtalya'ya yeniden gelmesiyle İslam'ı kucaklayan İtalyanların sayısı on binlerle ifade edilebilir. 1989-1994 yılları arasında İtalya'daki İslami varlık gittikçe kök salmaya başladı. Aynı zamanda İtalya topraklarında küçük mescitler görülmeye başlandı. 1984 yılında sayıları on ikiyken bugün hamdolsun binlerce. 


Dünyada son zamanlarda ayyuka çıkan İslamofobi hafife alınmamalı. Bu kavram 1990'lardan beri Avrupa ve genel olarak Batı ülkelerinde oldukça alan buldu. Uluslararası platformlar, ikiz kuleler saldırısı ve El Kaide ve Daeş gibi örgütlerin ortaya çıkmasının ardından İslam'ı hoşgörüsüz, şedit, gerici, Batı'nın değerleriyle asla uzlaşmaz bir din olarak lanse etmeye başladılar. Bu durum da ülkede barış içinde birlikte yaşamaya engel olabilecek tehlikeli bir potansiyel oluşturmuştur. 


Bugün İtalya'da dinimize olan düşmanlığını asla gizlemeyen, bunları mümkünse ortadan kaldırılması gereken ya da en azından kısıtlanması 








ve mevcut bütün haklardan yararlanmasının önüne geçilmesi gereken bir koalisyon tarafından yönetilmekteyiz. Son aylarda bu düşmanca tutum biraz değişti. Bu sebeple geleceğe yönelik olumlu gelişmelerden ümidimizi kesmiyoruz. 


Türkiye'nin ve Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu çalışmalar hakkında gözlemleriniz nelerdir? 


Bugün hem dünya hem de Avrupa Müslümanlarının ümidi Türkiye. Türkiye'nin çok büyük bir tarihi var. Ben de Müslüman Türk halkını 1990'lı yıllardan beri tanıyorum. Şehrim olan Imperia'da iki cami aktiftir. Bu camilerden biri Diyanet'e bağlı Türklerin camisi idi. İtalya'da Türklere ait başka ibadet yerlerinin olduğunu biliyorum ama sadece Milanodakileri tanıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı, Avrupa Müslümanlarının ümidi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Bu durum bizi çok sevindiriyor. Çünkü biz Avrupalı Müslümanların eğiliminin Türkiye ve bu ülkenin İslami kurumlarının eğilimleriyle aynı doğrultuda olduğunu düşünüyorum. 


Diyanet İşleri Başkanlığının yabancı dildeki faaliyetleri de bizim Avrupa'da yalnız ve kimsesiz olmadığımızın bir göstergesi olarak önümüzde. 
Çünkü Avrupa'daki Müslümanların kendileri ve çocukları konuştukları dilden oluşan ve sahih bilgiler içeren eserlere çok muhtaç. Diyanet de bizi bu konuda destekleme yolunda her geçen gün çalışmalarını artırmakta. Bu gayretlerinden ötürü de kendilerine müteşekkiriz. 


İslamiyet'le tanışmanız ya da İslami çalışmalarınız esnasında unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? 


Binlerce unutamadığım anım var. Bunların arasından seçim yapmak oldukça zor ancak şu anımı sizinle paylaşmak isterim. 1992 yılında şehrimde cami yoktu. Cuma namazı için 90 km batıdaki Nice'e (Fransa) ya da 120 km doğuda- ki Genes'e gitmek zorundaydım. Yakınlardaki bir kampta yaşayan küçük bir Tunuslu kardeş grupla tanıştım ve birlikte bir mescit yapmaya 


BUNU KONUŞALIM 





karar verdik. Öncelikle ilk harcamalar için (kapora ve ilk ayların kiraları, elektrik ve su kontrati için yapılacak harcamalar) para biriktirmemiz 
gerekiyordu. Çok azdık ve parasızdık. Fakat 15 
günün sonunda, kardeşlerim bana 2 milyon lira (şimdiki karşılığı 1000 avro) getirdi. Bu meblagın kısa süre içerisinde toplanmasına çok şaşırdım. Toplanan parayı duyan Cezayirli bir duvar ustası genç, mesai saatlerinin dışında çalışarak kazandığı 1 milyon lirayı getirdi. Bu bereket her şeyi kolaylaştırdı. 15 gün sonra Al Latif Camii'nde namaz kılıyorduk. Bugün bile orada sıklıkla Cuma hutbesi veririm. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. 


- amza Roberto Piccardo, 1952 yılında İmperia şehrinde doğdu. 1975 yılında Batı Afrika ziyareti esnasında Müslüman oldu. 
1988'de, Şeyh Abu Bekir al Cezayiri'nin “Al Minhaj al Muslim (Müminin yolu)” adlı kitabın İtalyanca versiyonunu hazırladı. Bu eser, aynı zamanda İtalyan dilini konuşan Müslümanlar için yayınlanmış ilk fıkhi eser niteliğindeydi. 
1990'da İtalya İslami Kuruluşlar ve Topluluklar Birliği'nin kurucu üyeliğini yaptı ve daha sonra Direction Nationale (Milli Direktörlük) üyesi olarak seçildi. İslami topluluklar ve devlet arasında kurulacak ilişkilerin esasını oluşturan “uyum protokolünü” geliştirdi. 1993 yılında Al-Hikma (Hikmet) yayınevini kurdu ve 
“TI Musulmano” aylık dergisini yönetti. 1994 
senesinin sonlarına doğru, 5 yıllık bir çalışma olan “Taklit Olunamaz Kitap Kur'an'ı Kerim'in Tercümesi Denemesi” eserini yayımladı. Çalışma, İtalyalı Müslümanların İtalyanlar ve İtalyanca konuşan insanlar için hazırladığı ilk tam ve şerhli (2500'den fazla not ve zengin bir ek, içerikli fihrist ve isimlerden oluşan) tercüme çalışmasıydı. Bu eser aynı zamanda 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da 2015 
yılında basıldı. Hamza Roberto Piccardo, hayatına İslami çalışmalarla devam etmektedir. 
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icretin 99. yılı... 

Çölün kıyısından Hint 

vadisine yayılan coğrafi konumu, büyük kültür mirası, etnik zenginliği ile İslam'ın en parlak dönemlerinde Irak... 


Bütün yeryüzüne yetecek, insanlığı besleyebilecek ilim ışığı, âdeta bir güneş gibi bu 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ülkeden yayılırdı. İlim ve irfan meclisleri öylesine meşhurdu ki devrin seçkin âlimleriyle sohbet etmek ve ilmini artırmak isteyenlerin yolu mutlaka ülkenin “âlimlerin beşiği” olarak adlandırılan beldelerine 


çıkardı. 
Fakat ülkenin iki yüzü olduğu 


gibi iki ayrı da kaderi vardı. Bir yanda çöl bir yanda okyanus; 


bir yanda ihtişamlı saraylar, sefahat, israf; diğer yanda kenar mahalleler, yoksul kulübeler aç ve muhtaç insanlar... 


Hayatın ve ölümün künhüne eren birçok gönül eri işte böyle mahrum ve perişan görünen, yoksul, karanlık kulübelerin içinden bir kandil misali insanlığı aydınlatmaktaydı. 
Hicri ikinci yılın başlarında bir 


kutlu hikâye de göz alıcı sarayları, verimli bağları, bahçeleri ile görenleri şaşırtacak kadar kalkınmış Basra'nın dünya nimetlerinden yoksun kulübelerinden birinde yazıldı... 


Bir seher vakti, ay ışığı huzmeleri bir fakirhanenin penceresinden o içeri (o sızarken gaybda asılı duran aşk haberi geldi. Madem dördüncüdür, adı Râbia olsun dedi baba, şefkatle tuttuğu minik yavruyu bitap düşen annenin koynuna bırakırken... 


Refahıyla hayata sonsuzluktan hilatler biçen o ihtişamlı Basra gün geldi şiddetli bir kuraklıga maruz kaldı. Kıtlık şehrin maskesini değiştirdi. Hırsızlık, rüşvet, köle ticareti... Zengin yoksul ayırt etmeden herkesin hanesi bu kordan nasibini aldı. 
Fakat en çok sarsılan da “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın.” (Hud, 11/6.) hikmetince tahammülü azık eyleyenlerdi. Râbia'nın ailesi de açlığa düçar olmalarına rağmen ne el açıp kimseden bir lokma ekmek isteyebiliyor ne de kimsenin malını çalıp çırparak geçinmeye çalışıyordu. Hatta henüz bir çocuk olan Râbia'nın “Babacığım, bizi haramla beslemekten kork. Ben dünyada aç kalmaya sabredebilirim. Ama cehennem ateşinde yanmaya dayanamam!” 
sözü ailenin bu konudaki hassasiyetini göstermek açısından önemlidir. 


Yoksulluğa eklenen kıtlığın aileyi böyle sarstığı bir dönemde Râbia'nın anne ve babası geri- 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de dört yetim bırakarak garip gidenler kervanına yürüdü. 
Râbia ve kardeşleri, hırsızların ve esir tüccarlarının cirit attığı şehirde himayesiz kaldı. Karanlık bir dehlizde kaybolmuş gibiydiler. Sokakta tehlike, yoksul kulübede açlık vardı. 
Bu çaresizlik içinde dört yetim birbirinden koparıldı. Rabia eline düştüğü esir tüccarı tarafından itilip kakılarak satıığa çıkarıldı. Ve altı dirheme kaba, zorba bir tüccarın evine köle olarak satıldı. Tüccar onu en ağır işlerde çalıştırıyor, ona eziyet ediyordu. Bir gün kötü niyetli bir adamdan uzaklaşmaya çalışırken ayağı kayarak düştü ve bileğini incitti. 
Yüzünü yere eğerek “Ey Rabbim! Garibim, bir öksüz, bir köleyim; esir düştüm, bileğim incindi ama bundan kederlenmiyorum. Ben ancak senin rızanı istiyorum yalnız benden razı olup olmadığını bileyim yeter.” diyerek niyazda bulundu. (Feridüddin Attar, Tezkiretü'l Evliya, 5.60-61.) Efendilerin; geçici arzuların, nefsinin, paranın esiri olduğu bu dünyada Râbia da bir efendinin esiriydi. Onun ne hayattan ne de insanlardan beklentisi vardı. Özgürlüğünün anahtarı yüreğindeydi. 


Günler, geceler birbirini kovalarken, çektiği acılar, gördüğü hakaretler günbegün artarken Râbia da tahammül ve sabır zırhını kuşandı. Teselliyi kaderin sahibine iltica etmekte aradı. Derdi veren sabrını da verirdi elbet. “Ey Rabbim! Sen, kalbimde sana itaat etme arzusu, gözümde yalnız sana 


hizmet etmek olduğunu bilirsin. Eğer elimde olsaydı senin kulluğundan bir saat kaçınmazdım. Fakat sen beni bir mahlüka köle ettin. Ben ne yapayım.” 


Bu yakarışlarını duyan efendisi, kalbi böylesine iman dolu ve ömrünü Rabbine adamış bir kulu alıkoymanın kimseye hayır getirmeyeceğine kanaat getirip onu azat etti. Böylece Râbia kendisini tutsak eden dünyayı terk edip Efendilerin Efendisi'nin açtığı kapıdan özgürlüğe kanat çırptı. Artık aşk bağının toprağında gizlenen tohumun yeşerip filiz verme zamanıydı. Masivadan Hakk'a, kabuktan öze dönmek zamanıydı. Kalbi nefisten arındırarak Sevgili'nin tecelligâhı kılmak zamanıydı. Rotasını belirledi, kalp ile sahibini buluşturmak için Mekke'ye giden bir kervana katıldı. Râbia “Ev Sahibi”ni görme arzusuyla nihayet randevu noktasına ulaştı, gönül aynasında sevgiliyi “bilmek” seyrine daldı. 


Ümitli bir yolcu olarak gittiği Kâbe'den, üzerinde Sevgili'den hatıra Kâbe kokusuyla, yüklerinden kurtulmuş, yeniden doğmuş, umduğunu bulmuş bir ruh olarak döndü. Kulluğun aşk ile rızaya ereceğini ihsan bulacağını o kutlu yolculukta iyice kavramıştı. Bu hâl üzere Basra'ya ulaştı. İnsanların onu unuttuğu derme çatma kulübesinde o da her şeyi unuttu. 


Hakkında anlatılan menkıbelere bakılırsa iplik eğirerek kazandığı cüzi bir miktarla geçinmektedir. Râbia'nın tek 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ölçüsü, fani ömrünü Rabbinin rızasına en uygun şekilde yaşamaktır. “Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibaret” değil midir zaten? (Ankebut, 29/69.) Dünyalık nimet ve imkânların onu biraz olsun meşgul etmemesi için yokluk içinde Allah'a kulluk etmeyi tercih eder. Dostları, çektiği sıkıntıları ve fakirliğini gidermek için ona tekrar tekrar para yardımında bulunmak ister fakat o sunulan hediyelerden hiçbirini kabul etmez. Yardım tekliflerini geri çevirmesinin gerekçesini ise şöyle açıklar: 


“Birkaç okka yün eğirip satılsın diye pazara göndermiştim. 
Karşılığında bir akçe beklerken elime iki akçe geçti. İki akçeden rahatsızlık duydum, bana ağırlık verir diye birinden kurtulmak istedim. O sıralar bir battaniyeye ihtiyacım vardı. Komşuya sipariş edip akçeyi verdim. Çok geçmeden geri döndü ‘Ne renk olsun” diye sordu. Bu işte bir hikmet var, battaniye gelmeden fitnesi geldi diye düşündüm ve almaktan vazgeçtim. O akçeyi de sadaka olarak verdim. Baş koyduğum öyle bir yol ki ne renk kabul eder ne ağırlık!” 
Râbia bütün ihtiyaçlarını Rabbinin ellerine bırakır. O'ndan hiçbir zaman O'ndan gayrı bir şey istemez, O'na zikir ile yakınlaşır ve başka her şeyin zikrini terk eder. Bunun adı aşktır. 


Kuşeyri aşkı “aşktan mest olmuş kalbin ebedi isteği, sevgiliyi bütün dostlara tercih etmesi, sevgiliyle uyumu aşığın özelliklerinin silinmesi, 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sevgilinin hakikatinin ortaya konması ve son olarak da kalbin Rabbin arzusuna bağlanması” olarak tanımlar. (Risale, 5.188.) Şibli, “Aşk odur ki kalpten sevgiliden gayrı her şeyi siler. Aşk, kalpte sevgilinin arzusundan gayrı her şeyi 





Derdi veren sabrını da verirdi elbet. “Ey Rabbim! 
Sen, kalbimde sana itaat etme arzusu, gözümde yalnız sana hizmet etmek olduğunu bilirsin. 
Eğer elimde olsaydı senin kulluğundan bir saat kaçınmazdım. 





yakan bir ateştir.” der. Attar, Rabia'nın Allah'ın kendinden gayrı her şeyi silen aşkına ise şu sözlerle değinir. “Bir gün Râbia'ya sordular: “Râbia âşık mısın” Rabia 'Âşığım. dedi. 
“Şeytanı düşmanın olarak görüyor musun?” dediler. “Hayır? dedi. “Nasıl olur?” dediler. 
“Allah aşkım şeytandan nefret etmeye yer bırakmadı. diye yanıtladı.” (Feridüddin Attar, Tezkiretü”l Evliya, 5.67.) 


Râbia'nın ilahi aşk anlayışının ibadete bakışına da yansıdığı görülür: “Allah'a cehennem korkusundan kulluk etmedim. 
Eğer korku ile kulluk etseydim sefil bir uşağa benzerdim. Allah'a cennet sevgisi ile de kulluk etmedim. Çünkü verilen uğruna kulluk etseydim kötü bir kul olurdum. O'na, yalnız O'nun aşkından ve O'nun arzusundan ötürü kulluk ettim.” 
(Ebu Talib, Kütü'l Kulüb, II, 5.57.) 
“İlahi! Eğer ben sana cehennem korkusuyla ibadet ediyorsam beni cehennem ateşinde yak! Eğer cennet ümidiyle sana kullukta bulunuyorsam beni ondan mahrum et! Eğer sana olan sevgimden dolayı sana ibadet ediyorsam o zaman senin ezeli cemalinden beni mahrum etme!” münacatı da bu bakımdan önemlidir. 


Bir gün kendisinin hizmetin- de bulunmak ve ondan ilim öğrenmek isteyen bir hanım "Allah'a giden yol için size verilen ilimden nasiplenmeyi çok isterim.” der. Râbia'nın cevabı ise ilahi sırların ilmine ulaşmak için sadece aşka ihtiyaç olduğunu belirtmesi açısından manidardır: “Bu ilim öğretilmez. Bil ki gözden Hakk'a geçit yoktur. O'na dil ile de varılmaz. Kulağınla işittiklerin amel değil havaya uçan sözdür. El ayak desen hayret vadisinde sürüklenir durur. Bu durumda iş kalbe düşer. Kalp için de gerekli olan yakazadır. 
Ancak kalbi uyanık olan sahibini tanır. Başka birine de ihtiyacı yoktur. Zira kalbin sahibi orayı öyle bir kaplar ki ikinci 


bir varlığın gölgesi, düşüncesi dahi oraya sığmaz. Sevgiliyi tanıyan kalp, O'nu merakla, iştiyakla sonsuz bir gayrete yönelir. O'nu bilmek ister. Çünkü bu O'nun bilinmek isteğidir. Bu yolda ancak kalp ile ilerleyebilirsin. O'nda kaybolmak da işte böyle başlar.” (Münire Daniş, Aşk ile HÜ, 5.75.) 


Artık iyice yaşlanmış ve zayıflamış olan Râbia da aşk ve özlem ateşiyle tutuşmaktadır. 
Kalbi, son günlerinde yine özel bir davetin çekimine kapılır. 
“Belki de benim yok oluşum bu yolculukta tamamlanacak.” 
der dostlarına ve yola revan olur. Dostları, bu yolculuğun dönüşü olmayacağını düşünerek onu uğurlar. Rabiâ aylarca süren yolculuktan sonra emeline kavuşur ve sağ salim dönerek kendisini bekleyenleri sevindirir. Fakat bu seyahatten sonra iyice bitkin düşer. 
Artık terk-i diyar zamanı geldiğini hissettiği bir gün dostlarına “Beni şu duvardaki kefene sarın, kimseye haber vermeden sessizce gömün.” der. Ve karanlık bir gece yüzünde nur, dudaklarında sonsuz tebessüm uğruna iki âlemi de terk ettiği Rabbine kavuşur. 


Hayatı hakkında “tarihi” bilgi çok az olsa da rivayetlere dayalı biyografisi, Allah aşkını her şeyin üzerinde tutan kişiler için ideal bir örnek oluşturur. Takvası binlerce kadın ve erkek için ilham kaynağı olan, adı aşk, takva ve sıdk ile eş anlama gelecek kadar ölümsüzleştirilen Râbia, İslam ve Batı kültüründe ilahi aşkın sembo-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İrade, samimiyet, teslimiyet, züht, tevekkül, hakikat, marifet gibi meseleler etrafında yaptığı yorumlarla aşk bahsine zengin boyutlar kazandıran Râbia, Yaradan'a duyduğu muhabbeti, hâl ve kâl diliyle teslim etmiştir. 





lü hâline gelmiştir. Hatta Batrda üzerinde çalışma yapılan ilk kadın sufidir. Şöhreti Haçlı Seferleri yoluyla XIII. yüzyılın sonlarında Avrupa'ya ulaşmış, XVII. asır Fransız edebiyatın- da saf aşkın simgesi olarak görülmüştür. Hatta Fransız yazar Jean-Pierre Camus'nün bir öyküsüne konu olmuş, birçok Avrupalı yazarın eserlerinde farklı anlatımlarla yer almıştır. Örneğin, XIX. yüzyılda İngiltere'de yayımlanan R. M. 
Milnes'in The Sayings of Rabiah adlı şiir kitabı onun sözlerini toplayan eserlerdendir. 
Batı'da Râbia ile ilgili yapılan ilk akademik çalışma, Londra Üniversitesi'nde Margaret Smith'in hazırladığı “Râbia The Mystic and Her Fellow-Saints in Islâm” adlı doktora tezidir. Eserin ikinci baskısı “Râbia Bir Kadın Sufi” adıyla Türkçe’ye çevrilmiştir. 


İrade, samimiyet, teslimiyet, züht, tevekkül, hakikat, marifet gibi meseleler etrafında yaptığı yorumlarla aşk bahsi- ne zengin boyutlar kazandıran Râbia, Yaradan’a duyduğu muhabbeti, hâl ve kâl diliyle 


teslim etmiştir. Rabbini aşk ile bilmek, kulluğunu aşk ile kemale taşımak isteyen herkes için bir ilham kaynağıdır. 
O “Amellerimden biri başkası tarafından görülse onu yapılmamış sayarım.” diyecek kadar Melami meşrep; “Hükümdarı O olduğu halde O’ndan bu dünyayı istemeye utanırım. 
Onun hükümdarı olmayan birinden nasıl alayım.” diyecek kadar edep sahibi, “Ya Rabbim gönlümde senin aşkından başkasına yer kalmasın.” diye dua edecek kadar Hakk âşığıydı. 


“Allah'a âşık müminler iki türlüdür.” der Hücviri: “İlki Allah'ın onlara verdiği lütuflara ve ihsanlara itibar eden ve bu itibar ile verene âşık olanlar, ikincisi ise aşk ile bütün nimetleri Allah ile aralarında bir perde sayacak kadar sarhoş olan ve verene itibar ile nimeti sevenler.” (Keştü'l Mahcüb, 5.307-308.) 

Allah-u Zülcelâl bizlere de Râbiatü'l-Adeviyye gibi kulluk edebi ve Allah aşkı nasip eylesin. m 
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"Müminler, birbirlerini sevme- de, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diger organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer." (Buhari, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66.) 


Satırlarıma Peygamberimizin bu hadis-i şerifini hatırlatarak başlamaktan daha münasip bir şey olamazdı diye düşündüm. Sanırım benimle hemfikirsiniz. Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde tarihin en dehşetli terör saldırılarından biri yaşandı. İki camide toplam 50 Müslüman kardeşimiz şehit edildi; yaralanan kardeşlerimizden durumu ağır olanlar var. İslam dünyasının başı sağ olsun. 


Şeytanla ahitleşen bir ırkçı terörist, camideki masumları tek 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tek öldürdü ve bu dehşet sahnelerini başına taktığı kamera ile bütün dünyaya servis etti. 
Böylesi daha önce ne görüldü ne de duyuldu. Dehşet sahneleri kanımızı dondurdu, kimyamızı bozdu. Derin acımızı tarife kelimeler kifayetsiz kalır. 


Video oyunları formatında, çok önceden tasarlandığı belli olan bir insan avı gerçekleşti. 
Avustralyalı ırkçı terörist önüne çıkan herkesi, kadın, çocuk demeden katletti. Bütün insani değerleri tarumar eden bu dehşetengiz vahşetin hedefi gerçekte sadece Müslümanlar değil, bütün insanlıktır. Sorun evrenseldir. 


Filistinlilerin evlerini yıkmak için gelen İsrail buldozerleri- nin önüne tek başına dikilerek, "Zulüm bizdense, ben bizden değilim!" diye haykıran, sarsıl- 





maz cesaretinin bedelini ezilerek ödeyen Amerikalı aktivist genç kız Rachel Corrie geldi aklıma. 


Zulüm ve haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan değil miydi? 

Yeni Zelanda'daki katliam karşısında üç maymunu oynayanlar var. Ancak bilinmelidir ki ırkçı terör dâhil terörün her türlüsüne göz yummak, açık veya gizli destek vermek, zehirli bir yılan beslemeye çalışmak demektir. Zehirli yılanın ilk fırsatta sahibini de sokacağı unutulmamalıdır! 


Ahmet Hamdi Tanpınar ne güzel demiş: "Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur." 
Zulme her boyun eğiş, daha beter zalimliklere kapı aralar diyelim biz de. Dün Anders Breivik'e terörist demeye dili 


varmayanların bu yeni kitlesel katliamın failine terörist demelerini beklemek saflık olacaktır. Batı, ne yazık ki kendi içindeki caniliklere terör, bunu yapanlara da terörist dememe geleneğini ısrarla sürdürüyor! 
Öyle ya, ona göre 'terör' olsa olsa Müslümanın işi olabilir; 'terörist' sıfatı da ancak ona yakışır. 


Hafızanızı yoklayın lütfen! 
Hani, Las Vegas'ta tek bir seferde 58 kişiyi katleden, 500'den fazla kişiyi de yaralayan biri vardı. Bu caniye 'terörist' yerine “Yalnız Kurt” demişlerdi. 


"Beyazlık bir imtiyazdır! Onları 'teröristler' olarak etiketlenmekten korur." derken acı bir gerçeğe parmak basar Shaun King. Dolayısıyla, katil Yalnız Kurt'un beyazlık imtiyazı vardır. "Bir Müslüman korkunç bir eylem yaparsa, sağdaki pek çok insan bize sorunun İslam olduğunu söyleyecektir," der King. — (hitps://theintercept.com, 03.10.2017.) 


Gazeteci Shaista Aziz, 'beyaz ırkının üstünlüğü' (white supremacy) olgusunun boşlukta gelişmediğini söyler. Ona göre bu, kendini ölümsüz, ebedi kılmak için her bir eylemle her bir mermiyle sürekli büyüyen bir hareket. Müslümanlara, mültecilere ve göçmenlere olan nefret bir anda oluşmamıştır. Aziz'e göre, demokratik seçimle işbaşına gelmiş siyasetçiler ve muayyen bir kısım medya ırkçılık ateşini sürekli yellemişlerdir. 


Teşbihte hata olmaz. Irkçı terör de kanla beslenir; daha çok kurban daha çok kan ister. 





Alman ırkını tüm ırkların merkezine alan Hitler Nazizmi de Yahudi kanıyla beslenmiş ve büyümüştür. Buradaki hedef, giderek silikleşmeye başladıgı düşünülen Alman kimliğini Yahudi karşıtlığı üzerinden yeniden inşa etmekti. Yahudileri ötekileştirme ne kadar güçlü olursa Alman uyanışı ve Alman kimliğini sahiplenme de o derece güçlü olurdu. Dev fırınlar ve gaz odaları ırkçı nefretin derecesini belirleyen yerler oldu. 
Hitler gayesine ulaşmıştı! 
"İngilizler, siyahlardan nefret ettikleri için değil siyahlar olmadan kim olduklarını bilmedikleri için ırkçıdırlar." diyordu Jamaika asıllı İngiliz sosyolog Stuart Hall. Kim olduklarını bilebilmeleri için Almanlara da Yahudi düşmanlığı gerekliydi. 


Aynı şekilde bugün “beyaz ırkçılık” da genelde yabancı, 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siyah ve mülteci düşmanlığı, özelde ise İslam ve Müslüman düşmanlığı üzerinden beslenmektedir. 


Bu ırkçı terör ve önceki benzerleri, Aziz'in de dediği gibi, boşlukta ve kendiliğinden oluveren şeyler değil. Bugün Batı'da artık manifestoları yazılan, fikri temelleri oluşan kurumsal bir ırkçılık var. Bu ırkçı-Lık yıllar içinde insan nefretiyle beslenir ve serpilirken açıkça göz yumuldu. Şimdilerde bu kurumsal yapı bütün güç ve enerjisini yabancı düşmanlığına ve onun üzerinden İslam ve Müslüman düşmanlığına adamış durumdadır. Bunun için kurulan ve adları gizli tutulan ırkçı zenginler tarafından fonlanan vakıflar var. Bunlar adına sözde bilimsel araştırmalar yapan think-tank kuruluşları var. Onlara maaşla raporlar, kitaplar, makaleler yazan bir dizi gazeteci ve akademisyen var. 
Onların fikirlerini parlamentolarda seslendiren siyasetçiler var. Ortada milyon dolarların döndüğü İslamofobi propagandası üzerinden işleyen kazanç odaklı bir ırkçılık sektörü var. Kin, nefret, düşmanık adına ne ararsanız var bu mahfillerde. İftira, karalama, yaftalama, kötüleme, şeytanlaştırma... 


Merkezi ABD'de olan islamofobi.net'te yer alan bilgilere kısaca göz atmak bize ciddi ipuçları sunacaktır. Bu ırkçı vakıflar şöyle tanıtılır: "Küçük bir vakıflar ve zengin bağışçılar grubu Birleşik Devletler'deki İslamofobi iletişim ağının yaşam kaynağı olarak hizmet verirler. Ayrıca, kitaplar, videolar, raporlar ve web siteleri üzerinden İslam ve Müslüman nefretini ve korkusunu yayan yanlış bilgilendirme uzmanlarına maddi destek sağlarlar. 
Ve nihayette, bir grup adanmış anti-İslam organizasyonu ile sağcı dini gruplar, üretilen bu malzemeyi kendi bölgelerinde propaganda amaçlı kullanırlar." 





Soğuk Savaş sonrasının giderek ısınan atmosferinde şiddet ideolojilerine verilen prim, evrensel barışı ciddi biçimde tehdit etmektedir. Müslümanlara yönelik şiddet ideolojilerini kurgulayan ideologlar yeni bir safhayı başlatmışlardır. 





Dikkat buyurun, 'yanlış' bilgi yayma, bilgiyi saptırma konusunda mahir elemanlar var ellerinde. Bakalım onları nasıl tanıtıyorlar: "Bugün Birleşik Devletler'de İslam ve Müslümanlar hakkında yanlış bilgileri yönetmekle sorumlu altı kişi vardır. Bu altı kişinin hepsi, 2,6 milyon Amerikalı da dâhil olmak üzere yerkürede yaklaşık 1,6 milyar insanın dini olan İslamı tamamen yanlış biçimde 


sunma faaliyetini aktif biçimde yürütür. Bu aklı evvellere göre, kendi ülkelerindeki 2,6 milyon Müslümanın amacı 'özü vahşi bir ideolojiden ibaret olarak niteledikleri İslam'ı ABD'de hâkim bir din kılarak buradaki gayrimüslimleri o boyunduruk altına almak’ imiş! 


Bu sözde demokrat ve liberal ama özde faşist ve bağnaz ekip, anlaşılan o ki içlerinde- ki “beyaz” ırkçılığını İslam ve Müslüman düşmanlığı üzerinden ideolojik bir yıkım aygıtına dönüştürmeye ant içmiş. Fanatik düşmanlığın ideolojisini oluşturmak ve sürekli beslemek onların görevi. 


Peki, bu organizasyonlar ne işe yarar, ona da kulak verelim: "Bu organizasyonlar Amerikalı Müslümanlar ve İslam hakkında korku, taassup ve nefreti yaymakla mesul, çoğunlukla uluslararası bağlantıları olan bir grup oluştururlar. Bu küçük organizasyonlar ağı sıkı biçimde birbirine kenetlenmiş olup, genellikle birbirlerinin malzemelerini kullanırlar ve birbirlerine maddi destek verirler." (https://islamophobianetwork.com/) 


Tırnak içindeki satırlar birebir onların. Norveçli ve Avustralyalı teröristler ve onlar gibiler; olsa olsa bataklığın sivrisinekleri olurlar. Irkçı terör bitirilmek isteniyorsa bataklık kurutulmalıdır. Bu korkunç kitle kıyımlarının ardında kurutulması gereken büyük bir bataklık var! Eli silahlı teröristleri kin, nefret ve intikamla şarj edenler suçsuz mu? Onlar da bu menfur katliamların azmettiricileridir! 





Yeni Zelanda El-Nur Camii 


Kim bilir bir sonraki saldırı nerede gerçekleşecek ve bunun için hangi masumlar kurban seçilecek? İnsan doğasının karanlık ve şeytani tarafını temsil eden bu yaratıkların öfke patlaması kimlerin canını yakacak? Dileyelim bu son olsun. 
Ne var ki bir misyonu da zengin-fakir arasındaki uçurumu giderek büyütmek olduğu artık su götürmez bir hakikat olan “küreselleşme” projesinin, bir ayağı da terörizm üzerinden yürüyor. Bu manada teröre kimlerin destek verdiği iyi tahlil edilmelidir; ırkçı terörizm bundan müstağni değildir. 


Bu canilerin uyduruk manifestolarını kimlerin redakte ettiği sorgulanmalıdır? Ellerine son model silahları ve yüzlerce mermiyi kimlerin tutuşturduğu sorgulanmalıdır? Bu kadar profesyonel biçimde, elleri titremeden silah kullanmanın 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eğitimini nerede aldıkları araştırılmalıdır. Yaşanan olaylar sıradan, adi vakalar değil bilakis ardında derin bağlantılar var. 


Aramızda sinsice dolaşan tetikçiler insanlığın geleceği için büyük bir tehlike arz ediyor. 
Şeytanın ırkçı, İslam ve Müsliman düşmanı tetikçilerinin Norveç ve Yeni Zelanda gibi küçük, zengin, huzurlu refah ülkelerinde zuhur etmeleri düşündürücüdür. Kendi kimliğini keskin bir “öteki” düşmanlığı üzerinden tanımlayan beyaz ırkçılığı, modern Batı toplumlarının demokratik, liberal, özgürlükçü ve çoğulcu yapılarına ciddi bir tehdit unsuruna dönüşmüştür. 


Soğuk Savaş sonrasının giderek Isınan atmosferinde şiddet ideolojilerine verilen prim, evrensel barışı ciddi biçimde tehdit etmektedir. Müslüman- 





lara yönelik şiddet ideolojilerini kurgulayan ideologlar yeni bir safhayı başlatmışlardır. Dışlama, yabancılaştırma, ötekileştirme, şeytanlaştırma safhasından sonraki nihai saf- ha kurbanlaştırmadır. Müslümanları avlanması gereken kurbanlık nesneler olarak gören Nazi karakterli ırkçılık pohpohlandıkça bu işi yapacak kafayı yemiş gönüllüler bulmak zor olmayacaktır. 
Müslümanlara ve İslam'a iftiralar düzenlerin hezeyanlarına aldanan sokak serserileri hep var olmaya devam edecektir. 
Bu teröristler, kurulan senaryoları uç sınırlara taşıyarak insan kurbanlarını keklik avlar gibi avlamakta en ufak bir tereddüt sergilemeyeceklerdir. 


O halde, ırkçı teröre geçit veren herkes tarih ve insanlık önünde sorumludur. m 
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Eşsiz İKRAM M GEÇ 


E 


amazanaruhen ve bedenen hazırlığın yapıldığı 

recep ve şaban aylarının 

kıymetli birer incisidir kandillerimiz. Regaip, Berat ve Miraç kandilleri bu aylarda saklı bedii hazinelerdir. Recep ayının girmesiyle birlikte başlar müminin kutlu vakitleri. Kul, önce Regaip Kandili ile bütün dikkatini Rabbine yöneltir, onun rızasını kazanmanın yollarını arar. 
Rağbeti Allah'adır. Yaşamın baş döndüren koşturmacası içinde insanı kendine getiren önemli duraklardır kandiller. Müminin gönlü dünya telaşına bir es verir. 
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KANDİĻ LER 


Süreyya ME RİÇ 


t LERİ 


goua Da'vet mi Bu Gece Rabbü'l Muin 


e 


Gerçek sahibini hatırlar, gözleri- ni hakikate açar, el çekip masivadan Hakk'a yönelir. Ardından Miraç Kandili bütün bereketiyle gelir Müslümanın hanesine. Hz. 
Muhammed'in İsra suresinde de haber verilen Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kutlu yolculuğu gerçekleşmiştir bu gecede. Oradan da yedi kat semaya yükseldiği gecedir miraç. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
gözümün nuru dediği beş vakit namaz ve müminlere bir müjde gibi bahşedilen Bakara suresinin son ayetleri bu gecenin eşsiz ikramlarındandır. 





“u 


Her Miraç Kandili'nde “... Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! 
Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! 
Sen bizim Mevlâmızsın...” (Bakara, 2/286.) duaları yükselir semaya. Yine Hz. Peygamber (s.a.s.) 
bu geceyi “Allah'a şirk koşmayanların büyük günahlarının bagışlanabileceği” sözleriyle muştulamıştır. (Müslim, İmân, 279.) 


Hz. Muhammed (s.a.s.) için yazılan teşvihlerde ses bulur kan- 


diller. Bunlardan biri de Aziz Mahmut Hüdai hazretlerinin kaleminden sadır olan şu sözlerdir: 

Sadr-ı cem-i mürselin, sensin yâ Resülallah 

Bedr-i eflâki yakin, sensin yâ Resülallah 

Nür-u sırâc-ı vehhac, âlemler sana muhtaç 

Sâhib-ü tâc-ü mirâc, sensin yâ Resülallah 


Bununla da kalmaz kandillerin nuru, nice divan sahibi edip, kelimelere döker gönüllerindekini. 
Adı regaibiyye olur, miraciyye olur, mevlit olur. Sazendenin sazına, hanendenin diline, hazirunun kalbine nakşolur beyitler. 
Temcitler minarelerden göğe yükselir. Her biri asıl itibarıyla niyazdır, ilahi dergâhın kapısın- da birer yakarıştır. Manevi bir iklim dört yanı kuşatır. Mümin kullar bu mübarek gün ve geceleri ibadet ve taatlerle bezerler. 
Gecesini kıyamla gündüzünü sıyamla geçirmeye özen gösterirler. 


Mukaddes mekânları mübarek zamanları Allah'a niyazda bulunmak ve onun mağfiretini dilemek için birer imkân görmek gayet tabiidir. İlk peygamber Âdem'den (a.s.) günümüze değin insanoğlu için zaman ve mekân algısı farklı etkenler altında değişiklik gösterse de kimi gün ve ayları diğerlerinden mübarek kabul edilmiştir. Bazı vakitlerin, içinde gerçekleşen önemli olaylar sebebiyle diğer zamanlardan üstün tutuldukları hem Kur'an'ın hem de sünnetin bize haber verdiği bir gerçektir. 
Fakat bu mübarek zamanların, 


bereketini tecelli ettirmesinin en temel şartı müminlerin bu vakitleri Allah'a kulluk bilinciyle geçirmeleridir. Nice kıymetli zaman, değerini bilmeyen kulun elinde bir kayıptan öteye geçemez. Bu nedenle vaktin kıymetinin ona değer veren ellerde ziyadeleştiği unutulmamalıdır. 


Yapılan duaların kabulü için daha ümitvar olunan, ifa edilen ibadetlerle Rabbin rızasını kazanma yolunda gayretkeş davranılan bu zamanların başında elbette ki mübarek ramazan ayı gelmekte; üç aylardan diğer ikisi olarak bilinen recep ve şaban ayları da ona mihmandarlık etmektedir. 


Recep ayının başlamasıyla oruç tutmaya büyük önem veren Hz. 
Muhammed (s.a.s.), şaban ayının girmesiyle ibadet ve oruçlarını ziyadeleştirirdi. Bunu fark edip sebebi hikmetini soran ashabına şu cevabı vermişti Allah Resulü: “Bu ay recep ile ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller âlemlerin rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a sunulmasını arzu ederim.” (Nesâi, Sıyâm, 70.) 


Her anını ibadet ve dua ile süsleyen Allah Resulü, böylesi özel zamanlarda yapılan dualara, kulluk ve ibadetlere özen gösterir ihlas ve samimiyetle rabbine yönelirdi. Efendimiz, bu mübarek günler için ashabını müjdelemiş, kiminde müminlerin günahlarının bağışlanacağını (Tirmizi, Savm, 39.) muştulamış, kiminde oruç tutarak müminlere örnek olmuştur. (Tirmizi, Savm, 40.) Bu özel vakitler İslam kültü- 





ründe kandil geceleri ve üç aylar olarak adlandırılmıştır. 


Efendimizin, dualara icabet edildiğini haber verdiği bu zaman dilimlerinden biri de Berat Kandili olarak bildiğimiz şaban ayının on beşinci gecesidir. Resulüllah”ın, “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (on beşinci günde) oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ dünyaya en yakın göğe inerek (rahmet nazarı ile bakarak) fecir oluncaya kadar, 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım! Belaya duçar olan yok mu, ona afiyet vereyim! Şöyle olan yok mu? 
Böyle olan yok mu” buyurur.” 
sözleri, bu gecede dua ve ibadetlerin ne kadar faziletli oldugunu bizlere anlatmaktadır. 


Asıl itibarıyla insanın dua ve ibadet ederken zaman ve mekânla kurduğu ilişkide çift yönlü bir etkileşimden söz edilebilir. Yüce Allah insanı zaman ve mekânla kuşatılmış olarak yaratmış, ardından da onun bu iki mefhumla ilişkisini bir zemine oturtmuştur. İnsan dua ve ibadetleriyle zaman ve mekâna artı bir değer katarken kimi zaman ve mekânlar da insanın yaptığı ibadetlere değer katmaktadır. Bütün bu vakitler Yaradan'ın kuluna lütfudur. Fakat kul bu lütfu değerlendirmediği müddetçe vaktin mübarek olması ona bir fayda sağlamaz. Bu nedenle mümine düşen her anın olduğu gibi hassaten mübarek gün ve gecelerin kadri kıymetini bilmektir. m 


NİSAN 2019 å 











m ccrübelerimiz arasında 


en kiymetli olanlar, hatalarımızdan çıkardığımız derslerdir. İçimiz cız ederek hatırlasak da bunlardan bazıları, bizi daha büyük hatalardan korur. Yeter ki yanlış yaptığımızı fark edelim. 


İnsanlık tarihi bir hatayla başlar. 
Hz. Âdem'in şahsında yaşanan olay, hepimizin fıtratının göstergesidir. Yasak olana meylimiz, bizi cennet nimetlerinden mahrum etmiştir. Zorlu bir imtihan sürecinden alnının akıyla çıkanlar, cennet nimetleriyle ödüllendirilecektir. 


Sonsuz nimetleri tatmış olan ruhlar için, dünya hasret ve nedamet yeridir. Ama bu, ustaca gizlenmiştir. Böylece biz, dünyada sanki hep içinde olduğumuz; ilelebet de var olacağımız hissiyatıyla yaşarız. Hâlbuki asıl hayat, ahiret hayatıdır. Allah, bunu bize her fırsatta hatırlatmaktadır. Peygamberler bunun için gelmiş, kutsal kitaplar bunun için inmiştir: başıboş bırakılmadığımızı ve bundan öte bir yaşam olduğunu bildirmek için... 

Dünya yaşamında baş etmeye çalıştığımız onca şey arasında bize sürekli çelme takan iki şey vardır: Biri nefsimiz, diğeri ezeli düşmanımız şeytan. İkisinin de kendine has yöntemleri vardır. 


Nefis, isteklerini sürekli tekrarlayan şımarık bir çocuk gibidir. 
Eğitilebilir, başka şeylerle oyalanarak isteği unutturulabilir. 
Kurnaz değildir ama isteklerini elde edinceye kadar ısrar eder ve hiç ummadığımız anda beklemediğimiz bir yerden kendini gösterir. Terbiye edilirse kontrol altına alınabilir. 


Şeytan ise daha sinsi ve zekidir. 
Kime nereden nasıl yaklaşacağını bilir. Mesela namazı bıraktıramayacağını bildiği bir kimseye “namaz kılma” demez. Namazlarının içini boşaltmaya çalışır. 
Herkesin nabzına göre şerbet verir. Çok sabırlıdır, çeşitli yöntemler geliştirmekte ustadır. İs- 


tediğini alana kadar çabalama- ya devam eder. İnsan, ruhunu teslim edinceye kadar hem nefisle hem de şeytanla mücadele etmek zorundadır. 


Zorlu bir görevdir bu: Pek çok yönden gelen saldırılara rağmen istikametten ayrılmamak! 
İşin kötü tarafı, çoğu zaman bu görevin bir mücadele olduğunu fark etmeyiz bile. Kuwvetli isteklerimizin ve duygularımızın müsebbibi olarak kendimizi görürüz. Bazen bunun bir vesvese veya bir nefis oyunu olduğunu fark ederiz ama mağlup oldugumuzu anlamayız. Bazen de galip geldiğimiz yanılgısına kapılırız. o Hâsılı, günahlara bata çıka ilerlemeye, yolumuzu doğrultmaya çalışırız. 


Unutarak, yanılarak ya da bile isteye yapılan hatalar, mümin gönüller için bir keder sebebidir. Kurallara uymayarak rıza-ı ilahiden uzaklaştığını düşünen insan için iki yol vardır; biri hatalarına aldırmadan yoluna devam etmek, ikincisi pişmanlığını beyan ederek yanlış yoldan geri dönmek... 


Yüce Rabbimiz, Kur'an'da sık sık tövbe edenlerden bahseder. 
O tövbeleri kabul etmek ister ve bizi tövbe etmeye davet eder. 
(Nisa, 4/27.) Tövbe edenleri sever. (Bakara, 2/222.) Burada geçen sevgi ifadesi çok etkileyicidir. Kurallara uymayan insanlar hem kural koyanlar hem de diğer insanlar tarafından sevilmezken; Allah u Teâlâ hazretleri, kesin bir şekilde yasaklamış olduğu şeyleri dahi yapanlara nedamet kapısını açık bırakmış ve samimi bir şekilde af dileyenleri bağışlayıp onlardan razı 


olacağını belirtmiştir. Bu husus üzerine düşünmenizi rica ediyorum. 


Herkesin kendini son derece yalnız hissettiği bir dünyada yaşıyoruz. Ötekileştirilen, umursanmayan, sevilmeyen, kendini bu dünyaya ait hissetmeyen birçok insan var. Bırakın büyük hataları, en ufak kusurunuz- da sizinle irtibatını kesen dost ve akrabalarınız var. Uzmanlar “Yalnızlık” hissinin, en ağır depresyon sebebi olduğunu söylüyor. 


Sık sık unuttuğumuz bir Rabbimiz var. Onunla iletişimimiz çoğunlukla “zan”lar üzerinden ilerliyor. Bizden uzak olduğunu, -haşa- bizi unuttuğunu, bize darıldığını düşünebiliyoruz. Bu da yetmiyormuş gibi bu yersiz hisleri kabulleniyor, ömrümüzü bir değersizlik hissiyle geçiriyoruz. 
Hâlbuki işin aslı böyle değil. 


Rabbimiz bize gönderdiği kelamında o kadar çok bahsediyor ki bu konudan, sadece ayetleri sıralamaya bu yazı yetmez. Allah bizlere ne kadar değer verdiğini tekrar tekrar ifade ediyor. Bizden hiç vazgeçmiyor. Ne olursa olsun ne yaparsak yapalım O'na geri dönmemizi bekliyor. 
Rahmetinden ümit kesmemizi yasaklıyor. Ancak kâfirlerin Allah'ın rahmetinden ümit keseceğini söylüyor! (Yusuf, 12/87.) 


Bundan daha güzel bir dostluk var mı? Bundan daha gerçek bir sevgi? Her şeyinizle her hatanızla sizi kabullenen ve her daim size kapısı açık olan biri? 


Bu mükemmel bir aidiyet hissi oluşturuyor insanda. Hani “İnnâlillâhi...” diyoruz ya, “Biz 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Allah'tan geldik, Allah'a aitiz.”, tövbede nasıl da manasını buluyor değil mi? 


O zaman şöyle bir silkelenip kalkmalı değil miyiz? Üzerimizdeki ölü toprağını atmalı, “Benim Rabbim benden vazgeçmiyorsa ben O'ndan hiç vazgeçmem.” demeli değil miyiz? 
Önümde daha uzun uzun zaman var, nasıl olsa tövbe ederim yanılgısına kapılmadan; beni bu kadar sahiplenen bir Rabbim varsa, O'nu gücendirmemek için elimden geleni yapmalıyım diyemez miyiz? Hem buna niyet edince inanın ki şeytan ve nefisle baş etmemiz de kolaylaşacak. Daha önce yuvarlandığımız çukurlara düşmememiz için bizi bir rahmet eli tutacak. Dayandığımız kudret, bize ummadığımız kapılar açacak. Hayat daha yaşanabilir olacak. Sadece bir bilince sahip olmalıyız: Yoldan çıkmamaya azmedip, rotamız biraz şaştığında doğru yola yeniden girmek. Peygamberimizin bile her gün istiğfar ettiğini düşünerek hatalarımızdan arınma- ya çalışmak. 


Sözlerimizi onun kiymetli dualarından biriyle tamamlayalım. 
Bakın Âlemlerin Efendisi ne güzel söylemiş: “Rabbim! Hatalarımı, bilgisizliğimi, her işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin hallerimi bağışla. Allahım! Bilmeden veya kasten, şaka yollu ve ciddi bir halde yaptığım hatalarımı da bağışla. 
Zira bunların hepsi bende var. 
Allahım! Yaptığım, yapacağım, gizlediğim ve açıkça işlediğim günahları bağışla. Öne alan da erteleyen de Sensin. Sen her şeye gücü yetensin.” (Hadislerle İslam, VI/515.) m 


NİSAN 2019 e] 





KAFAMA 
TAKILANLAR 


RÜYA GERÇEĞİ 





Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ 





Hocam, kafama takıldı, nedir bu rüya? 


İnsanoğlunun varoluşundan itibaren temel gerçekliklerinden biri, uyanıkken hayal, uykudayken rüya görmesidir. Cinsiyeti, ırkı, dini, düşüncesi, statüsü ve mesleği ne olursa olsun bu gerçek, insan olmanın en genelgeçer ve değişmez özelligidir. Rüya görmeyen veya gördüğü rüyadan etkilenmeyen insan yok gibidir. Herkes rüya görür ve herkes rüyasından olumlu ya da olumsuz etkilenir. Çünkü kişi, rüyanın ana aktörüdür. O, rüyasındaki senaryonun başkahramanıdır. Kimi zaman kaçan kimi zaman kovalayan, düşerken canhıraş çığlıklar atan, yükselirken yerden kopuşun yürek çırpıntısını, yere çakılırken ölümün soğuk yüzünü yaşayan; buluşmanın sevincini, ayrılmanın hüznünü aynı anda ve aynı mekânda tecrübe eden esas oğlan veya esas kızdır insan rüyada. 


Tam da bunu anlamak istiyorum. 


Rüyayı anlamak o kadar kolay değil. Çünkü onun sırrı henüz çözülebilmiş değil. Birçok insan gelip geçmiş, birlerce kitap yazılmış; her köşe başında, her sohbet mekânında, her kahve ortamında rüyalar anlatılmış, konuşulmuş ve yorumlanmış ama hiç kimse bu bilmecenin sırrına tam vakıf olamamış. Sırrına erdim diyenlerin söylediklerini, başka sırrına erdim diyenler çürütmüş ve bütün söylenenler tarihin arşiv torbasına atılmış. 
Peygamberler de rüyalar görmüş, ilahi kitaplara girmiş, ibadet mekânlarında konuşulmuş ama bir tarafından bu gerçek, sır olmaya devam etmiş. Yüce Rabbimiz bu sırrı tam olarak açmamış, bir yerinden açarken diğer yanından kapalı bırak-MIŞ. 


Nedendir bütün bunlar? 


Cevap açık. Çünkü bu dünya imtihan alanıdır. Sırlar bütünüyle açıldığında en büyük sır olan imtihan sırrı faş olur ve dünya hayatının bir anlamı kalmaz. Bakıldığında, hayatın bir yarış olduğu 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bütün açıklığı ile görülür. Yarışın içindeki gizemli mekânlar ve zamanlar, merakları kabartır, heyecanı artırır ve insanı sürükleyip götürür. Yarışın olmaması, hareketin bitmesi ve insanın yerine çakılıp kalmasıdır. Rüya, insanın uykuda bile boş durmadığının, koştuğunun, kovaladığının, iniş ve çıkış parkurunda hayali de olsa sürekli hareket halinde olduğunun bir göstergesidir. Öyleyse uyanık bulunulan zamanlar gibi uykuda geçirilen zamanlar da bir o kadar önemli ve gerçektir. 


Peki bizim rüyadaki konumumuz nedir? 


Rüya aslında insanın iradesiyle doğrudan alakalı bir olaydır. Çünkü Yüce Allah insanı sadece cüzi iradesinden sınamaya tabi tutmaktadır. Bunun gereği olarak da bu cüzi iradeye hiçbir kısıtlama getirmemiştir. Çünkü kısıtlama, baskı anlamına gelirdi. Bunun böyle olması, Allah'ın hikmeti ve adaleti gereğidir. Bu yüzden insanın iradesine ne Yüce Allah'ın kendisi müdahale etmiş ne de bir başkasının müdahalesine izin vermiştir. Sadece insana yönelik tavsiye ve telkin söz konusu olmuştur. Bu tavsiye ve telkin rahmani olabileceği gibi şeytani de olabilir. Peygamberlerin ve meleklerin telkini rahmani, şeytanın vesvesesi ise şeytanidir. Ancak bunlar insanın iradesini baskılayan hususlar değildir. Çünkü baskının olduğu yerde özgürlükten bahsedilemez. İnsana yapılan telkin ve tavsiyeleri, antrenörün veya seyircinin saha kenarından veya tribünlerden oyuncuya seslenişlerine benzetebilirsiniz. Oyuncu bütün hareketlerini özgür iradesiyle gerçekleştirir. Dışardan gelen telkinler, iyi ya da kötü yönde etkileyici olabilir. Ancak neyin ne kadar etkileyeceğine oyuncunun kendisi karar verir. Antrenörün saha kenarından verdiği taktikler bile oyuncunun iradesine göre sahaya yansır. İsterse onun taktiklerini bile reddedebilir oyuncu. Tribünlerden gelen her sese göre hareket eden oyuncu asla başarılı olamaz. Hayat da böyledir. Yandan, yöreden, yakından, uzaktan, içerden veya dışardan 


birçok telkin gelir insana. Onları seçmek, almak ve uygulamak kişinin iradesine bağlıdır. Bununla birlikte Yüce Allah insanın cüzi iradesini kısıtlamazken gücünü sınırlamıştır. Bu yüzden Allah, insanları kısıtlı güçlerinden değil, kısıtlamadığı iradelerinden yani niyetlerinden sorumlu tutmaktadır. Ulu Peygamber'in “ameller niyetlere göredir” hadisi de bunu destekler. Sözgelimi Firavun, iradesiyle gücünü aşan Tanrılık iddiasında bulunmuştu. Bu iddiasına gücünün yetmediğini ancak boğulurken anlayabildi. O zaman da iş işten geçmiş oldu. İşte böyle gücün sınırına çarpan irade tuzla buz olur; erir, akar kaybolur gider. 
Anlayacağınız güçle uyumlu olmayan irade, hayal olarak kalır. Bu hayallerin gece uykuda gerçekleşenine de rüya denilir. 


Rüyanın değeri nedir o halde? 


Bilesin ki uyanıkken hayallerin değeri neyse uykudaki hayallerin değeri de odur. Bazen çok sevdiğimiz bir kişinin boynuna sarıldığımızı, bir nesneyi elimize aldığımızı hayal eder, heyecanlanırız, sevincimiz yüzümüze yansır hatta zaman zaman kendi kendimizle konuşuruz. Böyle hayal ekranında beliren görüntüye mutlu mesut seyre dalmışken gerçek duvarına tosladığımızda bütün sevincimiz ve heyecanımız adeta kursağımızda kalıverir. Elimizden bir şey gelmez; göz görür, gönül ister ama gücümüz yetmez. Hayalimiz avucumuzun içinden adeta kayıverir gider. Ya da uykudan uyanırız, rüyamız biter. Şairin dediği gibi: 


Farzet bir rüyâydı, uyandım bitti, Farzet bir hayâldi, kayboldu gitti... 


Peki bunun hiç gerçekliği yok mu? 


Elbette vardır. Doğrusu da budur. Uyanıkken oluşan hayal, bir gerçeklik olduğu gibi uykuda görülen rüya da bir gerçekliktir ve ilahi imtihanın bir parçasıdır. Uyanıkken hayallerimize olduğu gibi uyurken rüyalarımıza ilahi, rahmani veya şeytani birtakım etkiler olabilir. Bu yüzden meleğin ilhamıyla rahmani rüyalar, şeytanın vesvesesiyle de şeytani rüyalar gerçekleşir. Tabi ki, bu etkilerin bizim davranışlarımıza veya sözlerimize yansımaları kaçınılmazdır. Eğer kişi hayallerinden veya rüyalarından hareketle bir şeyler yapmaya kalkışırsa, işte bu kalkışma anından itibaren imtihan başlıyor demektir. Yoksa hiç kimse, söz ve eyleme dönüşmemiş bir hayalinden veya rüyasından sorumlu tutulamaz. 
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Peygamberler de rüya görmüşler? 


Doğrudur, bazı peygamberlerin rüyaları Kur'an'da zikredilmiştir. Hz. Peygamber'in de rüya gördüğü ve rüya yoluyla vahiy aldığı sağlam kaynaklarda geçmektedir. Buradan hareketle rüyanın tekdüze bir olay olmadığı, birçok çeşidinin bulunduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Öyleyse çeşitleri- ne göre rüyaların ayrı ayrı değerlendirilmesi ve ona göre anlam yüklenmesi gerekmektedir. Her rüyaya aynı değeri ve anlamı yüklemek, gerçekçi ve gerçek dışı hayalleri aynı kefeye koymak gibidir. Nitekim gerçeğe yakın hayaller olduğu gibi gerçek dışı hayaller de söz konusudur. Hayallerin gerçeğe yakın olanları geleceğe dönük plan ve programlardır. Rüyaların da gerçeğe yakını olabilir. Ancak bunun hangi çeşidinin ve ne kadarının gerçeğe yakın olduğunu bilmek çok kolay değildir. Kur'an'da geçen peygamberlerin rüyalarına ve yorumlarına bakarak bunun kolay olduğu zannedilmesin. Onlar peygamberdir yani Allah'tan vahiy alan ve vahiyle konuşan insanlardır. Onların rüya yorumları da vahiy desteğiyle yapılan yorumlardır. Diğer insanlarda bu imkân yoktur. Öyleyse rüyayı anlatırken ve yorumlarken çok dikkatli ve titiz olmakta yarar vardır. Bendeniz bunları Diyanet İlmi Dergi'de yayınlanan makalemde genişçe anlattım. Meraklısı bakabilir. 
(“Rüyanın Mâhiyeti Bilgi ve Hüküm Değeri” Diyanet İlmi Dergi, 2017, c. LIII, sy: 1, s. 43-62.) 


Bu kadar gizemli bir olayın istismarı da mümkündür o halde? 


Az önce söylediğimiz gibi, rüyanın gizemli bir yönünün olduğu ve bunu öğrenme yönünde hemen herkeste bir merak bulunduğu gerçektir. İşte bu gizemli yönü dolayısıyla rüya, kötü niyetli insanların elinde bazen bir istismar aracına dönüşebilmektedir. Çünkü rüyalar kişisel, subjektif ve her türlü yoruma açık olaylardır. Bu yüzden test edilmesi ve kontrolü zordur. Bunu bilen kötü niyetli, çıkarcı veya cahil birtakım kimselerin elinde rüyalar, adeta bir silaha dönüşmekte veya kör devenin yürüyüşüne benzer bir işlev görmektedir. 
Rüyanın bu yönünün de gözden ırak tutulmaması gerekir. Yaşanan bazı olaylar, bu istismarın ne boyutlara götürülebileceğinin ispatıdır. Nitekim rüyalar üzerinden insanların nasıl kandırıldığını daha yakın zamanda 15 Temmuz hain darbe olayıyla hep birlikte gördük... m 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MÜBAREK GECELERİ NASIL DEĞERLEN-DİRMEK GEREKİR? KANDİL GECELERİNE AİT ÖZEL BİR NAMAZ VEYA İBADET ŞEKLİ VAR MIDIR? 


H; Peygamber (s.a.s.) bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. (Tirmizi, Savm, 39.) 
Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda, mübarek gün ve geceleri bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) 
“Şabanın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. 
Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar “Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen?” der.” (İbn Mace, İkametü's-Salat, 191.) buyurmuştur. 


DİYANET AYLIK DERGİ 


İBADET NE DEMEKTİR VE KAÇ KISMA AYRILIR? 


7 badet; “itaat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, tevazu göstermek, ilah edinmek” anlamına gelir. Dini bir terim olarak ise; “Mükellef olan kişinin, Rabbine tazim için yaptığı fiil ve niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan ve Allah'a yakınlık ifade eden şuurlu itaat” demektir. Allah'a ibadet, itaat etmenin ve saygı göstermenin zirvesidir. Kur'an'da insanların Allah'a ibadet için yaratıldıkları, (Zariyat, 51/56.) bütün peygamberlerin insanları Allah'a ibadete davet ettikleri (Bakara, 2/83) bildirilmiştir. 


Kur'an'da ibadet kavramı; tevhid, (Nisa, 4/36.) 
itaat, (Bakara, 2/172.) dua, (Mümin, 40/60.) boyun eğmek, (Fatiha, 1/5.) iman ve salih amel, (Nisa, 4/172-173.) Allah'ı tespih ve secde, (Araf, 7/206.) Allah'ı bilmek ve tanımak gibi (Zariyat, 51/56.) anlamlarda kullanılmıştır. Bu manalardan hareketle ibadet, İslamın emir ve yasaklarını gözetmeyi ve Allah'ın sınırlarını korumayı ifade eder. 


Bir davranışın ibadet olabilmesi için, kişide iman, niyet ve ihlas olması gerekir. İbadetin Allah rızası için yapılması ve İslam'a uygun olması lazım gelir. 


Uygulama itibarıyla ibadetler dört kısma ayrilir: 


a) İman, ihlas, niyet, tefekkür, marifet, sabır, takva gibi kalbi ibadetler. 


b) Namaz, oruç, dil ile zikir ve dua, ana-babaya iyilik, insanlara iyi muamele ve sıla-i rahim gibi beden ile yapılan ibadetler. 


c) Zekât, sadaka, yakınlara ve fakirlere yardım, Allah yolunda infak gibi mal ve servetle yapılan ibadetler. 


d) Hacca gitmek, cihat etmek gibi hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler. 


ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ VE BU AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR? 


alk arasında üç aylar diye bilinen recep, şaban ve ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim 

Hz. Peygamber, recep ayı girdiğinde “Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır.” diye dua etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259.) Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (Bakara, 2/184-185.) Recep ve şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak ramazanın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhari, Savm, 52-53; Müslim, Sıyam, 173-79.) Bu itibarla, recep ve şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. 
Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. 


İNSANIN SAYGINLIĞI VE DOKUNULMAZLIĞINA İSLAM'IN BAKIŞI NASILDIR? 


slam'ın ana kaynaklarına göre insan, başka bir mensubiyete gerek olmaksızın sırf insan olması/âdemiyyet cihetiyle saygındır, onurludur, korunmuştur ve temel haklarla donanmıştır. 
Bu sebepledir ki herhangi bir insanın can, mal, ırz, akıl ve vicdan bütünlüğüne kasteden davranışlar suç kabul edilmiş ve failleri için değişik düzeylerde cezalar öngörülmüştür. İslam, savaşta bile insan onurunun korunması ve haklarının garanti altına alınması için tedbirler koymuştur. 
Mesela bu meyanda düşman tarafında olmakla beraber fiilen savaşmayan kadın, çocuk, yaşlı, engelli, kendi işinde meşgul olan kişilerle mabedlerinde kalan din adamlarına dokunulmamış, düşmanın kutsal varlıklarına ilişilmemiş, gereksiz tahribat yasaklanmış, işkence ve yağmalama 


suç sayılmış, düşman cesetlerine saygı gösterilmesi emredilmiştir. (Buhari, Cihad, 102, 149; Müslim, Cihad, 2, 3, 12; Ebu Davud, Hudud, 14; Tirmizi, Siyer, 40.) 


KANDİLLERDE ORUÇ TUTMAYLA İLGİLİ DİNİ BİR GEREKLİLİK VAR MIDIR? 


KANDİLLERDE ORUÇ TUTMAK İSTEYEN KİŞİ, KANDİL GECESİNİN OLDUĞU GÜNDE Mİ BİR 


Rp S z. Peygamber (s.a.s.) “Şabanın ortasın- GUN SONRASINDA MI ORUÇ TUTMALIDIR? 


da (Berat Gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen?” buyurur.” (Bkz. 
Tirmizi, Savm, 39; İbn Mace, İkamet'u-Salat, 191.) 
demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber, Zilhicce'nin ilk dokuz günü, (Ebu Davud, Savm, 62; Tirmizi, Savm, 52.) pazartesi ve perşembe günleri, aşura ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyam, 196,197; İbn Mace, Sıyam, 41,42) pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildigim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür.” 
(Müslim, Sıyam, 198.) diye cevap verirdi. 


Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam âlimleri dini açıdan faziletli sayılan diger gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir. 


DE açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. 
Gece, gündüzden önce gelir (Kurtubi, el-Cami, XIV, 15.) Nitekim ramazan ayı, şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladıği için, o gece teravih namazı kılınmakta ve ramazanın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recepin ilk cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk cuma- ya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şabanın 15. gecesi” bu ayın 14. gününü 15. 
güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. 


Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. m 


* Bu sayfadaki cevaplar, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına ait fetvalardan oluşmaktadır. 
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ayımlandığı yıldan itibaren dünyada büyük yankı uyandırmış bir kitaba yeni bir bölüm eklemek edebiyat tarihinde pek rastlanır bir davranış değildir. Rıchard Bach, 1970 yıında yayımladığı Martı isimli kitabına 2013'te son bir bölüm daha ekleyerek sıra dışı bir yazar davranışına imza atar. 
Yazarın anlattığına göre bu bölüm yıllar önce, Martı'nın yazıldığı dönemde kaleme alınmış fakat kitaba dâhil edilmemiştir. Neredeyse yarım asır sonra, işe yaramaz belgelerin arasında, daktilo harfleri solmuş, 








kaderine terk edilmiş bir müsvedde olarak karşısına çıkan bölüm içim Bach, “Bu benim dilim değildi; bu onun diliydi, o zamanki çocuğun.” diyecektir. Martı, yayımlandığı tarihten itibaren bütün dünyada büyük ilgi görmesine rağmen dördüncü bölüm, eseri kişisel gelişim 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kitabı olmanın ötesine taşımıştır. Martı artık öz ile biçimin birbirini ihlal etmesi durumunda ortaya ne gibi sonuçlar çıkabileceğinin sorgulandığı felsefi bir metin olarak okuru selamlamaktadır. 


Neydi Martı Jonathan Livingston'un hikâyesi? Özetle yerle- 


Kanu... — 


m 





şik düzenin kendisine dayattığı yaşam tarzını reddetmek, hayatın anlamının yeme içmeye indirgenmesine başkaldırmak. 
Sıradan martılar için uçmanın tek bir anlamı vardır, karın doyurmak. Her sabah sahilden bunun için ayrılır ve geri dönerler. Martı Jonathan'”ın kade- 





rini diğer martılardan ayıran ilk kırılma bu eşikte cereyan eder. 
O, uçmayı büyük bir tutkuyla, karın doyurmanın üzerinde bir tutkuyla sevmektedir. 

Gerçekten de insanın zihni, peşinden koştuğu şeylerle çevrilidir. Her ilgi, her heves kendine özgü bariyerleri de 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beraberinde getirir ve bireyin çevresine serer. İnsanı diğer canlılardan ayıran, dahası onu varlık piramidinin en üst seviyesine çıkartan hususiyet, bir bilince sahip olmasında saklıdır. O bilinç sayesinde yaşamı yemek, içmek ve hayatta kalmak dairesinin dışında daha yüce daha aşkın anlamlarla mücehhez kılar insan. Öyküde martı sürüsü, amacından koparılmış yığınları temsil eder. 
Hayatı biyolojik bir döngünün kollarına bırakıp kendini tinsel amaçlara kapatan bilinç, aslında tıkalı bir bilinçtir. Bu tıkanıklık, nesiller boyu daha da yoğunlaşarak âdeta bir balçığa dönüşen toplumsal yargılardan beslenir. Onun savunusu talihsiz bir biçimde yetişkinler eliyle yapılır. Örneğin İslam tarihi bize, özellikle vahyin doğduğu ortamda ona en sert muhalefetin, düzenin bekçisi yetişkinler eliyle yapıldığını hatırlatır. Şirk ve zulüm içinde yaşayan toplum, ezberlerini değiştirmek yerine aldanışın konforlu balçığında kalmayı yeğlemiş, gündelik hayatı aşan bir anlama tabi olmayı reddetmiştir. 

Martı Jonathan'ın, hayatı karın doyurmaktan ibaret saymayan genç bilinci, ilk olarak ebevey- ni tarafından yadırganacaktır. 
Annesi onun bir martı olmanın sınırlarını aşmayı amaçlayan uçuş temrinlerinden rahatsızlığını, “Diğerleri gibi olmak bu kadar mı zor?” diyerek dile getirecek; babası ona yeme içmenin, kışa hazırlık yapmanın, bu sayede hayatta kalmanın 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her şeyin üzerinde olduğunu söyleyecektir. Öyküde ebeveyn, öğrenilmiş çaresizliğin tecessüm etmiş hâlidir. Bu durum tıpkı Hindistan'da küçükken ayakları zincirle bağlanan fillerin kurtulmak için sergiledikleri başarısız çabanın, dev bir fil olduklarında da o zincirlere bağlı kalmalarına sebebiyet veren yılgınlıklarını andırır. 








Neydi Martı Jonathan Livingston'un hikâyesi? 
Özetle yerleşik düzenin kendisine dayattığı yaşam tarzını reddetmek, hayatın anlamının yeme içmeye indirgenmesine başkaldırmak. 








Burada Martı öyküsüne bir mim koyarak “ebeveyn ve özgürlük” bahsini biraz derinleştirmekte, İsmet Özel'in Kırk Hadis eserinde, “Evlat babanın haklarını ödeyemez. Ancak onu köle olarak bulur da satın alırsa o başka.” (Müslim, Itk, 25.) hadis-i şerifine getirdiği 


ufuk açıcı yorumu hatırlamak- ta fayda var. Özel, günümüzde kölelik müessesinin kalmadığını düşünerek bu hadisin geçerliliğini yitirdiğini zannetmenin yanlış olacağını, burada kastedilen köleliğin “zihinsel esaret” anlamında okunmaya da pekâlâ müsait olduğunu ifade eder. Ona göre çocuk, babasına olan borcunu ancak onu zaruretler ortamından özgürlükler ortamına taşımakla ödeyebilir. 


Martı Jonathan'ın uçuşa dair pek çok şey öğrendikten sonra sürüsüne geri dönerek bu bilgileri diğer kuşlarla paylaşmak istemesi böylesi bir sorumluluğun ürünü olarak ortaya çıkar. Ne var ki ezberlenmiş sınırların dışına çıkmayı öğrendikten sonra sürüsünden övgü bekleyen Martı, “utanmazlıkla” yaftalanır ve sürgün edilir. 
Sürgünde yeni dostlar edinip neredeyse uçuşun bütün sırlarını öğrendiğinde de aklı geridedir. Dönüp diğer kuşları özgürleştirmek, hiç değilse kendisi gibi uçma heveslisi genç martılara rehberlik etmek istemektedir. Artık neredeyse ışık hızıyla uçabilen Jonathan geri döner. Kendisi gibi dışlanan genç martılara rehberlik etmeye başlar. Bir süre sonra içlerinden birini öğretici olarak bırakır ve gökyüzünde saydamlaşarak kaybolur. Çünkü artık sürüsüne karşı borcunu ödemiş, sorumluluğunu yerine getirmiştir. Öykü 1970 
yılındaki baskısında, Martı Jonathan'ın kendisinden sonra öğretici olarak yerine bıraktığı 


Fletcher'ın, yeni öğrencilerle uçuş talimi yaptıkları sahneyle son bulur. Buraya kadar her şey insanın kendi kişiliğini keşfetmesi, özgürlüğüne sahip çıkması ve elde ettiği bilinç düzeyini diğerleriyle paylaşması üzerinden göndermelerle ilerler. Fakat öykünün devamı, yani sonradan eklenen bölümü, dinler tarihine, özellikle tahrif olmuş dinlerin tarihine dair güçlü sembolik atıflar içerir. 


Bütün öğretiler, zamanla biçimin gölgesinde kalma tehlikesi yaşayabilir. Çünkü gündelik yaşam, aşkın tecrübeleri kolaylıkla bir yere, bir standarda bağlamak ister. Bu bağlama çabası ilkin her ne kadar masumiyet taşısa da gittikçe esas öğretiyi silikleştirmeye yol açabilir. Örneğin bir fikri anlamak, zamanla o fikri anlamayı anlamak şekline dönüşebilir. 
Yahut bir ahlak sistemini yaşamak, bir süre sonra o sistemi retorik olarak savunmaya veya ayrıntıların dedikodusunu yapmaya irtihal edebilir. Dinler tarihi, özlerin kabuklarla ihata edilmesine dair misallerle doludur. Martı eserinin sonradan eklenen bölümü tam olarak bu meseleler etrafında gelişir. 
Ayrıca bir inancın, bir öğretinin biçimsel yaklaşımların altında nasıl ezilip buharlaşabileceği- ne dair mesajlar ihtiva eder. 


Jonathan'ın gidişinden birkaç yıl sonra işler sarpa sarar. Kimi martılar onun öğretileriyle yaşamlarına devam ederken kimileri ise yüzeysel ilgilerde derinleşmeyi yeğler. “Bir süre 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altın çağ yaşandı. Sonrasında, martılardan oluşan kalabalıklar, Martı Jonathan'a dokunan kişiye dokunabilmek için Fletcher'e yaklaşmaya başladılar, çünkü Jonathan artık kutsal kabul ettikleri bir kuştu.” 
(Richard Bach, Martı, Epsilon Yay., 
5. Baskı, Ocak 2018. s. 117.) Fletcher her ne kadar Jonathan'ın da sıradan bir kuş olduğunu, sadece bilmek ve yeteneklerini derinleştirmek konusunda gayret gösterdiğini söylese de kimse onu dinlemez. Kalabalıklar, Jonathan'ın sözlerinde- ki küçük ayrıntılar üzerinde tartışmaya başlarlar. o Onun uçmak için yükseldiğinde, rüzgâra doğru bir adım mı yoksa iki adım mı ilerlediğini merak ederler. Gözlerinin gri mi yoksa altın renginde mi olduğunu sorup soruştururlar. Zamanla dersler göklerde süzülmek yerine Jonathan üzerine konuşmalara sıkıştırılır. İlk öğrenciler birer birer ölünce onlara büyük cenaze merasimleri düzenlenir. Mezarlar tapınaklara dönüşür. Mezara güzel bir çakıl taşı getirmek diğer bütün öğretilerin üzerinde tutulur. 
Jonathan'ın öğrencisi Fletcher öldüğünde ise onun anısına çakıl taşlarından oluşan büyük bir tümsek inşa edilir. Jonathan'ın öğretilerini duyumsamak isteyenler gelip o tepenin etrafında beklemeye dururlar. 
Onun öğretisinden geriye pürüzsüz çakıl taşları kalmıştır. 
Sahil, onun kum taşından gagayla yontulmuş resimleriyle dolmuş; öğretideki her öğe kutsal ilan edilip günlük yaşamın dışına itilmiştir. 





Martı'da gündelik hayat ile kutsal arasındaki öğütücü ilişki gözler önüne serilir. Değerlerin yol kazası da diyebileceğimiz bir süreç vuku bulur. Öğretinin tam da “biçim” kazandığı sırada gelişen bu sapma, aşkın olanla dünyevi olanın teması esnasında, alınması gereken bir dizi tedbirin, gözetilmesi gereken kimi dikkatin üzerinde konuşma imkânı doğurur. 
Ayıca teolojik açıdan Martı, akidelerin hayatla sınanması sürecinde ortaya çıkabilecek biçimsel sorunları kristalize etmesi bakımından, dini tecrübelerin tatbikine dair bir kritiči, bir dikey okumayı fazlasıyla hak eder. 


Bu noktada unutulmaması gereken bir diğer husus, her akidenin kendini hayat içinde gerçekleştirme imkânı bulacağı gerçeğidir. Hayat, hukukun ve prensiplerin kaynağıdır. Yaşamın içinde karşılık bulmayan ahlaki normlar, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. 
Sınanmamış, sağlıklı bir çerçeveye oturtulmamış öğretiler herkesin kolayca manipüle edeceği afaki bir söyleme dönüşebilirler. Söylemin istinat duvarı pratik uygulamalardır. 
Bu yüzden öğreti ve pratik arasında birbirini derinden kavrayacak bir irtibatın, bir alışverişin sürekli korunması, diri tutulması, dengelenmesi gerekir. Aksi hâlde Martı Jonathan'ın, beni kutsallaştırmayın, dediği hâlde bildiğini okuyan ve öğretileri, ritüellerin kabuğuna sıkıştıran sürülere dönüşmek kaçınılmaz olacaktır. m 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PARKINDAKİ © we 
AĞUSTOS BÖCEĞİ | 


uhammed Kâmil YAYKAN 


ikâyeyi bilirsiniz aslında. Şehrin kalabaık ve gürültülü caddelerinden O birinde gezerken yanındakilere dönüp “Bir ağustos böceği şarkı söylüyor, karşı kaldırımın ardında- ki parkta.” der Kızılderili şefi. 
Sonra hızlı adımlarla yürümeye başlar parka doğru. Yanındakiler inanmaz ona önce ama küçük çalılığın alt dalındaki böceği avuçlarına aldığında şok olurlar. “Nasıl olur, doğaüstü güçlere sahipsin sen.” 
dediklerinde ise cebinden çıkardığı bozuk parayı atıverir kaldırıma usulca. Metalin kaldırımda çıkardığı cılız ses, 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pek çok başı çevirtir. İnsanlar “Acaba benden mi düştü?” diyerek ararlar bozukluğu, meraklı gözlerle... 


Sonrasında, “İnsan...” der bilge şef, “Neye değer veriyorsa onu görür, onu duyar ve onu hisseder. Değer verseydiniz siz de, şarkıyı duyabilirdiniz.” 


Dünya meşgalesi içinde oradan oraya savrulan insanoğlu, ne yazık ki göremiyor çevresindeki kiymetli hazineleri. Yanı başında usulca onu bekleyen yüzlerce, binlerce, sonsuz güzelliği ıskalıyor nedense. Kâh her gün önünden geçtiği ahşap evin kündekâri kapısı kâh 


asırların nefesini taşıyan bir cami şadırvanındaki kuş yuvası... Şarkısını söylüyor kendi lisanınca her birisi. “Buradayım; beni es geçme; gel biraz soluklan, benden kendine odaklan...” diyor âdeta hepsi- nin sesi... 


“Yolumu oraya düşüreyim, bir de ben göreyim.” isimli yazımıza hoş geldiniz. Birazdan okuyacağınız satırların pek çoğunuzu şaşırtacağına olan inancımızla başlıyoruz. 


“Acaba neresi orası?”, “Uzak mıdır?”, “Tamam anlatıyorsunuz da ben oraya nasıl gi- 


derim?” nevinden sorularınız varsa lütfen unutunuz ya da kendinizi bu soruları hiç sormamış kabul ediniz. 


Bugünkü konumuz; adını belki çoğunuzun duyduğu Akköprü. 
Evet, Akköprü. Binlerce Ankaralının hemen her gün önünden geçip gittiği, 797 yıllık Akköprü. 


Akköprü, sadece Ankara sınırlarında bilinen bir isim değil. 
Yolu bu kente düşen, başkent ile en ufak teması olan hemen herkesin bildiği bir muhit. Akköprü adını duyduğunuzda akıllara ilk gelen şey ise AVM, sonrasında metro istasyonu, sonra sanayi sitesi, emniyet müdürlüğü, üniversite vs... 
Listeyi uzatmak mümkün. 
Ama bölgeye adını veren köprüyü bilen yok maalesef. Üstelik “Öyle bir yer de mi varmış?” 
tepkileri de cabası. 


Selçuklu Dönemi Türk köprü mimarisinin güzide eserlerinden biri olarak kabul edilen ve yüzyıllar ötesinden günümüze ulaşmayı başaran köprü, ne yazık ki yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Yanlış anlaşılmasın, fiziksel bir yok oluş degil bu. “Unutuluş” hastalığına karşı verdiği amansız mücadeleyi kaybediyor bu önemli miras, büyük bir hızla. 


Ankara'nın merkezi noktalarından birinde yer alan Akköprü, bir XIII. yüzyıl mirası. 
Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat adına dönemin Ankara Valisi Kızıl Bey tarafından yaptırılan köprünün açıışı, Hicri 619 (M. 1222) yılının 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Akköprü, sadece 
Ankara sınırlarında bilinen bir isim değil. 
Yolu bu kente düşen, başkent ile en ufak teması olan hemen herkesin bildiği bir muhit. Akköprü adını duyduğunuzda akıllara ilk gelen şey ise AVM, sonrasında metro istasyonu, sonra sanayi sitesi, emniyet müdürlüğü, üniversite VS... 








Reblülâhir ayında yapılmış. 
Köprü, o günden bugüne dek pek çok yolcuyu revan ettirmiş üzerinden. Hâlâ da sapasağlam ayakta ve Ankara'nın öz evladı olan andezit taşlarının muntazam ahengiyle oluşturulmuş sivri kemeri ve yedi gözüyle herkesi selamlamakta. 


Çubuk Çayı (Engürü Suyu), İncesu Deresi ve Hatip Çayı'nın birleştiği noktada yer alan köprü; Anadolu ticaret yollarının en önemlilerinden biri olan Bağdat Ticaret Yolu üzerine inşa edilmiş. Köprünün bir diger önemli rolü ise döneminin sınır kapısı olması. Tarihi kaynaklar, Ankara'nın surları daima sağlam tutulmaya gayret 





edilen önemli bir askeri mevki olduğunu yazıyor. Şehrin batıyla bağlantısının ise Akköprü ile sağlandığını vesikalıyor. 


Unut(ulmak maalesef çağın en ciddi problemlerinden. 
Belki eskiden de öyleydi ama hızla geçip giden zamana hızla gelişen “insanlık” da eklenince bu hastalık daha da derinleşiyor. Kronik unutuş ise tüm muhataplarını derin bir gama sürüklüyor. “Nerede o eski...” türünden cümleler de bundandır belki, unutmayı bir alışkanlık hâline getirdiğimizden... 


“Unutulmak, capcanlı iken ölüme terk edilmek değil midir?” sorusuna cevap arayalim o hâlde. Her şehrin “unutulmuş” bir Akköprü'sü vardır elbette. Belki bir kaledir zamanında düşmanı savuşturan; bekli kule uyaran, yangın etrafı sarmadan; belki de suyu şıp şıp damlayan şifalı bir şadırvan... Alalım çocukları, AVM'ye gitmeden önce “Akköprü”leri ziyaret edelim. Altından nazlı nazlı akan suyu izleyelim. 
Dertlerimizi de o suya verelim, unutmaktan kurtulalım. Sonra karşı dairede oturan ak saçlı amcanın, teyzenin ellerini öpelim. Unutulmaya yüz tutmuş hatıralarına can verelim. 
Böylece bizler de canımıza can katalım. Çocuklar eskiden de oynardı, büyükler eskiden de giderdi işe. O unuttuğumuz tılsım'ı arayalım öyleyse... Nitekim ağustos böceği hâlâ şarkısını söylemekte... m 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MODERN EĞİTİMİN KADİM ÖNCÜSÜ: NİZAMİYE MEDRESELERİ 


Umut GÜNER 





varoluş serüveni ve tecrübe kazanımı doğumundan itibaren başlamaktadır. İnsan, ilk eğitimini başta ailesi olmak üzere yaşadığı toplumdan almaktadır. Bunun yanı sıra vatandaşı olduğu hanedan/imparatorluk/ devlet veya toplumun müessese olarak tesis ettiği eğitim kurumlarında muhtelif müfredatlar ile eğitilmektedir. 


Bir din olarak İslam eğitime üst düzey bir önem atfetmiştir. 
Özellikle vahiy öncesi dönemde eğitim faaliyetlerinin yok 


yide DİYANET AYLIK DERGİ 


“Orduların mızrağı ancak bir mil öteye gider. 
Eğitim ordusunun etkisi ise yüzyılları kuşatır.” 


da, İsla tim faaliyetleri hususunda büyük bir dönüşüm başlatmıştır. 


Hz. Peygamber'in risaleti ile birlikte İslam toplumunda ilk olarak mescitler ibadethane olmanın dışında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Mescid-i Nebevi'nin bitişiğinde kurulan Suffa Mektebi kadın-erkek, genç ve yaşlı olmak üzere bütün inananlar için eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yer olarak teşekkül eder. Başta çocuklar olmak üzere her yaştan insan için ca- 


Nizamü'l! Mülk 


dininin toplumsal rumsallaşmaya başlaması ve fetihler ile yeni coğrafyalarda kendisine yaşam alanı bulması ile birlikte camilerin dışında çeşitli amaçlar için inşa edilen hangâh, ribat, tekke ve zaviyeler de eğitim-öğretim faaliyetleri için aktif bir şekilde kullanılmıştır. 


Tarihi süreçte İslam medeniyeti, resmi eğitim ve öğretim hususunda İslam coğrafyasının muhtelif yerlerinde kendi özgün eğitim kurumları olan medreseleri inşa etmiştir. Yazımızın konusu olan Nizamiye 





kurulan ilk m sa da amacı, t müfredatı bakımından tarihte önemli bir yere sahip olmuştur. 


Nizamiye Medreseleri'nin açılması hususunda birçok devlet adamı ve bürokratın destekleri söz konusu olmuştur. Belh, Nişabur, Herat, İsfahan, Basra, Merv, Âmül ve Musul ve Bağdat olmak üzere İslam toprakları- nın muhtelif yerlerinde Nizamiye Medreseleri kurulmuştur. 
Bu medreseler arasında hiç şüphesiz en meşhur olanı Bağdat'ta Dicle Nehri kenarında kurulan, yapımı iki yıl süren ve inşası için 600 bin dirhem harcanan Bağdat Nizamiye Med- 


resesidir. İnşa sürecinde Nehir 


kenarında halka ait alanların istimlâk edildiği ve bazı evlerin yıkıldığı da dönemin kaynaklarında zikredilmektedir. Yapımı biten Bağdat Nizamiye Medresesi'nin açılışı 22 Eylül 1067 
tarihinde halifenin de katıldığı muhteşem bir törenle yapılmıştır. Medresenin açılış törenini Ebü Sa'd el-Kaşi idare etmiş, açılışa başta devlet ricâli, tanınmış ulema ve halk olmak üzere birçok kişi katılmıştır. 


Nizamiye Medreselerinin kurulması hem bir dini kaygı hem de devlet politikası olarak tasavvur edilmiştir. Bilhassa bu dönemde halk arasında hızla taraftar bulan düşüncelere 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karşı Sünni akidenin güçlen mesi ve Ehl-i Sünnet geleneği: ne mensup kadroların yetiştirilmesi amaçlanmaktaydı. 


Nizamiye Medreseleri her ne kadar bu amaçla kurulmuş olsalar da zaman zaman farklı düşünce mensuplarının propagandaları neticesinde medreselerde mezhep çatışmaları da yaşanmaktaydı. Nitekim böyle bir dönemde Nizamü'l Mülk, medrese baş müderrisine bir mektup göndererek “Medresenin kuruluş amacının mezhep çatışmalarını kışkırtmak ve körüklemek değil ilmin korunması ve yaygınlaşmasını sağlamak” olduğunu ifade etmiştir. 
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İslam coğrafyasında Nizamiye Medreseleri'nden önce birçok medrese inşa edilmiş ve bu medreselerin belirli bir müfredatı söz konusu iken Nizamiye Medreseleri kuruluşundan itibaren yapısı, işleyişi, şekli ve müfredatı bakımından ayrıcalıklı ve özel bir yere sahip olmuştur. 


Medrese, hoca ve öğrencilere mahsus odalar, dershaneler, mescit, kütüphane, yatakha- ne, yemekhane, hamam gibi muhtelif bölümlerden oluşan bir külliye niteliğindeydi. Medresenin ve öğrencilerinin bütün ihtiyaçlarının karşılanması için Nizamü'l Mülk vakıflar tesis etti. Medresenin yakınında çarşı inşa ettirerek gelirini medreseye tahsis etti. Arazi, hamam ve bazı dükkanların gelirlerinin müderris ve öğrencilere verilmesini sağladı. 


Medresenin kuruluşundan sonra müderrisler bizzat Nizamü'l Mülk tarafından tanınmış meşhur ulemadan seçildi. Bilhassa Ebü Abdullah et-Taberi, Ebü Muhammed Abdülvehhâb eş-Şirâzi ve Gazâli'nin Nizamü’l Mülk'ün menşuruyla Nizâmiye Medresesine müderris tayin edildiği bilinmektedir. Nizamü’l Mülk'ün vefatından sonra onun soyundan gelenlerin yanında vezirler, sultanlar ve halifeler tarafından da müderris görevlendirildiği (o görülmektedir. 
Nizamiye Medresesi'nin mütevellisi olduğu bilinen Süleyman b. Nizamü’l Mülk'ün 1240 yılındaki vefatından sonra müderrisler halifeler tarafından tayin edilmeye başlanmıştır. 
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Medreseye müderris olarak tayin edilen âlimlere siyah bir cübbe giydirilmekte, sarık ve şal hediye edilmekteydi. Müderrisler görevinden ayrılırken 





islam coğrafyasında Nizamiye Medreseleri'nden önce birçok medrese inşa edilmiş ve bu medreselerin belirli bir müfredatı söz konusu iken Nizamiye Medreseleri kuruluşundan itibaren yapısı, işleyişi, şekli ve müfredatı bakımından ayrıcalıklıdır. 





sarık ve cübbelerini iade etmek zorundaydılar. Kuruluşundan sonra kısa sürede bütün İslam coğrafyasında ünü yayılan Nizamiye Medreseleri'nde ders verebilmek için birçok âlimin birbirleriyle yarıştıkları o döneme ait kaynaklarda ifade edilmektedir. 


Medreselerin kendisine özgün bir müfredat ve işleyişi söz konusuydu. Hocalar öğrencilerden yüksekçe bir mevkide bulunan kürsüden derslerini işlemekte, derslerin saatle- 


ri hocaların ilmi mertebesi, mevsimler ve dersin niteliğine göre değişmekteydi. Derslerin işleyişinde belirli bir usul uygulanmamaktaydı, her hoca kendi usulü ile dersini işleme konusunda serbestti. Dersler öğleden önce başlar, öğlen, ikindi ve yatsı namazlarından sonra devam ederdi. Eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenmişti. Derslerin dili Arapça olarak belirlenmiş ve öğretim tamamen Arap dilinde yapılmaktaydı. Medresede Nâib, hocalar ve yardımcı hocalar, muhasebeciler, kütüphane görevlileri ve bir de namaz kıldıran imam bulunmaktaydı. 


Nizamiye Medreseleri'nde okutulan müfredat şu şekilde idi: Din ve Hukuk Dersleri; Kur'an-ı Kerim kıraati, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Usul. Dil ve Edebiyat Dersleri; Arap Edebiyatı, Fars Edebiyatı, Sarf, Nahiv, Hitabet, Şiir, Cerh ve Ta'dil, Tarih ve Edeb. Felsefe Dersleri; Hikmet ve Mantık. Müspet Bilim Dersleri; Tıp, Cerrahi, Riyaziye, Hesap, Hendese, Müsellesat, Nücüm (Astroloji), Hey'et (Astronomi) ve Tabiiyat (Coğrafya). 


Bağdat Nizamiye Medresesi'nde 6 bine yakın öğrencinin, Nişabur Nizamiye Medresesi'nde ise 400 kadar öğrencinin eğitim gördüğü ifade edilmektedir. Nizamiye Medreseleri'nden birçok ünlü âlim yetişmiştir. Bunlardan bazıları İbn Tümert, Ebu Bekir Muhammed b. Velid, İbn Asakir, İmadüddin el-İsfahani'dir. Aynı zamanda dönemin birçok ünlü âlimi burada hocalık yapmıştır. 


Medreselerin kendi bünyesinde medreseye bağlı kütüphaneleri o bulunmaktaydı. 
Özellikle Bağdat Nizamiye Medresesi'nin yanında zengin bir koleksiyona sahip büyük bir kütüphane inşa edilmiştir. 
Nizamü'l Mülk, halktan ellerinde bulunan nadir eserleri bu kütüphaneye o bağışlamalarını istemiş, âlimlerden yazdıkları kitapları talep etmiş ve medrese kütüphanesini zengin bir hâle getirmiştir. İnşa edilen kütüphane hususunda o dönemi anlatan birçok tarihi kaynakta kütüphanenin zenginliği ve görkemiyle ilgili hayranlık bildiren cümleler yazılmıştır. 
Maalesef 1116 yılında çıkan bir yangında kütüphane binası yanmış, öğrenci ve görevlilerin büyük çabaları ile kitaplar kurtarılmıştır. 


Abbasi Halifesi Nâsır-Lidinillâh 589'da (1193) kütüphaneyi yeniden inşa etmiş ve sarayındaki binlerce cilt kitabını bu kütüphaneye bağışlamıştır. İslam coğrafyasını kasıp kavuran Mogol saldırıları zamanında kütüphanenin zarara uğramadığı ifade edilse de maalesef bu dönemde Dicle Nehri'nin buraya atılan kitaplardan dolayı mürekkep şeklinde aktığı anlatılır. Bu zengin kütüphaneye ait hiçbir nadide eser günümüze ulaşamamıştır. 


Nizamiye Medreseleri tarihi süreçte muhtelif nedenlerden dolayı zamanla gerilemeye başlamış ve gözden düşmüştür. 
Gerilemesinin nedenlerinden birisi, Halife Mustansır'ın Nizamiye Medreseleri kadar ünlü 





Nizamiye Medreseleri; kuruluş amacı, misyonu, özgün müfredatı ve zengin kütüphaneleriyle devrin siyasi, ilmi ve dini hayatı üzerinde derin bir tesir bırakmıştır. 





olması amacı ile kendi adı ile anılan Mustansır Medreselerini kurmasıdır. Özellikle de âlim ve öğrencilerin halifenin himâyesi altında bulunan bu medreseyi tercih etmesi Nizamiye Medreseleri'nin gerilemesine neden olmuştur. Gerilemenin bir diğer nedeni ise Dicle Nehri kenarına inşa edilen medresenin üç kez sele ve daha sonra da yangına maruz kalmasıdır. 1272'de çıkan yangında medrese ile birlikte çevresindeki çarşılar da harap olmuştur. Her ne kadar Cüveyni, vakıf gelirleri ile medreseyi tekrardan ihya etmeye çalışmış ise de tarihi süreçte medrese sosyal ve politik nedenlerle ortadan kalkmıştır. 


Nizamiye Medreseleri gerek kuruluş amacı ve misyonu ile gerekse müfredatın özgünlüğü ve zengin kütüphaneleri ile devrin siyasi, ilmi ve dini 





e GEÇMİŞ ZAMANIN İZİNDE 





hayatı üzerinde derin bir tesiri söz konusu olmuştur. Halife ve Selçuklu sultanlarının devlet politikalarının devamlılığını sağlamış, kendi özgün müfredatı ile başta kendi dönemine ve daha sonraki yüzyıllara da etki eden meşhur âlimlerin yetiştirilmesinde etkili olmuştur. Birçok ünlü âlim Nizamiye Medreseleri'nin Oo tedrisinden geçmiştir. Hüccetü'l-İslam olarak tanınmış ünlü âlim Gazali de Nizâmiye Medresesinde müderrislik yapmıştır. 


Medreseler başta fıkıh, kelam ve hadis olmak üzere İslami ilimlere önemli bir katkı yapmıştır. Bu konular ile ilgili çok sayıda kitap telif edilmiş, yatılı ve burslu olması hasebiyle okumak için imkânı olmayan birçok zeki gence imkânlar tanınmıştır. Nizâmiye Medreseleri kurulmadan önce de İslam dünyasında medreseler bilhassa özel kuruluşlar olarak varlığını sürdürürken Nizâmiye Medreseleri, onu devlet ve önde gelen yöneticiler tarafından himâye edilen eğitim kurumlarına dönüştürmüştür. Bu bakımdan daha sonraki yüzyıllarda devletlerin resmi olarak kuruluşunu tesis edip gözettiği medreseler için örneklik teşkil etmiştir. Son olarak ise İslam medeniyetinin kurup geliştirdiği medreseler Batı'da da benzer kurumların kurulup yaygınlaşmasında etkili olmuştur. 
Birçok araştırmacı tarafından Salerno, Paris ve Oxford gibi Batı'da kurulan üniversitelerin de Nizâmiye Medreselerinden etkilendiği ifade edilmiştir. m 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anlış hatırlamıyorsam 

dört yıl önceydi... Vaiz 

arkadaşlarla dönüşümlü olarak cezaevine sohbet için görevlendirilmiştik. Üçer aylık periyotlarla, haftada bir gün, iki saat boyunca mahkümlara dini konularda rehberlik yapacaktık. 
Görev sırası bana geldiğinde, o gece heyecandan hiç uyumadım. İlk defa bir cezaevi görecek, ilk defa bir mahkümla göz göze gelecektim. Öncelikle mahkümlarla ilgili bilgi 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almaya, onların dünyalarını tanımaya çalıştım. Kimisi uyuşturucu satıcılığından, kimisi cinayetten, kimisi hırsızlıktan girmişti. Üç ay boyunca manevi rehberlik yapacağım insanların yaralarını bilmeliydim ki merhemini ona göre hazırlayayım. 


Kafamda yüzlerce soru işareti... Yatakta bir o yana bir bu yana dönüyor, bir türlü uyuyamıyordum. Acaba mahkümlar beni ilk gördüğünde ne hissedecekti? Kılık kıyafetimle, 


hâl ve hareketlerimle hüsn-ü misal olabilecek miydim? Onların yaralı gönüllerine dokunup onlara Allah'ı (c.c.) ve Resulü'nü (a.s.) sevdirebilecek miydim? Katılım zorunlu değildi. O yüzden biraz tedirgindim. 
Acaba severek ve isteyerek sohbete katılacaklar mıydı? 
Üç aylık süre zarfında, Rabbimin lütfuyla onlara faydalı olabilecek miydim? 


Bütün koğuşlara sohbet olduğu haber verildi. Katılmak isteyenler, infaz koruma memur- 


ları eşliğinde o alana geldiler. 
İlk gün beş kişiydik. Onlara, “Kimsin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun?” sorularını sorarak biraz tefekkür etmelerini sağladım. Dikkatlice dinlediklerini fark ettim. Sanki başka bir gezegenden gelmişler de bu söylenenleri ilk defa duyuyormuş gibi bakıyorlardı. 
Onların pürdikkat dinlemeleri beni de rahatlattı. Sanki karşımda camii cemaati varmış da ben onlara vaaz ediyormuşum gibi rahatladım. Her gittigimde mahküm sayısının yavaş yavaş arttığını fark ettim. 
Sohbet gününün gelmesini dört gözle beklediklerini, çok istifade ettiklerini söylediklerinde hissettiklerimi kelimelere dökemem. Onlara uzun uzun “ihsan” şuurundan bahsettim. Allah'ın (c.c.) her şeyi görüp gözettiği, her şeyi işittiği, yaptıklarımızdan haberdar olduğundan bahsettim. Kimse yaptıklarımızı görmese ve bilmese de bizi gören ve bilen yüce bir zatın varlığından söz ettim. Günahların çoğu, ihsan şuurunun tam teşekkül etmemesinden dolayı işlenmiyor muydu zira? 


Gün geçtikçe aramızda sıkı bir dostluk oluştu. Bir buçuk ay gibi bir süre geçmişti ki, cezaevi müdürü, koğuşlardaki mahkümların bir araya getirilmesini yasakladı. Aralarında husumet bulunan farklı koğuşlardaki mahkümlar, bir araya getirildiklerinde olay çıkarabilirler endişesiyle... O günü hiç unutmuyorum. Mü- 


dür bey: “Bundan sonra koguşlar birleştirilmeyecek. Her hafta bir koğuşa gireceksin hocam.” dediğinde mecburen “Tamam.” deyip bir koğuşa doğru yöneldim. Sohbet saati geldiği hâlde sohbete çağrılmadıklarını fark eden diğer koğuştaki mahkümlar, önce memurlara durumu sordular. 
Memurlar, müdür beyin izin vermediğini söylediğinde koguşların kapılarını yumruklamaya başladılar. “Biz de hocayı dinlemek istiyoruz. Bize de izin verin.” O kadar mutlu olmuştum ki. “Çok şükür Allah'ım! Seni sevdirebilmişim.” 
dedim. Artık her hafta başka bir koğuşa girip anlatıyordum. 
Koğuşun tamamı katılıyordu sohbete. En çok dert ettikleri şey, dört duvar arasında olmalarıydı. Hele müebbet alanlar... 
Onlara bulundukları mekânda farklı bir menfez açmalıydım ki, yaşamak için bir sebepleri olsun. “Hanımlar! Tek gayemiz Allah'ın rızasını kazanmaksa mekânın ne önemi var? O'nun rızasını kazanamadıktan sonra dışarıda, evimizde, çoluk-çocuğumuzla günümüzü gün etmişiz ne ehemmiyeti var? 
Dünyanın en zengini biz olsak, en lüks hayatı biz yaşasak, O'nu memnun edemedikten sonra kazancımız nedir? Dört duvar arasında O'nu bulmuşum, ne kaybederim? Allah'ı bulan ne kaybetmiştir ki! Allah'ı kaybeden de ne bulmuştur ki! Cezaevinde olabilirsiniz ama hâlâ O'nun kulusunuz. 
O sizi hâlâ seviyor ki, tövbe 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etmeniz için yaşatıyor. Fırsat sunmuş size. Bakın, hâlâ nefes alıp veriyorsunuz. Düşünsenize, yokluk âleminden varlık âlemine çıkarıp sizi dağ, taş kılmayan; bitki, hayvan kılmayan; akıl gibi bir nimetle donatıp bütün azalarınızı mükemmel yaratan bir zat, bütün bunları sizi sevdiğinden dolayı lütfetmemiş midir? Bin defa tövbenizi bozsanız kapısına gittiğinizde: “Buyur kulum?” diyen merhametli bir yaratıcımız varken demir kapılar üstümüze sürgüleniyormuş ne önemi var! Onun kapısı daima açık... 
Yeter ki o huzura çık.” 


Görevimin bitmesine bir ay kalmıştı. Koğuşa gittiğimde benim için hazırlık yaptıklarını gördüm. Çocuklar gibi şendiler. 
Sürpriz hazırlamışlardı. Cezaevinde ne olacak ki? Masanın üzerine tabaklara gofret, kraker, bisküvi koymuşlar. Kahve hazırlamışlar bana. Mahcup oldum. “Niye zahmet ettiniz?” 
dedim. İçlerinden biri öyle bir cümle kurdu ki, hayatım boyunca unutamam. “Ne yaptık ki hocam? Siz bizim dünyamızı güzelleştirdiniz. Bakış açımızı değiştirdiniz. Önceleri dört duvar arasındayız diye herkese, hayata, kadere öfkeliydik. 
Siz bize dört duvar arasında bile Allah için yaşamayı öğrettiniz. Artık üzülmüyoruz burada olduğumuza. Hatalarımızla yüzleşmeyi öğrendik. Burayı tövbe etmemiz için bir fırsat kapısı olarak görüyoruz.” dedi. 
Tarifi imkânsız duygular içine girdim. Rabbime şükrettim. 
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Diğer hafta Allah rızasından bahsederken, birkaç tanesi “Allah'ı (c.c.) nasıl razı edebiliriz?” diye sorunca ilk defa namazdan bahsettim. “Hocam biz de kılmak istesek kılabilir miyiz ki? Bize de öğretir misin?” dediklerinde, heyecanla anlatmaya başladım. Surelerin ismini söylediğimde çogunun şaşkın şaşkın yüzüme baktıklarını gördüm. Herhâl- de uzun sureleri bilmiyorlar diye düşündüm. Fakat hangi sureyi sorduysam hiçbirini de bilmiyorlardı. Başka bir âlemde gibiydim. İşin vahametini çok geçmeden anladım. Koguşun yarısı euzü besmeleyi bilmiyordu. Yüzleri kızararak söylediler. Aman Allah'ım! Bu insanları ne kadar ihmal etmişiz. Mesuliyetin altında ezim ezim ezildim. Rabbime nasıl hesap verecektim? Bir kâğıda euzü besmeleyi yazdım. Diğer haftaya kadar sürekli tekrar ederek ezberlemelerini söyledim. Bir tanesi şaşırarak, “İyi de biz hemen namaz kılmak istiyoruz. Bunları ezberleye- ne kadar namaz kılamayacak mıyız?” dediğinde “Tabii ki kılacaksınız.” dedim. “Peki, hocam ne diyeceğiz namaz kılarken, biz besmeleyi bile tam diyemiyoruz?” dediklerinde, o zamana kadar ağlamamak için kanatırcasına ısırdığım dudaklarımdan gayri ihtiyari şu sözler döküldü. “Kıl sen. Yeter ki O'nu zikirden uzak kalma, yeter ki gönlün Rabbinle beraber olsun.” Gözyaşlarımı tutmak ne mümkün? Onlar da ağlıyor. 
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Cezaevi görevi, bana göre en mühim görev. Allah isminin bir kez anılmadığı, Resul'ün tanınmadığı hayatlar var. Gördükleri tek farklı yüz, sizin yüzünüz. Duydukları tek ses, sizin sesiniz. Onlara mahküm gözüyle bakmayıp insan olarak değer verirseniz, muhatap kabul edip gönüllerine dokunursanız, gönüllerini ardına kadar açıyorlar. Bunu bittecrübe yaşadım. Koşulsuz sevdim onları... Amasız, fakatsız, lâkinsiz... Karşılığını da fazlasıyla aldım. Birçoğu, bir anlık öfke ile suç işlemiş, müebbet almışlar. Ölene kadar dört duvar arasında kalacağını bilen bir insanı ne ayakta tutabilir? 
İşte bu sorunun cevabını verdiğiniz an, o dört duvar cennet bahçesinden bir bahçe hâlini alabiliyor. Öyleyse neden o dört duvarı cennet bahçesine dönüştürmeyelim ki? 


Cezaevi görevimize 2 yıl ara verildi. Bundan bir buçuk ay önce tekrar cezaevine görevlendirildim. Gittiğimde aynı sıcaklıkla karşıladılar beni. 
“Hocam bizi bırakma, ihmal etme emi! Sürekli gel.” dediklerinde, “Söz, her hafta geleceğim. Haftaya buluşmak üzere.” deyip ayrıldım. Ancak bir daha gelemeyeceğimi nereden bilebilirdim. Sadece bir hafta gidebildim. İkinci hafta cezaevine gittiğimde, daha koğuşlara girmeden, ayağım kaydı ve sağ yanım üzerine çok kötü düştüm. Kalça kemigim kırılmış. Ambulans çağrıldı. İnfaz koruma memurları 


etrafımı sarıp “Hocam haber etmemizi istediğiniz birileri var mı? Kimi arayalım?” dediklerinde, ilk aklıma gelen verdigim söz idi. “Koğuşlara gidin mahkümlara haber edin. Hoca sözünde durdu, sohbete geldi ama düştüğü için hastaneye kaldırıldı. O yüzden gelemedi.” 
deyin dedim. Kalça kemiğim parçalandığı için ameliyatla protez konuldu. Sabırsızlıkla eski sağlığıma kavuşup verdiğim sözü yerine getirmeyi bekliyorum. Benim yerime giden arkadaşla her hafta selam gönderiyorlar. Ben de hasta yatağımda onlardan dua istiyorum. 


Dediğim gibi, hiç kimse suçlu olarak doğmuyor. Yaşadıkları, insanları suça itebiliyor. Hukukçu ve yazar Faruk Erem'in, “Bir Ceza Avukatının Anıları” isimli kitabı yazarken şiar edindiği “Suçluyu kazıyın, altından insan çıkar.” sözü geldi aklıma. Her suçlunun içinde normal bir insanın yattığını; zamanın, çevre etmeninin, insan faktörünü nasıl etkilediğini ve onu suçlu duruma getirdiğini betimliyor bu söz. Zannettiğimiz gibi canavar değil hiçbiri. 
Bizim gibi özleyen, bizim gibi seven, bizim gibi ağlayıp bizim gibi gülen insanlar... Ve cezaevleri yüreklerine dokunulmayı bekleyen insanlarla dolu. 
İhlasla, samimiyetle, sabır ve hoşgörüyle (o yaklaştığınızda, onlara değer verdiğinizde size en değerli varlıklarını, sevgilerini veriyorlar. m 


TEBDİL-İ MEKÂN 








KARANLIĞA IŞIK TUTAN BİLİM YUVASI ULUG BEY RASATHANESİI 


slam namaz, oruç ve hac 

ibadetlerinde vaktin, kıble 

yönünün ve bayram günlerinin tespiti için müntesiplerinin yüzünü göğe döndürmüş bir dindir. Hz. Peygamber zamanında güneş ve ayın hareketlerine göre çıplak gözle yapılan bu tespitler, ilk kez Emeviler döneminde (661-750) açılan ve birer küçük gözlemevi hüviyetinde olan muvakkithanelerde yapılmaya başlandı. 
Zaman içinde usturlap, sekstant, kum saati, güneş saati, mekanik saat gibi araçların kullanıldığı muvakkithaneler matematik ve astronominin pratik uygulama alanları oldular. 


Gökten aldıkları ilhamla fezanın derinliklerinde Allah'ın ayetlerini arayan Müslüman âlimler Uluğ Bey'e kadar Bağdat, Kahire, Kurtuba, Toledo, İsfahan, Şam gibi önemli merkezlerde rasathaneler yaptılar. 
Çocukluğunda bunlardan birini, Nâsiruddin Tüsi'nin kurduğu 


(1259) Merâga Rasathanesi'ni ziyaret etmişti Uluğ Bey. Astronomi merakı belki ilk burada uyanmıştı. Cihangir dedesi Timur'un aksine göklerin fethine talip olmuştu. Maveraünnehir'in yöneticisi olduğunda Semerkant'ta medrese merkezli muhteşem külliyenin yanı sıra inşa ettirdiği meşhur rasathane İslam dünyasının en büyük rasathanesi olacaktı. Kaynaklar yapılışıyla ilgili olarak 1409 
ile 1424 arasında farklı tarihler 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verse de rasathanenin medreseyle aşağı yukarı eş zamanlı imar edildiğini söylemek mümkündür. 


Astronomi ve matematik ilmine vakıf, dânişmend bir yönetici olan Uluğ Bey'in gerçekleştirdiği rasathane projesi tabil ilimler alanında İslam medeniyetinin geldiği seviyenin bir delili olmuştur. Uluğ Bey pek çok astronom ve matematikçinin görev aldığı rasathanesinde gözlem işlerinin başına aritmetikte ilk virgülü kullanan, ondalık kesir sisteminin kâşifi Gıyaseddin Cemşid el Kâşi'yi (6.1429) getirir. Onun vefatı üzerine görev, Uluğ Bey Medresesi'nin baş müderrisi Bursalı Kadızâde-i Rümi'ye (6.1430), onun da vefat etmesiyle “Devrinin Batlamyusu” lakabıyla anılacak olan Ali Kuşçu'ya (6.1474) tevdi edilir. 


Babür Şah'ın (6.1530) hatıratı Babürnâme'de Kühek tepesinde çinili tuğlalardan yapılmış üç katlı muazzam bir yapı olarak anlattığı Uluğ Bey Rasathanesi'nin, çapı 46, yüksekliği 30 
metre olan silindirik bir bina olduğu araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Dış mimarisi kadar iç dizaynı da hususi olan rasathanede gezegenlerin ve yıldızların hassas gözlemlerini yapmak üzere bir kısmı 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Cemşid el-Kâşi tarafından özel olarak tasarlanan rasat aletleri bulunmaktaydı. Rasathanenin bir parçası olan çeyrek daire şeklindeki meridyen yayı (sekstant) sayesinde detaylı ve 
doğru ölçümler yapılıyordu. 60 
derecelik üst kısmı toprak üzerinde, 30 derecelik alt kısmı ise yerin altında bulunan bu dev taş kadrana Südüs-i Fahri adı 
verilmişti. Toplam uzunluğu 64 
metre olan sekstant düzeneği- nin günümüze sadece toprak altında kalan 31 metrelik kısmı ulaşabilmiştir. 


Uluğ Bey'in başkanlığında yürütülen düzenli rasat çalışmalarının ve araştırmaların sonucu olarak 1437-1440 yılları arasında hazırlanan Zic-i Uluğ Bey (Zic-i Gürgâni) isimli eser, uzun seneler boyunca hem İslam dünyasında hem Batıda astronominin en temel kaynağı olarak kullanılmış ve okutulmuştur. Dört kısımdan oluşan Zic-i Uluğ Bey, trigonometri, astronomi, coğrafya ve astrolojiye dair cetvelleri muhtevi bir katalogdur. Batlamyus'tan sonra bilim tarihinin ikinci büyük yıldız kataloğu olan eser 
48 takımyıldızın içinde bulunan 
bütün yıldızların koordinatlarını vermiş, evvelce kaydedilen astronomik bulgulardaki yanlışları düzeltip eksikleri tamamlamıştır. 


Rasathanenin akıbeti, devlet adamlığı yanında çağlara adını yazdırmış bir gökbilimci olan Uluğ Bey'in akıbeti kadar hazindir. Uluğ Bey ihtiraslı oğlu Abdüllatif tarafından öldürülmüş, onun ölümünden sonra 





Astronomi çalışmaları sebebiyle kilise tarafından aforoz edilip müebbet hapisle cezalandırılan Galileo'nin doğumundan tam yüz elli sene önce kurulmuştu Semerkant Rasathanesi. 





rasat faaliyetleri durmuş ve rasathane bir zaman sonra tahrip edilerek yıkılmıştır. Yüzyıllar içinde yeri bile unutulan Uluğ Bey Rasathanesi'nin XX. yüzyılın başında gün yüzüne çıkışı tamamen tesadüf eseridir. Rus müsteşrik V. L. Viatkin, Semerkant'taki çalışmaları sırasında satın aldığı eski bir kitabın içinde Efrasiyab'daki bir arsaya ait eski bir tapu senedi bulur. Senede göre arsa, bir tarafından rasathaneye komşudur. Viatkin arsanın yerini tayin eder ve orada başlattığı kazı sonucunda rasathaneyi ve astronomi tarihinin en büyük meridyen yayını ortaya çıkartır. (1908.) Kalıntılar arasında harita ve planlar; su saati; üzerinde derece, dakika, saniye ve saliselerle yedi gezegen ve sabit yıldızların belirtildiği on adet gök küresi; kıtaları, dağları, ovaları, çöl ve nehirleri gösteren bir yer küresi ve bir de usturlap bulunur. 


Batı'nın karanlık Orta Çağında, astronomi çalışmaları sebebiyle kilise tarafından aforoz edilip 


müebbet hapisle cezalandırılan Galileo'nin doğumundan (1564) tam yüz elli sene önce kurulmuştu Semerkant Rasathanesi. Yazık ki Uluğ Bey'den sonra İslam dünyası astronomi alanında kayda değer bir gelişme gösteremedi. Yaklaşık iki asır sonra Batılı bilim adamları çeşitli dillere tercüme edilen, defalarca basılan ve teleskobun kullanılışına kadar en dakik ölçüleri veren Uluğ Bey Zic'ini kullanarak bilim tarihine yön veren yeni çalışmalara imza attılar. 


Bugün Kühek tepesinde, rasathane kalıntılarının karşısında Timurlular dönemi mimarisi- ne has bir tavırla yapılmış yeni bir müze bulunuyor. Uluğ Bey Rasathanesi'nin özel olarak tasarlanmış binasına ait gravürleri, o gün kullanılan rasat araç-gereçlerinin maketlerini, rasat cetvellerini ve astronomi faaliyetlerini resmeden minyatürleri muhtevi müze, daha ziyade Avrupalı olan ziyaretçilerine Uluğ Bey'i ve altı asır öncesinin ihtişamlı eserini tanıtıyor. Müzede bulunan ve ilk defa Alman astronom Johannes Hevelius'un kataloğunda yer alan (1667), M.Ö. II. yüzyıldan itibaren bilinen on bir büyük astronomun arasında Uluğ Bey'in de resmedildiği iki gravür, onun dünya bilim tarihinde bıraktığı izi ve ünlü Zic'inde dile getirdiği hakikati tescil ediyor: 


“Hurafeler sis gibi yayılıyor, Kağanlıklar yıkılıyor, ancak 


Âlimlerin çalışmaları ebediyen baki kalacak.” m 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MÜSLÜMANIN EDİNMESİ GEREKEN AHLÂKİ ERDEMLER 


Cümle mahlükatı ve tüm mevcudatı, yalnızca kendine has bir mükemmellikle yaratan Cenab-ı Allah; Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz'den hareketle tüm insanlığa İslamın esasını teşkil eden şu ilkeyi emretmiştir: “...dosdoğru ol!” 
(Hüd, 11/112.) Gönderiliş amacını “Ahlaki güzellikleri tamamlamak” sözleri ile açıklayan (Buhari, Edebu”l-Mufred, 104.) 
Sevgili Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.s.) ise “Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlakı en güzel olandır.” (Buhari, Edeb, 39.) buyurarak doğruluğun ve kâmil bir imana sahip olmanın ancak ahlaklı olmaktan geçtiğini vurgulamıştır biz Müslümanlara. 


Günümüzde ne yazık ki açlık, kıtlık, savaşlar, bireyselleşme gibi pek çok problemle karşı karşıyayız. Ve maalesef bu problemlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Gitgide kesifleşen bu ortamda özde her insan genelde ise tüm dünya bir çıkış yolu arıyor. 
Bundan dolayıdır ki insanlık, ahlaki erdemlere hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. 


Hem nazari ahlak hem de ameli ahlak alanında sürekli görüş ve bilgi üretme ihtiyacını karşılamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun koordinasyonunda ise bu iki alana ilişkin yeni eser- 





lerin kaleme alınması çalışmaları başlatıldı. “Bir Arada Yaşama” ahlakından tutun “Medya” ve “Bilim” ahlakına, “Siyaset”ten “Çevre” ve “Sanat” ahlakına ve insanı ilgilendiren hemen her alana uzanan çok geniş bir yelpazede hazırlanan bu eserler bir bir okurla buluşuyor. 


Yazarlığını Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran'ın yaptığı Müslümanın Edinmesi Gereken Ahlaki Erdemler kitabı, yukarıda bahsi geçen gerekliliklerin ve çalışmaların bir ürünü. Eser; Editörün Notu, Önsöz, Giriş, toplamda 52 hasletin anlatıldığı 26 
yazı ve Sonuç bölümlerinden mürekkep. Kitap, içeriğinden mütevellit oldukça kapsamlı ve hacimli bir formda. “Temiz Kalplilik ve İyi Niyetlilik” ile başlayan bir Müslümanda olması gereken ahlaki erdemler, “Hakkaniyet”, “İffet”, “Düzenlilik”, “Arabuluculuk”, “Vefakârlık”, “Bilgelik”, “Zarafet” gibi insanı insan yapan değerleri içeriyor. Son derece açık ve akıcı bir üslupla kaleme alınan her yazı hem kendi içinde dersler veriyor hem de eseri tekmil eden diğer yazılarla birlikte külli bir kimliğin oluşmasına katkı sağlıyor. 


Unutulmamalıdır ki ahlaklı olmak bir melekedir. Melekeler ise hiçbir zorlama olmaksızın kendiliğinden ortaya çıkan davranışlardır. Yaratılmışların en şereflisi olan insanoğluna yakışan ise ahlaki erdemleri kuşanmak ve içinde bulundugu imkân ve şerait ne olursa olsun “...dosdoğru ol!”maktan asla şaşmamak olmalıdır. m 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Etkisini tam olarak tanımlayamadığımız bir hızla akıp gidiyor zaman. 
Üstelik ahşap bir pencere aralığından ya da isli bir baca boşluğundan sızarak düne ait ne varsa alıp götürüyor beraberinde. Ve gecenin bir vakti ak saçlıların dilinden düşerek hane hane gönülleri ısıtan, bir lisan-ı hayal ile zaman zaman satırlara akan duygulu bir dünyanın ayak izini sürüyor hiç durmadan. 








Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle 


kılarlar. İşleri de aralarındaki danışma ile yürür. 


Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. 


(Şûra, 42/38.) 
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